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			Een plechtige aanklacht tegen de ongelovigen

			“Die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis, dat God getuigd heeft van Zijn Zoon.” 1 Johannes 5:10

			Als onze Heere Jezus nu op aarde zou zijn, dan zou Hij ongetwijfeld veel mensen tegenkomen voor wie Hij zou bidden: “Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen.” Dit is zeker waar van velen die in grote zonde leven, dat zij het onwetend doen, zonder de volle omvang van hun schuld of de ware aard ervan voor Gods aangezicht te beseffen. Het is de plicht van iedere dominee, en trouwens ook van alle christenen, om zonden uit onwetendheid op basis van schriftuurlijke gegevens aan het licht te brengen. We moeten de mensen laten weten wat ze aan het doen zijn en hen nooit in de duisternis laten voortleven. Als ze zonden willen bedrijven, laat hen dan tenminste weten wat ermee gemoeid is, want “de ziel zonder wetenschap is niet goed”. Het is niet betamelijk dat iemand in de duisternis doorleeft nu het ware Licht op het mensdom heeft geschenen. Het is waar dat ons getuigenis niet altijd aanvaard zal worden, want de mensen hebben de duisternis liever dan het licht, want hun werken zijn boos. Maar dat verandert niets aan onze plicht. We moeten getuigen van de waarheid zijn en instrumenten in de handen van God om de wereld te overtuigen van de buitengewone verdorvenheid van de zonde.

			Over de grote zonde van het niet geloven in de Heere Jezus Christus wordt vaak op een erg lichtvaardige wijze gesproken, alsof het nauwelijks een zonde is. Toch maakt ongelovig zijn op basis van mijn tekst en ook op basis van de strekking van de hele Heilige Schrift, God tot een leugenaar, en wat kan er erger zijn? Ik hoop van harte dat iedere ongelovige zijn ongeloof nu in het ware licht mag zien. Als Gods Geest hem het kwaad van zijn voorbije ongeloof toont, zal hij waarschijnlijk schrikken van zichzelf en ontsteld zijn over zijn misdaad, zodat hij er niet langer mee doorgaat en zich aan het geloof gewonnen geeft. Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, dat de ongelovigen barmhartigheid geschonken mag worden, opdat zij zullen geloven in de Heere Jezus Christus.

			Toen het mensdom door de zonde de weg kwijtgeraakt was, was het oneindige goedertierenheid van Gods kant om een weg der zaligheid te bereiden, en oneindige neerbuigendheid om die weg der zaligheid geschikt te maken voor onze verloren staat. Als het een zaligheid was geweest die van werken afhing, dan zou het voor ons onmogelijk zijn. Het zou ons leed verbloemd hebben, maar zou dat niet hebben kunnen verzachten. Door overvloedige goedertierenheid heeft God Jezus Christus als een verzoening voor de zonden voorgesteld. Hij nodigt schuldige mensen om in Hem als het zoenoffer te geloven en in Hem de liefde Gods geopenbaard te zien. Hij nodigt zondaren om naar het eeuwige leven te grijpen door Jezus Christus in geloof als hun Zaligmaker aan te nemen. Welnu, als de mens niet zeer laag en erg verdorven van hart geweest was, dan zou hij bij het horen van het evangelie van vreugde opgesprongen zijn en meteen de waarheid waarvan God getuigt, geloofd hebben. Maar aangezien de mens in het boze ligt, gelooft hij niet in Jezus Christus. Tenzij de Heilige Geest doeltreffend werkt, blijft hij nog in zijn ongeloof, ook al wordt hem Christus verkondigd en al wordt de Gekruisigde aan hem voorgesteld. De mens weigert het getuigenis van God aan te nemen en verwerpt de Verlosser.

			Wat ik nu vanmorgen wil doen, is iedereen in zo’n staat te brengen dat hij als in een spiegel naar zichzelf kijkt en duidelijk ziet waar hij mee bezig is. Terwijl hij deze verkondiging hoort, wil ik graag dat hij voelt: “Ja, ik zie wat ik aan het doen ben. Door niet in Jezus te geloven, veracht ik het bloed der verzoening. Ik zeg God midden in Zijn gezicht dat Hij een leugenaar is.” Het is altijd goed voor een mens om precies te weten hoe hij ervoor staat. Des te vaker we een sterretje schieten om onze geografische lengte en breedte op de levenszee te bepalen, des te beter. Veel faillissementen ontstaan door onzorgvuldig handelen. In dergelijke gevallen hebben de handelaars geen zin om hun rekeningenboeken te raadplegen en gaan ze door met hun ogen halfopen, in de hoop dat de zaken een keer zullen nemen, wat nooit gebeurt. Het is voor een mens altijd goed om te weten wie hij is, hoe hij is, waar hij is en waar hij heengaat. Ik zou de ongelovigen dringend willen verzoeken om goed naar hun staat te kijken, om te zien hoe God die gadeslaat en om zichzelf te beoordelen, opdat zij niet geoordeeld worden. Als ik op dit moment niet erg toegenegen lijk te spreken, moet u maar niet verbaasd zijn. We kunnen ook zo met zondaren te doen hebben en ze zo vertroosten dat ze zich niet langer schuldig vinden en zich juist als ongelukkige mensen zien, die medelijden verdienen.

			Niet al te lang geleden heb ik nog met een beproefde vrouw gesproken en na veel strijd heb ik haar hiermee wakker geschud: “Er is een weg der zaligheid. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken, en wie in Hem gelooft, zal zalig worden.” Ze antwoordde: “Ik kan niet in Hem geloven.” Toen zette ik de bajonetaanval in en zei: “Wilt u dan voor het aangezicht van de almachtige God verklaren dat u niet in Hem kunt geloven, wat immers hetzelfde is als te zeggen dat God een leugenaar is? Sta dan op en laat me eens horen wat er in uw hart leeft.” Haar antwoord was zeer ernstig: “Ik zou zoiets niet kunnen zeggen.” Ik zei haar toen: “Maar dat hebt u eigenlijk al gezegd. Door uw ongeloof zegt u dat al jarenlang en u blijft het in feite zeggen zolang u in uw ongeloof blijft.” Toen ze wegging, zei die op de proef gestelde tegen me: “Bedankt dat u me niet hebt willen geruststellen. Ik wilde eerlijk behandeld worden en ik dank God dat u dat gedaan hebt.” Uit liefde voor de zielen van hen die niet in Jezus geloven, wil ik hen eerlijk behandelen en hen niet geruststellen. Er is geen vertroosting voor hen die niet geloven. Ik laat ze eerder zien wat hun zonde is, zodat ze beschaamd en schaamrood worden en berouw krijgen over hun verdorven ongeloof. Moge Gods Geest hun laten zien dat “die God niet gelooft, Hem tot een leugenaar heeft gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis, dat God getuigd heeft van Zijn Zoon.”

			Ten eerste zullen we letten op het onvermogen van de zondaar om te geloven geanalyseerd. Ten tweede op de aard van zijn zonde aan het licht gebracht. Ten derde op de zonde van de ongelovige vervloekt. En ten vierde op zijn lot voorzegd.

			I.  Eerst HET ONVERMOGEN VAN DE ZONDAAR OM TE GELOVEN GEANALYSEERD. 

			Hij voert aan dat hij niet kan geloven. Hij zegt dit vaak en brengt zo zijn geweten tot rust. Wanneer hij wakkergeschud wordt en ontwaakt, beweert hij dat hij niet in Jezus Christus kan geloven, niet in God kan geloven, en hij hervat zijn dodelijke slaap. Hij haalt de Heilige Schrift aan om zijn verontschuldiging te staven en herinnert ons misschien aan de woorden van de Heere Jezus zelf: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke.” Waarop we antwoorden dat de woorden van onze Heere altijd zeer gewichtig voor ons zijn en we niet graag een daarvan zouden willen verdraaien. Maar onze Heere licht Zijn woorden op een andere plaats Zelf toe, als Hij zegt: “Gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.” Het onvermogen van de zondaar ligt dus in hemzelf. Omdat hij het niet wil, kan hij het niet. Laat iedere zondaar hiervan verzekerd zijn en laat zijn geweten de waarheid ervan bekrachtigen. Hoor, o ongelovige, u hebt gezegd: “Ik kan niet geloven”, maar het is eerlijker als u gezegd had: “Ik wil niet geloven.” Dat is het ellendige ervan. Uw ongeloof is uw eigen schuld, niet uw ongeluk. Het is een ziekte, maar het is ook een misdaad. Het is voor u een vreselijke bron van ellende, en terecht, want het is een afschuwelijke belediging van de waarachtige God.

			Laat me uw ongeloof eens kritisch analyseren en u laten zien waarom u niet kunt geloven. Het onvermogen van velen van u ligt in het feit dat u helemaal niet over de zaak wilt nadenken. Velen van u geloven niet in de Heere Jezus Christus omdat u niet om uw ziel geeft, noch het belang om behouden te worden inziet. U geeft alle aandacht aan uw zaak, aan uw vermaak, aan uw zonden. U verbeeldt zich dat er nog tijd genoeg is om aan geestelijke zaken te denken en u vindt ze van secundair belang. Dit is voor een groot deel de oorzaak van het ongeloof. Laat ieder mens die niet in de Bijbel gelooft, eens deze vraag beantwoorden: hebt u dat Boek ooit onbevooroordeeld gelezen met de bedoeling om voor uzelf te ontdekken of het al dan niet het Boek van God is? Bent u er ooit voor gaan zitten om het getuigenis te bestuderen, dat het de openbaring van God is? Het gebeurt zelden dat er een ongelovige gevonden wordt die deze vraag met “ja” kan beantwoorden. Zij schelden op wat ze niet begrijpen en veroordelen bij voorbaat al wat ze nooit bestudeerd hebben. Klopt dat?

			Velen zeggen echter: “O ja, ik geloof de Bijbel, ik geloof dat het Gods Boek is, ik geloof dat het evangelie Gods evangelie is.” Waarom gelooft u dan toch niet in Jezus? Het moet wel zo zijn, dat u denkt dat de boodschap van het evangelie niet belangrijk genoeg is om gehoorzaamd te worden. Op deze manier beschuldigt u God in feite van een leugen, want u vertelt Hem dat uw ziel niet zo kostbaar is als Hij zegt, noch uw staat zo gevaarvol als Hij beweert. U ligt op sterven. De dokter zegt: “Hier hebt u een medicijn dat u van uw ziekte zal genezen. Het is het enige medicijn dat uw leven zal redden. U zult sterven als u het niet inneemt.” Stel dat u het medicijn niet inneemt. Dan heb ik gelijk als ik zeg dat u, hoe u het ook wendt of keert, de dokter feitelijk rechtstreeks voor een leugenaar uitmaakt. U zegt niet met zoveel woorden: “Ik ben niet zo ziek als u denkt.” U zegt niet: “Ik geloof niet in uw medicijn.” Maar door het niet in te willen nemen, zegt u ondubbelzinnig hetzelfde. De dokter zal uw handeling wel begrijpen, ook al zegt u geen woord. En terwijl hij u voor zijn ogen ziet sterven, weet hij best dat het uw eigen schuld is. Door niet naar het bruiloftsfeest te willen komen, zegt u de Heere eigenlijk dat Hij er te veel aandacht aan besteedt. Hij laat de hemel en de aarde van Zijn glorie weergalmen, maar volgens u zijn uw boerderij en uw koopwaar echter veel meer uw aandacht waard. Door op de grote zaligheid geen acht te slaan verklaart u dat u niet in levensgevaar verkeert en dat u niet dringend een Zaligmaker nodig hebt. U zegt dan ook dat de vergeving der zonden, de gunst van God, en goede hoop op de hemel het niet waard zijn om allereerst en boven alles gezocht te worden. Noch is Jezus voor u Degene Die de banier draagt boven tienduizend, noch is Zijn liefde noodzakelijk om u waarlijk gelukkig te maken. Op al deze punten, en op nog vele andere, beschuldigt uw onachtzaamheid de Heere van een leugen.

			

			Een tweede oorzaak voor het onvermogen van de zondaar om te geloven, ligt in het feit dat het evangelie waar is. “Nee”, antwoordt u, “dat is precies de reden dat wij het wel zouden geloven.” Jazeker, maar wat zegt Jezus in Johannes 8 vers 45? “Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet.” Een eigenaardige reden om een bewering niet te geloven – omdat ze waar is! Toch zijn er duizenden mensen wier vermogen om in een leugen te geloven, enorm groot is, maar hun vermogen om de waarheid te aanvaarden, lijken ze te zijn kwijtgeraakt. Waar godsdienstig bedrog is ontstaan, zijn juist die mensen die vanaf hun jeugd het evangelie gehoord hebben en het niet hebben aanvaard omdat het waar is, onmiddellijk het slachtoffer van deze oplichting geworden. De waarheid paste niet bij hun aard, die onder de heerschappij van de vader der leugenen lag. Nauwelijks werd er echter een doorzichtige leugen onder hun aandacht gebracht of ze sprongen er direct naartoe, als een vis naar een vlieg. De schandalige lichtgelovigheid van het ongeloof verbaast me! Ik kom mensen tegen die zichzelf heel scherpe denkers en filosofen vinden en zij tonen hun verbazing erover dat ik echt kan geloven in de zaken die ik verkondig. Maar zodra ik van hen begrijp wat hun stellige overtuiging is, dan slaat de verbazing over naar mijn kant, en die is duizendmaal groter dan die van hen. Het geloof dat Christus aanneemt, heeft slechts een klein keelgat, vergeleken met die lichtgelovigheid die bijvoorbeeld gelooft in de ontwikkeling van de mens uit protoplasma. Een leugen wilt u wel geloven, maar omdat het evangelie waar is, gelooft u het niet. “U praat ons een slechte aard aan”, zegt er iemand. Het is uw ware aard. Sommigen van u vinden het zo gewoon om geen andere leer te aanvaarden dan die overeenstemt met uw bedorven smaak en uw sceptische ideeën, dat u het evangelie niet kunt verdragen omdat het waar is en het daarom als bedorven overkomt. Als we het enigszins zouden snoeien, het zouden kappen en het aan u aanpassen, dan zou u het aanvaarden. Maar wij verzekeren u, in de Naam van de eeuwige God, dat we dit niet zullen doen. Om Gods wil, durven we dit niet te doen, ook niet ter wille van u. Want als we u een ander evangelie zouden prediken, zouden we u alleen maar misleiden.

			

			Er zijn mensen die het evangelie niet aanvaarden, omdat het onder de mensen veracht wordt. Het evangelie wordt door de groten der aarde bespot en door het grootste deel van de mensheid belachelijk gemaakt. Daarom keren lafaards het de rug toe. Als de prinsen en de groten de waarheid zouden aanhangen, dan zit er misschien iets in, maar zijn niet allen die in Jezus geloven over het algemeen een armzalig stelletje? Zegt u in feite niet: “Ik kan Gods getuigenis alleen niet geloven, maar ik zou het wel geloven als een geleerde professor of een belangrijke rechtsgeleerde er zijn getuigenis aan toe zou voegen”? Wat zeiden ze in Christus’ dagen? “Heeft er iemand van de oversten geloofd?” Met de mening van de oversten werd blijkbaar meer rekening gehouden dan met het getuigenis van de Heilige God. Er is een bepaalde categorie mensen die altijd vraagt: “Is het in de mode?” Er zijn er van een andere categorie, die voorzichtig informeren: “Wat denken de andere mensen in onze winkel ervan?” Zij hechten meer waarde aan het oordeel van mensen dan aan de geschreven verklaring van God. Ze willen hun medemensen wel geloven, die net zo feilbaar zijn als zijzelf, maar in God willen ze niet geloven. Laat me dit eens zeggen: ook al deed u met de mode mee om in God te geloven omdat Zijn getuigenis door de groten der aarde of door velen om u heen verdedigd werd, dan zou dat toch niet betekenen dat u in God gelooft? Het zou in wezen neerkomen op het geloven in het getuigenis van mensen. Zondaar, dit is geen geringe overtreding, om wel geneigd te zijn om het oordeel van uw medemensen maar niet de verklaring van uw God te aanvaarden.

			Velen aanvaarden het evangelie niet omdat ze veel te trots zijn om het te geloven. Het evangelie is zeer vernederend. Het zegt tot de zondaar: “Wel meneer, u hebt geen verdiensten van uzelf en bovendien hebt u geen macht om in de toekomst verdiensten te verwerven.” Hij beweert gematigd te zijn geweest, rein, eerlijk en royaal, maar het evangelie zegt hem: “U hebt Gods wet overtreden en u wordt daarvoor veroordeeld.” Alles wat u gedaan hebt, was slechts uw plicht. Het kan u niet baten om uw gebreken in andere opzichten uit te wissen. “Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle”, zegt het Boek dat niet dwalen kan (Jakobus 2:10). Als u behouden wilt worden, zult u als zondaar behouden moeten worden, of anders helemaal niet. Want Christus is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen maar zondaars tot bekering. U zult door de verdienste van een Ander zalig gemaakt moeten worden en van de zonde gereinigd in het kostbare bloed van Jezus. Uw eigen werken zullen er geen hand in hebben. Het is door genade, pure genade.

			Natuurlijk kan een trots mens dat niet geloven. Hij keert het minachtend de rug toe. Waarom kan hij het niet geloven? Omdat hij het niet wil geloven. Hij is zo trots dat het hem beledigt. Het stuit hem tegen de borst en hij kan daar niet tegen. Velen van u moeten wel toegeven dat u niet op het evangelie gesteld bent, omdat het geen ruimte laat om uw trots op te bergen. Als het tot u zou zeggen: “Neem deel aan de sacramenten”, wel, dan zou u morgen gedoopt willen worden en aan de Tafel des Heeren gaan, als dat u zou behouden. En als ik zou mogen preken dat u behouden zou worden, als u op uw blote voeten van dit bedehuis naar Land’s End zou lopen, dan zou u vanmiddag nog beginnen, hoe nat het ook is. Als het iets belangrijks was wat u moest doen, dan zou u het doen. Maar omdat u nu niets anders doen kan dan te aanvaarden wat een Ander gedaan heeft, wilt u het niet hebben. Uw afschuwelijke trots is er verantwoordelijk voor dat u de vrije genade verwerpt. Als dit het geheim van uw onvermogen is, stelt het u dan vrij? Maakt het uw overtreding niet nog groter?

			Een andere reden dat mensen Gods getuigenis aangaande Jezus niet kunnen geloven, ligt in de heiligheid van het evangelie. Als het evangelie tegen u zou zeggen: “U kunt uw zonden belijden en absolutie verkrijgen, en ga daarna maar weer zondigen”, zou dat velen van u niet goed uitkomen? Dat is de godsdienst voor zondige mensen! Denkt u dat er ooit een tijd zal komen dat een dergelijke leer niet langer populair is? Het is een zeer aantrekkelijke godsdienst, die de duivel zelf zou kunnen verzinnen; het toont zijn aanleg om te liegen. Belijd uw zonden aan een priester, betaal een shilling, ontvang absolutie en ga heen en leef zoals u wilt tot de volgende keer. Wrijf de zonde af met een beetje berouw, terwijl u gewoon verder leeft. De menselijke natuur is blij met een dergelijke godsdienst. Maar het evangelie zegt de mens: “U moet uw boze wegen verlaten. Wat meer is, juist uw aard die deze zonden influistert, moet veranderd worden. U moet wederom geboren worden.” Het evangelie roept: “Bekeert u.” De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de HEERE, zo zal Hij Zich over hem ontfermen. Het evangelie verkondigt Jezus, Die mensen verlost van hun zonde. Maar dat wilt u niet. De onzuiverheid van uw hart maakt het voor u moeilijk in een zuiver evangelie te geloven.

			O mensen, ik smeek u, zie op deze waarheid. Wanneer u zegt: “Ik kan niet geloven”, komt dat of omdat u te onverschillig bent of omdat uw aard zelf te arglistig en te onzuiver is om de waarheid te aanvaarden. Het zou zeer eenvoudig zijn om te geloven, als deze dingen er niet waren. Vinden de engelen het moeilijk om te geloven? Zouden de reine geesten het moeilijk vinden om te geloven? Nee. Uw zonde ligt aan de basis van uw ongeloof; het is de wortel die deze gal draagt. We kunnen van een verkwister niet verwachten dat hij in de uitnemendheid van besparingen gelooft, of van een verdorven mens dat hij in de genoegens van reinheid gelooft. Lichtzinnige mensen ontkennen zelfs dat er reine mensen bestaan. Wat voor oordeel hebben slechte mensen over de hele mensheid! Waarom denken ze zo slecht van anderen? Omdat ze hen met hun eigen maatstaven oordelen. Als een duif over een landschap vliegt, ziet zij heldere beken en korenvelden. Maar wat ziet een gier als hij boven hetzelfde landschap zweeft? Hier en daar een dood paard, een skelet, of een stuk kadaver. Iedereen kijkt met zijn eigen ogen. Een goddeloos, tot onreinheid geneigd mens kan geen reinheid zien. Christus zei tot de hovaardige Farizeeën: “Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt?” Hun trots stond in de weg. In iedere situatie waarin een mens aangaande de Heere Jezus beweert: “Ik kan niet geloven”, zit de moeilijkheid in hemzelf, dus niet in de feiten noch in het getuigenis van die feiten. Er is één verontschuldiging voor ongeloof, slechts één: “Hoe zullen zij in Hem geloven, van Wie zij niet gehoord hebben?” Die verontschuldiging zal de heidenen baten, maar niet u, want u hebt over Jezus gehoord en gelezen, en u kent het evangelie. Dus het enige excuus dat aanvaard kan worden, geldt niet voor u. Van u moet gezegd worden: “Die niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt.”

			II.  Ten tweede zal ik het nu dichterbij brengen en DE AARD VAN DE ZONDE VAN ONGELOOF beschrijven, dat God tot een leugenaar maakt. Ik zal er vele vormen van nemen en aantonen dat dit het geval is.

			Diegenen die aan deze zonde schuldig staan, ontkennen dat Jezus de Messias is, de beloofde Zaligmaker, de Zoon van God. Uit de hemelen heeft God Zelf verklaard: “Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” Petrus sprak terecht op de pinksterdag over Jezus van Nazareth als van “een Man van God, betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft” (Handelingen 2:22). God zegt op vele wijzen: “Hij is Mijn geliefde Zoon”, en als u dat ontkent, maakt u God tot een leugenaar. Dat is heel duidelijk.

			Er zijn er die Zijn Godheid ontkennen. Welnu, door de hele Heilige Schrift heen wordt ons verteld dat Jezus Christus is “God geopenbaard in het vlees”. “Het Woord was God.” “Door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn” (Kolossensen 1:16). Men noemt Hem “Wonderlijk, Raad, Sterke God”. De wonderen die Christus deed, en met name Zijn opstanding uit de doden, tonen alle Zijn Godheid aan. De Vader getuigt dat Hij Zijn Gelijke is. Wanneer iemand zegt dat Jezus geen God is, en de Vader zegt van wel, dan wordt Hij van een leugen beschuldigd. Maar aangezien ik geloof dat er van dat soort ongelovigen hier niet veel zullen zijn, zal ik hen laten voor wat ze zijn en doorgaan.

			Een arme bevende, wenende zondaar komt naar me toe en zegt onder andere: “Mijn zonden zijn zo groot, dat ik niet denk dat ze vergeven kunnen worden.” Ik reageer aldus. God zegt: “Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.” “Maar mijnheer, mijn zonden zijn echt erg groot.” “Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” “Maar mijn overtredingen zijn in bijzondere mate verergerd.” “De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de HEERE, zo zal Hij Zich over hem ontfermen, en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig.” “Mijnheer, ik kan het niet geloven.” Ga dan staan en vertel dat op een onomwonden manier aan de Heere: “O God, U hebt gezegd dat U menigvuldig vergeeft, maar dat is een leugen.” Ik daag u uit om die bekentenis zonder voorbehoud uit te spreken, want u doet het van binnen al. Het heeft geen zin dat te ontkennen, want het is gewoon zo. God zegt: “Ik wil en Ik kan vergeven”, en u zegt van niet – wat is dat anders dan de Heere van een onwaarheid betichten?

			Een ander zegt: “Och, mijn hart is zo verhard. Ik kan niet geloven dat de kracht van God een nieuw mens van me kan maken en me van de liefde tot de zonde verlossen.” Toch verklaart God in Zijn Woord: “En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.” Dit zegt God. “Het kan niet waar zijn”, zegt u. Goed dan, ontken het maar niet, u dicht God een leugen toe. God zegt: “Ik kan het”; u zegt dat Hij het niet kan. Daar hebt u uw staat.

			Bij velen bestaat er twijfel over de gewilligheid van God om zalig te maken. Zij zeggen: “Ik geloof dat het bloed van Jezus Christus de zonde echt wegwast, maar is Hij ook gewillig om mij te vergeven?” Luister dan naar wat de Heere zegt, want Hij zegt het met een eed. En voor mij is dat iets opzienbarends, dat God zou zweren. Hij zweert bij Zichzelf omdat Hij bij geen hogere macht kan zweren. Let daarop! “Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in de dood van de goddeloze! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft.” Steeds weer opnieuw, op allerlei wijzen, verzekert Hij ons ervan dat Hij lust heeft aan goedertierenheid. Als u dan, zondaar, zegt dat God ongewillig is, dat Christus ongewillig is, en als de Heere zweert dat Hij wel gewillig is en dat Christus stierf om dat te bewijzen, wat stelt uw ongeloof dan voor? Ik wil eigenlijk niet uitspreken wat ik denk dat ik moet zeggen: opzettelijk beschuldigt u God van meineed. En wat meer zou de grootste godslasteraar uit de hel, of de zwartste duivel in de hel, kunnen doen dan dat? Dat is precies wat u gedaan hebt en wat u nu doet.

			“Ach”, roept iemand, “mijn reden voor twijfel ligt dieper. Ik hoor dat God kan vergeven, bekeren en dergelijke, en ik geloof het, maar toch kan ik niet begrijpen dat dit ook voor mij kan. Ik zie niet in dat deze dingen mij aangeboden worden.” Luister dan naar wat God zegt: “O al gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt wijn en melk!” U antwoordt gevat: “Maar ik heb geen dorst.” U moest u schamen! Luister opnieuw: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” “Maar ik ben niet vermoeid.” Niet vermoeid? Hoe komt u dan aan de kost? Het spijt me voor u als u zo’n lui mens bent dat u niet hard werkt. De tekst betrekt ieder hardwerkend mens en ieder belast mens op aarde erbij. Luister nog maar eens: “Die wil, die kome.” Nodigt die tekst niet iedere levende ziel die gewillig is om te komen? Als u zegt: “Ik ben niet gewillig”, dan moet u het zelf maar weten. U belijdt dan dat u ongewillig bent om behouden te worden, ongewillig om met God verzoend te worden. En dat is precies wat ik probeer aan te tonen: u kunt niet geloven omdat u ongewillig daartoe bent. Uw bloed zij op uw eigen hoofd. Ik weet niet wat ik nog meer tot u kan zeggen. U moet wel gek zijn om u gewillig de vlammen van de hel en de toorn van God voor eeuwig op de hals te halen. Het is niet mijn taak om u te vertroosten als u zich in zo’n situatie bevindt. Als u voor uw eigen ondergang kiest, wel, dat zij dan zo. Luister nog één keer naar mij. Jezus heeft tot Zijn discipelen gezegd: “Gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.” Bent u een creatuur? “Ja, ik ben een creatuur.” Nou man, God heeft het zo helder mogelijk gezegd, dat het evangelie aan u gepredikt moet worden. En daarom heeft het betrekking op u. Zou God het u aanbieden om u te kwellen? Wanneer u zegt: “Het is niet voor mij”, maakt u God tot een leugenaar. Hij zegt dat het voor “alle creaturen” is. En u weet dat u een creatuur bent. Hoe durft u dan te beweren dat het niet voor u is? Door zo te spreken beschuldigt u de Heere ervan u niet serieus te nemen en met u te spotten.

			“Goed”, zegt iemand anders, “maar ik zie niet hoe ik door eenvoudig in Christus en Gods getuigenis over Hem te geloven, mijn ziel zou kunnen redden.” Geliefden, zult u nooit iets geloven behalve wat u gezien hebt? En hoe kunt u dit zien als u het niet eerst geprobeerd hebt? Een dokter zegt: “Dat medicijn zal u genezen.” De patiënt antwoordt: “Ik wil eerst zien of het mij geneest, voordat ik het inneem.” Die man is dwaas, en dat bent u ook als u God niet serieus neemt. U moet het evangelie geloven op het getuigenis van God, en niet anders. Anders is uw geloof helemaal geen geloof in God. Het geloof dat bevolen wordt in het evangelie, is geloof in het getuigenis dat God aangaande Zijn Zoon gegeven heeft, een geloof dat God op Zijn Woord gelooft. Geloof dan in de Heere Jezus Christus en u hebt geloofd dat God waarachtig is. Weigeren om uw vertrouwen op Jezus Christus te stellen, betekent in feite dat u zegt dat Gods getuigenis niet voldoende is. Met andere woorden: u hebt God tot een leugenaar gemaakt.

			Heel vaak heb ik mensen horen zeggen: “O, maar ik kan het niet geloven. Het lijkt zo wonderlijk.” Is dat niet de reden dat u het juist zou moeten geloven? Wat zou er anders bij de Heere der heerlijkheid vandaan kunnen komen dan datgene wat wonderlijk is? Hij is verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, wonder doende.

			Weer een ander roept uit: “Dat is te mooi om waar te zijn.” Ach arme ziel, hebt u dan nooit gelezen: “Gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan uw gedachten”? Een mindere zaligheid zou u niet baten noch God verheerlijken. Sommigen vinden het evangelie te eenvoudig. Zij willen een ingewikkelder stelsel dan “geloof en leef”. Hoe kan het te eenvoudig zijn voor zo’n beperkt verstand als het onze? Verder heb ik mensen zich om zien draaien en horen zeggen: “Het is te mysterieus.” Maar waar ligt dat mysterieuze dan toch in? “Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden.” Wat is er nou duidelijker? Hoe dan ook, geliefden, laat me dit tot u zeggen, of het mysterieus is of niet: God getuigt ervan, en als u het niet gelooft, maakt u God tot een leugenaar. Of u het nu te eenvoudig vindt, te goed, te wonderlijk, of te weet-ik-veel, u zult of God moeten geloven of Hem tot een leugenaar maken. Er is geen derde mogelijkheid. Want of het nu eenvoudig of mysterieus, wonderlijk of gewoon is, de Heere verzekert dat het waar is. En als u Zijn getuigenis niet wilt aannemen, maakt u Hem tot een leugenaar en zult u de gevolgen daarvan moeten aanvaarden.

			III.  En nu bid ik de Heilige Geest om op mijn woorden neer te dalen, terwijl ik enige ogenblikken het derde, meest schrikwekkende punt aan de orde stel, namelijk DE VERVLOEKING VAN DEZE ZONDE. 

			Niet in God geloven is echt een zonde! Het was de erfzonde, de deur waardoor al het andere kwaad in de wereld kwam. De duivel fluisterde moeder Eva in het oor: “Is het ook dat God gezegd heeft?” Die suggestieve twijfel was het begin van onze zondeval. En toen dat de helderheid van haar verstand had aangetast, zei de satan verder: “Gij zult de dood niet sterven” – hij maakte God direct tot een leugenaar. Toen zij hem geloofde en haar man haar daarin volgde, was onze ondergang compleet. Door ongeloof in God werd de mens Eden uitgezet en als gevolg daarvan worden wij met smart gebaard en bewerken we de grond in het zweet ons aanschijns. O vervloekt ongeloof! Het is hoog tijd dat u aan een galg gehangen wordt, zo hoog als die van Haman! Ach, hoe kan iemand u aan zijn hart drukken! U, verwoester van ons geslacht, u bent echt walgelijk! Hoe kon het gebeuren dat er onderweg zoveel graven gedolven werden, toen de kinderen Israëls door de woestijn naar Kanaän trokken? Hoe kwam het dat er van de zeshonderdduizend man die te voet uit Egypte getrokken waren, slechts twee het overleefden en het beloofde land mochten binnengaan? Wie heeft al deze mensen gedood? De geïnspireerde apostel vertelt ons: “Zij hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof.”

			Ga vandaag naar Jeruzalem, kijk onder de gebouwen van de moderne stand en let op de opgravingen, die de totale verwoesting van de heilige stad onthullen. Zie dat de profetie ten volle in vervulling is gegaan, dat niet een steen op de andere gelaten zou worden. Ga op de steilte van Sion staan en vraag: “Wie heeft deze mooie stad verwoest? Wie heeft haar heilige en schone huis met vuur verbrand? Zij had een prachtige ligging, de vreugde van de gehele wereld. Wie heeft haar in het stof geworpen en waarom? De paleizen van David en Salomo zijn ten gronde gericht en de ploegscharen zijn over hun fundamenten gegaan. Waarom is dit alles geschied? Waarom was het beleg van Jeruzalem het meest bloedige en het meest afschuwelijke in de hele geschiedenis? Dat was omdat de Joden de Messias verworpen hadden en het getuigenis van de levende God niet wilden geloven. O vervloekt ongeloof! Het spuwt haar vergif tegen de Heilige Geest en Hij kan er alleen maar van gruwelen. Hoe kan de volkomen Waarachtige het toelaten dat Hij van een onwaarheid beschuldigd wordt? Kijk eens ernstig naar deze zonde, die God tot een leugenaar maakt, want het is een dolkstoot naar God Zelf. Waardoor zou u zelf zeer gemakkelijk getergd kunnen worden? Als iemand uw spullen zou stelen, als hij uw lichaam zou slaan, als hij u in uw zaak zou benadelen, dan zou u het misschien nog geduldig verdragen. Maar als iemand u midden in uw gezicht zegt, dat hij u niet gelooft, wordt die belediging intens gevoeld. U bent niet waarachtig als u er genoegen mee neemt een leugenaar genoemd te worden. Er doet niets zoveel pijn als dat. Van alles is dat de wreedste steek. O, zeg maar niet dat u het moeilijk vindt om mijn woorden te geloven, want dat raakt me in mijn hart. Toch heb ik duizendmaal liever dat u mij zo behandelt dan dat u dezelfde belediging aan de Heere God richt.

			Vergeet niet dat dit ongeloof God op een gevoelige plek raakt. Hij komt tot de schuldige zondaar en zegt: “Ik ben gaarne vergevend.” De zondaar zegt: “Ik geloof U niet.” “Hoor naar mij”, spreekt de Heere, “wat voor bewijs hebt u nodig? Kijk, Ik heb Mijn eniggeboren Zoon gegeven; Die is aan het kruis gestorven om zondaren zalig te maken.” “Toch geloof ik U niet”, zegt de ongelovige. Welnu, hoeveel bewijs moet er nog meer gegeven worden? In eindeloze goedertierenheid is God tot het uiterste gegaan door de Zaligmaker Zijn bloed te laten vergieten en te sterven. God heeft Zijn binnenste opengelegd in de wonden van Zijn stervende Zoon en nog wordt Hij niet geloofd. De mens heeft hiermee voorzeker het toppunt van vijandschap tegen God bereikt. Er is niets waaruit de laagheid van de mens zozeer blijkt dan uit deze weigering om in zijn God te geloven. En er is niets wat zozeer de grootheid van de almachtige genade aantoont dan dat God Zich na dit alles verwaardigt om geloof te werken in een hart dat zo verdorven is. O wonder van zonde! O groter wonder van liefde!

			Ik wil u erop wijzen dat u niet alleen God een- of tweemaal tot een leugenaar maakt, maar u ontkent ook wat Hij herhaaldelijk verklaard heeft. Een mens één keer vertellen dat hij een leugenaar is, is een grove belediging, maar als hij de waarheid blijft betuigen en u spreekt hem nog steeds tegen, dan neemt de provocatie in kracht toe. Als die mens volkomen waarachtig is, is het een staaltje van slechtheid van uw kant als u weigert in hem te geloven wanneer hij steeds weer opnieuw zijn bewijs herhaalt. De Heere is zelfs verdergegaan dan Zijn Woord te herhalen: Hij heeft het zelfs gezworen. En u wilt Hem nog steeds niet geloven. Vergeet vooral niet dat u juist op dit moment in tegenwoordigheid van God bent. De Heere kijkt u nu recht in het hart en ziet duidelijk dat uw ongeloof in uw binnenste tot Hem zegt: “O God, Schepper van hemel en aarde, U bent een leugenaar. O God, Die Uw Zoon overgaf in de dood, ik geloof dat feit niet en ik wil ook nu mijn vertrouwen niet op U stellen. Ik geloof niet in Uw macht of gewilligheid om mij te vergeven, hoewel Uw Woord heel duidelijk verklaart dat U daartoe zowel in staat bent als gewillig. U hebt beloofd allen die in Uw Zoon geloven te vergeven, maar ik kan niet geloven. U bent nu gewillig om de zonde direct weg te doen uit ieder mens die Uw getuigenis aangaande Christus gelooft, maar ik geloof Uw getuigenis niet. U liegt.” Ik weet dat u huivert bij zulke gedachten, en dat is maar goed ook. Maar waarom blijft u zich er wel door laten leiden?

			Hoorde ik niet iemand zeggen: “Och mijnheer, al jarenlang probeer ik te geloven.” Vreselijke woorden! Zij maken alles alleen maar erger. Stel dat iemand, nadat ik iets belangrijks gezegd had, zou verklaren dat hij me niet geloofde en dat hij mij in feite niet kon geloven, hoewel hij dat graag zou willen. Ik zou me zeker gekrenkt voelen. Maar het zou de zaak nog erger maken als hij eraan toe zou voegen: “Eigenlijk probeer ik u al jarenlang te geloven, maar ik kan het gewoon niet.” Wat bedoelt hij daarmee? Wat kan hij anders bedoelen dan dat ik zo onverbeterlijk bedrieglijk en zo’n gezworen leugenaar ben, dat hij, hoewel hij me graag voor geloofwaardig zou willen houden, het echt niet kan? Uit alle macht probeert hij mij te overtuigen dat het hem behoorlijk boven zijn pet gaat om mij te geloven. Welnu, iemand die zegt: “Ik probeer in God te geloven”, zegt eigenlijk hetzelfde met betrekking tot de Almachtige. Wat is het zinloos om te praten over proberen te geloven! Als een bewering waar is, dan gelooft het gezonde verstand het, niet naar eigen goeddunken, maar omdat het bewijs geloof afdwingt. Het proberen ligt in tegenovergestelde richting. Men wil de waarheid niet geloven en daarom is men onverschillig en onachtzaam. Men werpt spitsvondigheden en vragen op; men verlangt tekenen en wonderen, gevoelens en indrukken. Men bokst tegen het bewijsmateriaal op; men schuwt het licht. Dit geldt blijkbaar ook voor u die gelooft dat de Bijbel Gods Woord is, maar die toch ongelovig bent. Want als Jezus de Zaligmaker is, waarom gelooft u Hem dan niet? Praten over proberen te geloven is slechts een voorwendsel. Hoe dan ook, laat me u eraan herinneren dat er in de Bijbel geen tekst te vinden is waar staat: “Probeer te geloven.” Er staat steeds: “Geloof in de Heere Jezus Christus.” Hij is de Zoon van God, dat heeft Hij door Zijn wonderen aangetoond. Hij is gestorven om zondaren zalig te maken. Stel daarom uw vertrouwen op Hem. Hij heeft recht op uw onvoorwaardelijk geloof en kinderlijk vertrouwen. Wilt u Hem dit onthouden? Dan hebt u Zijn persoon belasterd en Hem tot een leugenaar gemaakt.

			IV.  Ik laat dit nu voor wat het is en zal, met een zware last op mijn ziel, enkele woorden zeggen over HET LOT VAN DE ONGELOVIGE. 

			Als deze mens blijft zeggen dat Hij God niet kan geloven en dat Christus niet vertrouwd kan worden, wat zal er dan met hem gebeuren? Ik vraag me af wat de engelen denken dat er gebeuren moet met iemand die God een leugenaar noemt. Zij zien Zijn heerlijkheid en terwijl zij het zien, bedekken zij hun gezicht en roepen: “Heilig, heilig, heilig.” Wat een ontsteltenis zouden zij ondervinden bij de gedachte dat God onwaarachtig zou zijn! Wanneer de heiligen in de hemel de heerlijkheid van God zien, vallen zij op hun aangezicht en aanbidden Hem. Vraag hun wat er volgens hen gebeuren moet met diegenen die God een leugenaar blijven noemen, een leugenaar inzake Zijn goedertierenheid jegens weerspanningen, om Jezus Christus’ wil. Wat mij betreft, ik kan geen enkele straf bedenken die te streng voor het definitieve ongeloof is. Ik weet slechts dit, dat er geschreven staat: “Die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.” Ik hoop dat u nooit te weten komt wat dat betekent. Maar u zult erachter komen, als u in uw ongeloof volhardt. God is geen leugenaar, maar als Hij de mens die in zijn ongeloof sterft niet verdoemt, dan zal Hij dat wel zijn. Reken er daarom maar op dat Hij het zal doen. Hij heeft gezegd: “Die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.” Als Hij onwaarachtig is, zou Hij u kunnen laten ontkomen, maar als Hij waarachtig is, zal Hij u de hel inwerpen. U hebt niets anders in het vooruitzicht.

			Onlangs zei een onderzoeker tegen me: “Ik kan niet geloven.” Ik gaf hem slechts dit antwoord: “Dan zult u verdoemd worden.” Had ik iets anders kunnen zeggen? Nee, niets anders. Ik kon de ongelovige geen vertroosting, geen hoop bieden. “Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.” Er straalt oprechte onverdraagzaamheid van deze woorden des Heeren af. Hij zegt niet al stotterend en aarzelend: “Ik ben bang dat u misschien iets ergs overkomt”, maar Hij zegt zonder voorbehoud dat u verdoemd zult worden. Er is niets op aarde noch in de hemel wat u kan behouden, behalve het geloof in Jezus. U kunt op duizend deuren kloppen, u kunt huilen, bidden, kermen, vreselijk lijden en zweten, ja zelfs tot druppels bloed, maar er is slechts één deur naar de hemel en die deur is het geloof in Jezus Christus. Als u niet door die deur binnengaat, zal God Zelf geen andere openen. Het heeft God behaagd de oneindige goedertierenheid van Zijn hart leeg te storten in de persoon van Zijn geliefde Zoon en Hij roept: “Die wil, kome en neme het water des levens om niet.” Maar als Jezus door u verworpen wordt en Gods getuigenis aangaande Hem afgewezen, ga dan niet op zoek naar hulp bij een ander. Denkt u dat God nog een Zoon heeft Die voor u wil sterven? U zou niet in Hem geloven, als dat zo was. Denkt u dat Hij het hele verlossingsplan en het genadeverbond zal veranderen en Zijn wijze voornemens zal bijdraaien om aan uw goddeloze opwellingen te voldoen? Dan zou Hij medeplichtig aan uw goddeloosheid worden en een beschermheer van uw onbeschaamdheid. Geloof me maar, Hij zal Woord houden. Als u niet in Christus gelooft, zult u op de jongste dag totaal beschaamd staan.

			Het laatste wat ik u zeggen wil, is dit: niet alleen zal de ongelovige verloren gaan, maar hij zal verloren gaan door zijn ongeloof. Alzo spreekt de Heere: “Die niet gelooft, is alreeds veroordeeld.” Waarom? “Omdat hij niet heeft geloofd in de Zoon van God.” Heeft hij niet heel wat andere dingen misdreven die hem zullen veroordelen? O ja, u wordt beschuldigd van duizend andere zonden, maar de rechter zoekt naar de meest grove overtreding, opdat die als opschrift boven zijn veroordeelde hoofd geschreven kan worden. Hij selecteert deze monsterlijke zonde en schrijft: “veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Zoon van God”. Toen de Geest Gods in de wereld kwam om de mensen te overtuigen van zonde, begon Hij met hen te overtuigen van de grootste zonde van alle. Welke was volgens Hem de meest schandelijke? “Van zonde, omdat zij in Mij niet hebben geloofd.” Ik vertel u alleen maar wat ik in de Heilige Schrift vind. Bepaalde broeders zullen wel zeggen: “Deze preek is niet rechtzinnig.” Ik geef niets om hun kritiek: wat ik doorgegeven heb, is het Woord van God en het Woord van God staat over de hele wereld tegenover het woord van mensen. Zijn Woord is scherper dan een tweesnijdend zwaard en ik bid Hem om het vanmorgen tot diep in uw vlees te steken – om te verwonden en te doden, opdat Christus het daarna tot leven moge wekken. Als iemand van u uiteindelijk in de kerker van de wanhoop geworpen wordt om in de hel de toorn van God te ondervinden, dan zal de beschuldiging boven uw dodencel luiden: “Deze mens wist dat het evangelie waar was, maar toch wilde hij niet geloven.” Die gedachte zal u flink  pijnigen: “Ik ben veroordeeld omdat ik de waarheid niet geloofd heb, omdat ik mijn God tot een leugenaar gemaakt heb, omdat ik mijn vertrouwen niet op Christus gesteld heb. Hij heeft mij gezegd dat het zo zou zijn, en het is ook zo. De stekende pijn is vooral dit: dat ik vanwege mijn ongeloof terecht zal omkomen.” O geliefden, spreek de Heere niet tegen. Bij uw verstand dat u nog bezit, bij uw liefde voor uzelf, bij de hemel en bij de hel, bij de bloedende wonden van Jezus en bij de waarachtigheid van God, bid ik u Jezus aan te nemen. Moge de Heilige Geest mijn smeekbeden vergezellen, dat uw ziel zich mag laten vermurwen, dat uw stenen hart voor het kruis mag versmelten en dat u de Heere Jezus mag aannemen, opdat Hij vandaag zij alles in allen.  

			Amen, ja, amen.

			Een uitzichtloze situatie 
door ongeloof

			“Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen, en zeiden: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En Jezus zeide tot hen: Om uw ongeloof; want voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze berg zeggen: Ga heen van hier daarheen, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten.” Mattheüs 17:19-21

			De geschiedenis waar onze tekst deel van uitmaakt, beschrijft een voorval dat onmiddellijk na de verheerlijking van onze Heere plaatsvond. Om het niet los te maken van de context, bezien we kort wat er aan dit voorval voorafging. Zo kan er niets door onachtzaamheid verloren gaan en wellicht is het overdenken ervan ons tot winst.

			Wat een groot verschil bestond er tussen Mozes en Christus! Toen Mozes veertig dagen op de berg vertoefd had, onderging hij een soort verheerlijking. Toen hij afdaalde naar het volk, blonk zijn gezicht van buitengewone schittering. Hij moest toen een bedekking op zijn gezicht doen want ze konden zijn heerlijkheid niet verdragen. Zo verging het onze Zaligmaker niet! Hij was werkelijk verheerlijkt met een grotere heerlijkheid dan Mozes ooit zou kennen. En toch staat er niet dat de mensen Hem, toen Hij van de berg af kwam, niet konden aankijken, wat voor schittering er ook op Zijn gelaat blonk. Zij waren veel eerder verbaasd, liepen op Hem toe en groetten Hem. De heerlijkheid van de wet weerde af, want de majesteit van heiligheid en rechtvaardigheid drijft de vreesachtige zielen bij God vandaan. Maar de grotere heerlijkheid van Jezus trekt mensen aan. Hoewel Hij heilig is, oprecht en rechtvaardig, is er ook zoveel waarheid en genade bij Hem te vinden dat zondaren op Jezus toelopen. Ze staan verbaasd over Zijn goedertierenheid en worden aangetrokken door de bekoring van Zijn liefde. Zij groeten Hem, worden Zijn discipelen en houden Hem voor hun Heere en Meester.

			Sommigen van u worden nu misschien overstelpt door de verblindende schittering van Gods wet. U voelt haar eisen in uw geweten maar u kunt haar nooit houden. Zij is u te hoog, u kunt er niet bij. Het is niet zo dat u vindt dat de wet onvolmaakt is. Integendeel, zij dwingt uw diepste hoogachting af. Toch wordt u er op geen enkele manier mee tot God getrokken. U wordt eerder verhard in uw hart en u neigt misschien naar de wanhopige conclusie: “Aangezien het voor mij onmogelijk is om door de werken der wet mijn behoud te verdienen, zal ik volharden in mijn zonden.” Ach arme ziel, wend uw oog van Mozes af, met al zijn afwerende schittering, en zie op Jezus, daarginds, gekruisigd voor zondige mensen. Zie Zijn bloedende wonden en Zijn hoofd bedekt met een doornenkroon! Hij is de Zoon van God en daardoor groter dan Mozes. Hij draagt de toorn van God en daarmee toont Hij meer van Gods gerechtigheid dan de gebroken stenen tafelen van Mozes ooit zouden kunnen laten zien. Zie op Hem. En als u de bekoring van Zijn liefde voelt, vlucht dan naar Hem en u zult zalig worden.

			Hoe verschillend van geest zijn Mozes en Jezus! Als Mozes van de berg afkomt, is dat om het legerkamp te zuiveren. Hij lijkt een vlammend zwaard te grijpen. Hij slaat het gouden kalf in stukken en velt de afgodendienaars. Als Jezus van de berg afkomt, vindt Hij ook onenigheid in het kamp, net zoals bij Mozes. Hij treft Zijn eigen discipelen getroffen en verslagen aan, net zoals Aäron verslagen was door het geroep van het volk. Maar Jezus spreekt geen vervloeking uit. Er volgt slechts een mild verwijt: “O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog met u zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen?” Zijn daden zijn daden van genade: geen verbrijzeling maar genezing, geen vervloeking maar zegen. De liefde straalt van Zijn gezicht af als Hij de arme stakker aanraakt die door de satan bijna ten dode gekweld wordt. Hij geeft hem zijn leven en gezondheid terug. Ga dan naar Jezus. Zie niet op de wet noch op uw eigengerechtigheid, want die kunnen u alleen maar vervloeken. Vlucht naar Jezus toe, want wie u ook bent, er ligt vergeving op Zijn lippen. Er is zegen in Zijn handen. Er woont liefde in Zijn hart. En Hij zal het niet beneden Zijn waardigheid achten om zelfs u aan te nemen. Hoeveel neerbuigende liefde is er te vinden in het gedrag van Christus! Zoals we u al gezegd hebben, was onze Heere met Mozes en Elia heel glorierijk op de top van de berg geweest. Echter, als Hij naar beneden komt, naar de schare, veracht Hij het geroep van die arme man niet. En Hij weigert ook niet om de bezetene aan te raken. Merk de neerbuigendheid van mijn Meester op, want Hij verwaardigt Zich om hem aandacht te schenken. Zijn gedrag wordt zelfs vertederd tot medelijden en spoedig versmelt het tot een genadig mededogen, alsof dit het enige kanaal was waardoor Zijn ongeëvenaarde macht kon stromen. Vergeet niet dat Hij gisteren en heden Dezelfde is.

			“Now, though he reigns exalted high,
His love is still as great”

			Ook nu is Hij bereid zondaren aan te nemen, net zoals er toen van Hem gezegd werd: “Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.” Hij staat nu net zo goed klaar om u te ontvangen, arme zondaren, als in de tijd dat Hij “een Vriend van tollenaars en zondaars” werd genoemd. Kom tot Hem. Buig u neer aan Zijn voeten. Zijn liefde dringt u nog. Geloof dat de verheerlijkte en verheven Jezus nog een liefdevolle Zaligmaker is, Die gaarne genade schenkt en vergeeft.

			Nogmaals, wat een geweldige les vinden we in deze geschiedenis! Nadat Jezus enige tijd was weggeweest, kwam Hij terug. U kunt zich afvragen waarom Hij zich teruggetrokken had. Het is duidelijk dat Hij de berg opging om te bidden. Terwijl Hij in gebed was (en ongetwijfeld ook vastte), veranderde de aanblik van Zijn gelaat. Gesterkt door Zijn eigen aanbidding en door de speciale openbaring van de Vader, was Hij teruggekeerd om als het ware met nieuwe kracht Zijn bediening voort te zetten. Derhalve worden we getuige van de opmerkelijke macht die Hij onmiddellijk daarna toonde, en van de niet minder opmerkelijke raad die Hij aan Zijn discipelen gaf toen dezen hun eigen zwakheid voelden. Zo vinden we in onze tekst een bijzonder geval: een patiënt, die de kundigheid van alle discipelen geheel verijdelde, werd door de grote Heelmeester meteen genezen. En er is een reden waarom de apostelen zelf niet in staat waren hem te bevrijden.

			Laten we letten op dit zeer droevige geval – het is, me dunkt, toch niet zo uitzonderlijk want dergelijke gevallen kunnen we ook om ons heen zien. Laten we daarna kijken naar de directe omgeving – de vader, de discipelen, de Schriftgeleerden. Daarna zullen we met vreugde zien dat de Zaligmaker in hun midden komt en een eind maakt aan het hele probleem. En tenslotte zullen we luisteren naar de reden die Hij tot Zijn discipelen alleen spreekt, waarom ze voor Zijn komst totaal krachteloos waren om het werk te volbrengen.

			I. Eerst hebben we te maken met een ZEER BIJZONDER GEVAL.

			Het blijkt dat de discipelen duivelen van allerlei snit uitgeworpen hadden. Waar ze tot nu toe ook heengegaan waren, dit was hun eensluidende getuigenis: “Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen.” Maar nu zijn ze verbijsterd. Het lijkt alsof ze een duivel van het ergste soort zijn tegengekomen. Er bestaan gradaties in duivelsheid, net als in menselijke zonden. Alle mensen zijn zondig, maar niet iedereen is op dezelfde wijze zondig. Alle duivelen zitten vol zonde, maar ze zijn niet in dezelfde mate zondig. Lezen we niet in de Schrift: “Dan gaat hij heen, en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hijzelf”? Het kan zijn dat er gradaties in boosheid van duivelen bestaan en misschien ook in hun macht om hun boze driften bot te vieren. We kunnen moeilijk geloven dat alle duivelen satans zijn. Er lijkt één aartsduivel te bestaan, één machtige diabolus, de aanklager van de gelovigen – één machtige Lucifer, die uit de hemel gestort is en de prins van de duistere machten is geworden. Het is goed mogelijk dat hij in heel zijn legermacht geen gelijke heeft. Hij is de eerste en de hoogste van deze gevallen morgensterren. De rest van zijn geesten staat wellicht in verschillende gradaties van boosheid, volgens de rangorde van de hel.

			De arme stakker uit onze tekst lijkt bezeten te zijn geweest door een van de slechtste, krachtigste, meest gewelddadige en meest kwaadaardige van deze boze geesten. Ik geloof, toehoorders, dat we hier een beeld krijgen van een bepaald soort individu dat niet alleen hopeloos zondig is, maar ook onderworpen aan uitzonderlijke opwellingen, die hem tot helse diepten voeren. Zij kunnen zich niet inhouden, zijn een schrik voor hun verwanten en een beproeving voor zichzelf. Zoals ik al eerder gezegd heb, zijn alle mensen zondig, maar de verdorvenheid bij sommige mensen is veel erger dan bij anderen. Al is die dan misschien niet wezenlijk sterker, zij uit zich toch op zo’n manier zoals we nog nooit bij mensen waargenomen hebben.

			Laten we proberen het geval te bezien overeenkomstig de geschiedenis. Hoe vaak, geliefden, helaas te vaak, hebben we jonge mensen gezien die aan de gegeven beschrijving hebben beantwoord! Zij waren al vroeg ontaard. Toen Jezus de vader vroeg hoe lange tijd het was dat zijn zoon dit al overkomen is, was het antwoord: “Van zijn kindsheid af”. Ik herinner me dat ik ooit zo’n kind gekend heb, dat zulke woedeaanvallen kreeg dat zijn gezicht helemaal zwart werd. Toen hij opgroeide, werd hij naar een kostschool gestuurd. Alles wat hij in handen kreeg – een vuursteen, een knuppel, een baksteen – gooide hij naar iedereen die hem maar irriteerde, zonder er een moment bij na te denken. Een mes kon snel uit zijn zak te voorschijn gehaald worden en in een ogenblik geopend. Een oplettende hand en een opmerkzaam oog van zijn bewakers hebben deze gewelddadige jongen er vaak van weerhouden om anderen neer te steken.

			We hebben dit, zeg ik, bij enkele zeer jonge kinderen waargenomen. Ze beginnen op vroege leeftijd te jokken en te stelen, en hun jonge mond probeert zelfs te vloeken, terwijl de bezorgde moeder niet begrijpt waar haar kind dat geleerd zou kunnen hebben. U hebt uw kind tegen alle onreinheid beschermd en het als het ware omsloten en omgord met heilige inwerkingen. Toch heeft het kind, zodra het goed van kwaad kon onderscheiden, in deze hopeloze situaties met zo’n intense koppigheid en roekeloosheid bewust voor het kwaad gekozen. Dit bevreemdde u zeer. Dergelijke gevallen hebben we gezien. O, moge God het geven dat dit nooit uw lot of het mijne zal worden, om ouders van dergelijke kinderen te zijn. Toch zijn ze er geweest, en zulke mannen zijn er nog, die nu volwassen zijn en bij wie de driften van hun jeugd verder zijn ontwikkeld. U kunt ze aantreffen in onze gevangenissen. En als u ze op straat tegenkomt, hoopt u waarschijnlijk dat ze snel in de gevangenis belanden, want daarbuiten maken ze de buurt onveilig. Van jongs af aan lijken ze bezeten te zijn door de overste van de duivelen en door hem naar diens goeddunken gevangengenomen.

			Deze jongen lijkt ook getroffen te zijn door wat hier maanziekte genoemd wordt, wat slechts een vorm van epilepsie was. Het leek alsof hij steeds te lijden had van epileptische aanvallen. Ik denk dat we maanziekte hier moeten opvatten als niets minder dan incidentele razernij. Hij werd door aanvallen van zulk grof geweld geteisterd dat hij het niet langer kon verdragen. Hij zou zich dan in het vuur kunnen werpen of als er water in de buurt was, zou hij proberen zelfmoord te plegen door erin te springen. We zijn personen van deze categorie tegengekomen, die zeer gewelddadig werden en geen enkele zelfbeheersing meer toonden toen ze overvallen werden door de pijlen van de boze. Ik zal voorbeelden noemen van wat ik meegemaakt heb.

			Ik ken iemand en misschien is hij hier vanmorgen wel; als hij er is, zal hij zijn eigen portret zeker herkennen. Bij tijden is hij zo verstandig als ieder ander met wie ik om zou willen gaan. Hij luistert graag naar Gods Woord. In bepaalde opzichten is hij een gemoedelijke, fijne en fatsoenlijke man. Maar af en toe wordt hij aangevallen door dronkenschap, waarbij hij geheel krachteloos wordt tegen de invloed van de satan. Tijdens zo’n aanval zouden duizend engelen hem er niet bij vandaan kunnen slepen, zelfs al weet hij dat hij fout zit. Hij wordt in het water van zelfvernietiging geworpen en hij zal erin blijven. U kunt er bij hem op aandringen en hem proberen te overtuigen, en u kunt denken dat hij dat nooit meer zal doen – o, hoe vaak hebben sommigen dat gedacht die om hem gaven! U denkt dat hij daarvoor te verstandig is, te goed opgeleid. Het Woord van God heeft zo’n invloed op hem dat hij het nooit meer zal doen. En toch doet hij het. Hij vervalt in zijn oude krampachtigheid, en dat al zo’n twintig of dertig jaar lang. Tenzij de soevereine genade het verhoedt, zal hij als dronkaard sterven, dat is zeker, en van de drank naar de verdoemenis gaan.

			

			Een ander geval kan ik eveneens naar het leven tekenen. De man is aardig, gevoelig en royaal – overdreven royaal. Hij heeft een gezin – hij had een gezin, moet ik zeggen. Hij had een gezin en hij was de zon in huis. Niemand had hem, althans in zijn betere jaren, ooit van enige ernstige tekortkomingen kunnen verdenken. Maar soms werd hij door wellust overvallen – dit is door menig milde vriend bekendgemaakt – en op zulke momenten maakt het niet veel uit wat de verleiding is of hoe vuil de zonde. Hij loopt er toch in. Als u hem op straat mocht tegenkomen, met hem praat en hem probeert te overreden, zou het alleen maar verloren tijd en verspilde energie zijn. Ja, ik heb gehoord dat hij zijn gezin kapotgemaakt heeft en naar een ander land is gegaan. Daar kan hij dan zijn smerige lusten botvieren zonder berispt te worden of zonder door oude vrienden tegengehouden te worden. Hij zal zeker weer terugkomen, als een gebroken man, en zich afvragen hoe hij ooit zo dom kon zijn. Toch zal het weer gebeuren. Het zit gewoon in hem. De duivel woont in hem en, tenzij God die eruit werpt, zal hij hetzelfde weer doen. Zo kiest hij doelbewust voor zijn eigen verdoemenis. Hoewel hij het weet, is hij toch zo bezeten van liefde tot de zonde dat hij, als de aanval komt, dan willens en wetens tot zonde vervalt.

			Ik zou verder kunnen gaan met het beschrijven van dergelijke gevallen, maar dat zal niet nodig zijn. Het zou alleen maar de vorm van de zonde variëren. Laat me het echter toch nog eenmaal doen. Een jongeman had de beste vader die hij zich maar wensen kon. Hij was leerjongen. Het gerucht ging dat er na een paar weken wat geld vermist werd. De vader was erg verdrietig, net als de meester, en de zaak werd in de doofpot gestopt. Enige tijd daarna echter gebeurde weer hetzelfde. Het leercontract werd opgezegd en er werd niet meer over gesproken. Toch was de vader pijnlijk onthutst. Hij keek uit naar een andere baan voor de jongen, waardoor deze er wellicht weer bovenop zou kunnen komen. Na verloop van tijd was het weer hetzelfde liedje. Hij was onder invloed van slechte vrienden gekomen, of eigenlijk was hij de leider geworden van een groep slechte lieden. Toen moest er iets ander uitgeprobeerd worden. Dat gebeurde dan ook. Hij heeft wel twintig banen gehad en die zijn allemaal om dezelfde reden opgezegd. Welnu, wat denkt u van de manier waarop hij zijn ouders behandelde? In plaats van dankbaar te zijn voor de vriendelijkheid en het geduld die ze hem herhaaldelijk betoonden, verviel hij soms tot zulke vreselijke driftbuien dat zelfs het leven van zijn ouders enigszins gevaar liep. Als hij iets langer dan gewoonlijk zo’n aanval heeft, is hij echt zo verschrikkelijk dat zijn moeder, die van hem houdt en om hem weent, haast liever een duivel uit de hel zou willen ontmoeten dan hem. Als hij thuis komt, is er niets goed. Er komt verwarring in huis en er ontstaat ontzetting in ieders hart, want hij gedraagt zich als een krankzinnige. Het is een uitzichtloze situatie: hij is zo bezeten van het kwade dat niets hem ervan kan weerhouden. Er staat schuim op zijn mond van woede. Het is afschuwelijk dat zijn hele hart naar niets anders uitgaat dan naar zondige zaken. Er blijkt geen enkele verzoenende karaktertrek in hem te zijn. Of als die er is, is die slechts onderworpen aan de macht van zijn driften. Hij bedenkt middelen om op een nog krachtiger manier kwaad te bedrijven.

			Wat zijn dit vreselijke gevallen! Waarom praat ik hierover? Geliefden, ik heb dit genoemd omdat ik het in mijn hart voelde om diegenen van u te bemoedigen en te troosten die dagelijks het kruis van een dergelijke relatie met zulke kinderen opgelegd krijgen. Het is een van de zwaarste bezoekingen die een mens kunnen overkomen. 

			In het geval dat voor ons ligt, was het kind zowel doof als stom – niet vanwege een lichamelijke afwijking, denk ik, maar vanwege epilepsie en bezetenheid door de satan. Zo hebben we vaak kinderen gezien – zal ik ze vanmorgen eens recht in het gezicht kijken terwijl ik hier sta? – het zijn nu geen kinderen meer – die volslagen doof waren voor alle geestelijke klanken. Hun zaak is bepleit, maar tevergeefs. Ze kennen de waarheid, de hele waarheid, maar ze zijn onbekend met haar kracht. Ze doen altijd mee in de huisgodsdienst, ze worden in het gebed nooit door hun ouders vergeten. Ze komen naar deze plaats, ze volgen onze lessen, ze gaan naar opwekkingsdiensten. Af en toe is er iets wat op een beetje emotie lijkt, maar het stelt niet veel voor. Ze zijn precies zoals een dove slang die niet bezworen kan worden, ook al bezweren we nog zo wijs. Andere familieleden hebben zich bekeerd. Bijna de hele huishouding is nu tot Christus geleid. Lydia heeft haar hart laten openen. Het heeft God behaagd de jonge Timotheüs te roepen. Maar deze blijft achter. Na veel zorgen, veel moeite, veel inspanning, is er nog niets bereikt. Een diamant lijkt net zo zacht als hun hart en het oor van de dove net zo ontvankelijk als hun geweten om berispt te worden. Dit is dus een zeer droevig geval.

			Soms kom ik ook heel andere gevallen tegen: mensen die met zeer strenge principes overladen zijn en door de duivel bezeten. Ze blazen hun vleselijke gemoed op met de ijdele hoogmoed dat ze alles grondig weten. Ze degraderen hun wereldse bezigzijn door een walgelijke onreinheid van hart en leven. Als u met hen praat, zullen ze u vertellen dat ze behouden willen worden. Ze zouden graag hun rechterarm opofferen om behouden te worden, maar dat ligt niet in hun macht. U dringt hen aan om in Jezus te geloven. Zij voelen niet, vertellen ze u, dat ze een Zaligmaker nodig hebben. Ze bevinden zich niet in de juiste staat om te geloven. Als het Gods tijd is, dan zal het geschieden. Ze houden van strenge principes, ze willen niets anders meer horen. Maar als het zondag is en er een verleiding hun pad kruist, zullen ze overal mee bezig zijn behalve met de dienst aan God. En door de week geven ze ook toe aan allerlei zonden. Welke verleiding er ook opsteekt, ze zullen ervoor bezwijken. De voldoening die ze uit hun godsdienst, die ze als een mantel om zich heen slaan, halen, is dit: er is geen dominee die de waarheid spreekt, met uitzondering van een of twee. Hun waarheid is fatalisme. Het enige wat ze kunnen doen, is als dode, levenloze stukken hout stroomafwaarts gevoerd worden. En verder kennen ze helemaal geen verantwoordelijkheid. Als ze zich dan verantwoordelijk voelen, is het alleen om met resolute dapperheid in hun eigen vaste opvattingen te volharden.

			Ik heb dit soort mensen ontmoet – op hun manier ook nog goede mensen – van wie ik vond dat het hoopvoller was om dronkaards te bekeren dan hen. Dat verfoeilijke fatalisme, dat bij sommigen in de plaats van de predestinatie van de Schriften is gezet, heeft hen geblokkeerd, hen in een ijzeren kooi opgesloten. Zo kunnen ze niet meer geholpen worden. Ze volharden in hun zonden en verwerpen het evangelie van Christus, terwijl ze proberen om kenners van de meest voortreffelijke geheimenissen te zijn.

			Welnu, broeders en zusters, waarom worden voorbeelden als deze toegestaan? Waarom laat de Heere de duivel op deze manier hun ziel met zonde verzadigen?

			Ik denk dat het allereerst is om te tonen dat de zonde een realiteit is. Als we geheel deugdzaam en uiterlijk fatsoenlijk zouden zijn, gaan we misschien denken dat de zonde slechts inbeelding is. Deze vermetele zondaars tonen ons de realiteit ervan.

			Het is ook om de realiteit van goddelijke genade zichtbaar te maken. Want als dezen behouden worden, dan staan we verwonderd en worden we gedwongen te zeggen: “Er zit iets in. Als zelfs zulk een hard, ijzeren wezen voor de macht van goddelijke liefde versmelt, dan moet er wel een Majesteit achter zitten.”

			Het is ook om ons te vernederen, om ons hulpeloos te maken en ons te laten zien hoe geheel krachteloos de mens is. Als u de eerste stap niet eens kunt zetten, laat staan de rest; als de ploegschaar op de kant van een harde rots breekt; als de scherpte van het zwaard zich tegen het harnas keert, dan is dat om u naar God uit te drijven. U merkt dat het een dodelijk kwaad is, waar alleen de Almachtige helpen kan. Uw ziel roept; “Heere, strek Uw arm uit! Doe het nu en U zal de glorie toekomen.” Dit is waarschijnlijk de belangrijkste reden: het gebeurt opdat God alle eer voor Zichzelf kan ontvangen. Hij laat de duivel zijn gang gaan. “Hier”, zegt Hij, “kies uw eigen terrein uit, vecht op uw eigen gebied, ga op uw eigen manier te werk en met één woord zal Ik uw macht verbrijzelen.” Hij geeft de satan veel voordeel, laat hem zich stevig in de ziel van een jong iemand verankeren, opdat de overwinning buitengewoon glorierijk zal zijn.

			We hebben nu dus voor ons, tot onze droevige overdenking, het geval van iemand wiens ziekte met de dokter de spot drijft. Ze lacht om alle menselijke pogingen en tart de waakzame zorg van een milde en zachte behandeling om haar kracht te verminderen of om haar van haar afschuwelijke symptomen te genezen.

			II.  Laten we nu een vluchtige blik werpen op DE DIRECTE OMGEVING. Het gezelschap bestaat uit vijf soorten mensen.

			Eerst zijn er de Schriftgeleerden, eensgezind cynisch, me dunkt. “We hebben het u toch gezegd! We hebben het u toch gezegd!” zeggen ze. “Uw Meester deed alsof Hij u macht gaf om duivelen uit te werpen. Niets daarvan! U kunt geen duivelen uitwerpen. Diegenen die u genezen hebt, waren niet echt bezeten. Ze hebben nooit iets ernstigs gemankeerd. Zij zaten vol verbeelding en geloofden u door uw enthousiasme. Ze werden de dupe van hun eigen goedgelovigheid. Uw spreuken hebben hen betoverd en zo zijn ze beter geworden. Maar u kunt geen duivel uitdrijven, u kunt die duivel niet uitdrijven.” “Welnu”, zegt een van de Schriftgeleerden tot Andreas, “drijf hem dan uit. Kom op, Filippus, doe wat je kan!” En als de duivel na alle inspanning niet weg zou gaan, zeggen ze; “O juist, het zijn oplichters. Ze stellen niets voor.” Vrienden, breng het eens terug in uw herinnering, hebt u nooit dat soort mensen ontmoet? “O ja”, zegt men, “het evangelie bekeert één soort mensen dat altijd naar de kerk gaat, de meer intelligente en gerespecteerde mensen uit de gemeenschap. Maar, ziet u, in deze moeilijke gevallen werkt dat niet. Deze verharde mensen; het raakt ze niet. Ze liggen buiten haar kracht.” “Aha”, zegt men, “waar is nou die overdreven macht van deze fantastische Dokter? Hij kan de pijn in uw vinger genezen, maar Hij weet niet hoe Hij deze duivelse ziekten moet uitdrijven.”

			Vervolgens staat hier de arme vader, geheel terneergeslagen. “Ik heb hem tot u gebracht. Ik wist dat u duivelen uitgeworpen hebt en ik dacht dat u de duivel in mijn zoon ook zou kunnen uitwerpen. Dan zou hij genezen zijn. Ik ben echter in u allen teleurgesteld. Toch denk ik dat uw Meester het kan, hoewel ik er niet helemaal zeker van ben. Als zulke uitstekende apostelen als u het al zo hard geprobeerd hebben en gefaald, dan denk ik niet dat ik nog enige kans maak. Ik ben vol ongeloof. O, ik wilde dat ik mijn kind hier nooit heen had gebracht om hem tot een openbare vertoning te maken, zodat hij getuige zou zijn van uw falen.” Dit is de arme vader. Misschien is er zo’n arme vader vanmorgen hier, die zegt: “Och, ik geloof echt, maar toch ben ik vol ongeloof. Ik heb mijn dochter meegebracht. Ik heb mijn kind onder de klank van het Woord gebracht. Ik heb gebeden en met God in het gebed geworsteld, en toch is mijn kind niet gered.” “Ik heb mijn man meegebracht”, zegt een waarde vrouw, “maar hij is nog net zo vervuld van de satan als ooit tevoren. Ik moet het in wanhoop wel opgeven.”

			En dan zijn er de discipelen en die zijn helemaal beklagenswaardig. “Nou”, zeggen ze, “we weten niet hoe we dit moeten uitleggen. We kunnen u gewoon niet zeggen hoe het zit. In dit geval hebben we hetzelfde gezegd wat we ook in andere gevallen hebben gezegd.” “Wel”, zegt een van hen, “toen ik eropuit trok en alleen maar sprak: ‘In de naam van Jezus Christus, ik beveel u uit hem te gaan’, kwam de onreine geest er altijd uit. Daarom kan ik dit niet begrijpen. Ik geef het op.” “We geven het allemaal op”, zeggen de apostelen. Om de een of andere onbekende reden, lijkt dit helemaal buiten de lijst te vallen van mensen die we zouden moeten genezen. En zo horen we soms van ontmoedigde dominees die al zo lang tegen dergelijke harde doodkisten hebben staan preken: “Nou, we begrijpen er niets van. ‘Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft’. O, het is vast zo dat dezen tot de verdoemenis zijn voorbestemd. We moeten er maar mee ophouden.” Zo praten ongelovige dominees – althans het grootste deel van hen in hun vertwijfelde en teleurgestelde perioden.

			Dan is er nog de schare. Ze zijn noch warm noch koud. Ze zeggen dat ze onbevooroordeeld zullen toekijken. “Kom, allemaal opzij. Als Jezus Christus geen bedrieger is, als Hij God is, dan kan Hij deze stakker zeker genezen.” Welnu, hier wordt de proef op de som genomen. “Als die man niet genezen wordt”, zegt de schare, “zullen we niet geloven. Maar als hij beter wordt, dan geloven wij dat Jezus Christus door God gezonden is.” O geliefden, hoe vaak hebben we zelf niet zo over deze moeilijke gevallen gedacht. Er zijn honderden aarzelende mensen die toekijken en zeggen: “Och, als die en die bekeerd zou worden, dan zou ik wel moeten toegeven dat er iets van waar is. Als hij echt een nieuw hart en een vaste geest kan krijgen, dan zou ik me ook met heel mijn hart tot God wenden.”

			Tenslotte stond daar nog een vijfde figuur en dat was de duivel zelf. O, wat keek hij triomfantelijk! “Och”, leek hij te zeggen, “probeer hem uit te drijven, blijf maar praten, preek tot hem, bid me aan, ween over mij, doe maar wat u wilt, u krijgt me toch niet weg.” Hij lijkt daar vastgeankerd te staan in de vesting van het arme, gekwelde hart. “Doe wat u wilt, ik ben niet bang voor u. Ik heb deze man in mijn greep en ik zal hem houden. Ik heb me zo in hem vastgehecht dat geen macht hem ooit zal kunnen genezen.” Zo lijken we die ellendige schreeuwer uit de hel te horen roepen. “Jazeker”, zegt hij, “ik kan hem gerust naar de Tabernacle van Spurgeon laten gaan. Ik weet dat duizenden daar de vernieuwende kracht van de Heilige Geest hebben ervaren, maar dit is een geval waar ik niet bang voor ben. Er is niets wat hem ooit zal raken. De moker heeft velen van hun ketenen bevrijd, maar die kan zijn ketenen niet raken. Harder dan ijzer zijn ze. Ik maak me om hem geen zorgen.” En wellicht verkneukelt hij zich nu al in de pijniging van de man in het hiernamaals. Ach satan, als onze Meester hier vanmorgen zou komen, zou u een ander liedje zingen! Als Hij zou zeggen: “Ga uit van hem, gij onreine geest”, dan zou u jammerend teruggaan naar uw smerige hol. Want Zijn stem kan iets wat onze stem nooit zou kunnen. En kunnen we ons niet gemakkelijk voorstellen dat zo’n tafereel zich in deze gemeente afgespeeld zou kunnen hebben? We hebben spotters, we hebben een bezorgde ouder, een predikant die in deze zaak onverholen machteloos is, een schare die toekijkt en een duivel die juicht dat zulke gevallen duidelijk boven menselijke kracht uitgaan. Wat wilt u nog meer om de situatie levendig voorgesteld te krijgen?

			III.  Maar kijk, DE MEESTER KOMT ERAAN!

			Ah, de Meester komt eraan! Meteen verandert de omgeving. De luitenants en de kapiteins die aan de strijd begonnen waren, verstonden de oorlogskunst niet. Ze handelden ondoordacht en overhaast. De rechtervleugel was uiteengeslagen, de linkerkant begon te wankelen, het centrum begaf het bijna. De trompetten van de tegenstander beginnen de overwinning te blazen. Hier komen ze aan, hun gevreesde artillerie voorop. Wat zal er nu van het leger worden? Stop! Wacht even! Wat zie ik nu? Een stofwolk. Wie komt daar aangegaloppeerd? Het is de opperbevelhebber. “Waar zijn jullie mee bezig?” zegt hij. “Waar zijn jullie mee bezig?” Ogenblikkelijk ziet hij dat dit niet de juiste manier is om te vechten. Hij doorziet de moeilijkheden van de situatie onmiddellijk. “Daar vooruit! Daar vooruit! Daar achteruit!” De rollen zijn omgedraaid. Alleen de aanwezigheid van de opperbevelhebber al heeft de aanblik van het hele slagveld veranderd. En nu, vijanden, kunnen jullie je omdraaien en wegvluchten.

			Precies zo gebeurde het bij Jezus. Zijn luitenants en kapiteins, de apostelen, hadden de slag verloren. Hij komt het strijdveld op en doorziet de situatie. “Breng hem Mij hier”, zegt Hij en de arme stakker, al schuimend en gekweld, wordt tot Hem gebracht. Hij spreekt: “Ga uit van hem, gij onreine geest.” Het werk is gedaan en de overwinning is behaald. De weifelaars nemen Christus als profeet aan en de mond van de spotters is gestopt. De bevende vader is verheugd en de arme bezetene genezen.

			En toch, toen Jezus kwam om die arme man te genezen, was deze in een zeer slechte toestand. Ja, juist de aanwezigheid van de Zaligmaker leek het alleen maar erger te maken. Zodra de duivel bemerkte dat Christus was gekomen, begon hij zijn arme slachtoffer te kwellen en te scheuren. Zoals de oude Fuller het eens treffend zei, als een boosaardige huurder wiens termijn is afgelopen, heeft hij een hekel aan de huiseigenaar en richt hij zoveel mogelijk schade aan, omdat hem te kennen gegeven is dat hij weg moet. Juist voordat mensen bekeerd worden, zijn ze vaak op hun slechtst. Uit wanhoop vertonen ze een zeer uitzonderlijke goddeloosheid, want dan heeft de duivel grote toorn, nu zijn tijd kort is.

			De worstelingen van dit kind zijn onthutsend. Het leek alsof de duivel hem zou doden voordat hij genezen kon worden. Na aanvallen van het ergste soort, lag de jongeman op de grond, zo bleek en doodstil dat velen zeiden: “Hij is dood.” Zo is het ook met veel bekeringen van dergelijke wanhopige zondaren. Hun schuldbeleving is zo schrikwekkend. Vaak is het werk van de duivel in hen zo heftig om hen bij Christus vandaan te houden, dat je alle hoop zou laten varen. Men zegt dan: “Die man wordt gek. Die acute gevoelens, die intense foltering van zijn geest, beroven hem van alle mentale kracht. Daarna zal hij in de diepste machteloosheid in zijn zonden sterven.” Och geliefden, dit is opnieuw slechts een gedeelte van satans eerloosheid. Hij wist, en hij wist heel goed, dat Christus die arme jongeman zou kunnen bevrijden en daarom viel hij hem met alle kracht aan om hem zolang het nog kon te kwellen.

			Zijn er vanmorgen van dergelijke wanhopige gevallen onder mijn toehoorders, iemand die als een Belialszoon is onder de mensenkinderen? Kwelt de duivel u vandaag? Voelt u zich verzocht om zelfmoord te plegen? Wordt u aangezet tot een of andere dwaze gril om een nog grotere zonde te bedrijven, om zo uw leed te onderdrukken en uw geweten te smoren? O arme ziel, doe dat niet, want mijn Meester zal Zich spoedig over u heen buigen, u bij de hand nemen en u oprichten. Dan zal uw vertroosting beginnen omdat de onreine geest uitgedreven wordt. “Ach, Hij wil me vernietigen”, zegt de schuldigverklaarde ziel. Nee ziel, God vernietigt diegenen die Hij overtuigt van zonde niet. Men ploegt geen akkers als men niet van plan is om erop te zaaien. Als God u ploegt met schuldigverklaring, zal Hij u zaaien met de vertroosting van het evangelie en u zult een oogst tot Zijn glorie voortbrengen. Zoals een vrouw in haar naaiwerk eerst de naald met de scherpe punt hanteert en daarna de draad er achteraan trekt, zo zal in uw geval de scherpte van het berouw vanwege de zonde spoedig gevolgd worden door de zilveren draad van vreugde en vrede bij het geloven.

			En o, let op! Het gezicht van daarnet, boven op de berg der verheerlijking, liep uit op “Jezus alleen”. Zijn ongeëvenaarde schittering overschaduwde iedere andere. Zo is het ook “Jezus alleen” hier beneden in het dal. Zijn weergaloze genade kent haar gelijke niet. Houd dit altijd voor ogen: het is de Meester Die het alleen gedaan heeft. Zijn verschijning daar loste alle moeilijkheden op. In zulke bijzondere gevallen zal, en moet, Gods macht zich op het voortreffelijkst tonen. En die macht staat los van de middelen. Onder elke mogelijke omstandigheid zal het de Heere alleen zijn Die het doet, tot lof en eer van Zijn genade.

			IV.  Nu komen we bij het laatste en misschien wel het belangrijkste deel van de preek. Het raadsel is onthutsend. “WAAROM HEBBEN WIJ HEM NIET KUNNEN UITWERPEN?”  Laat de Meester ons de redenen noemen waarom deze gevallen onze macht blokkeren.

			De Zaligmaker zei dat het gebrek aan geloof was – gebrek aan geloof. Geen mens mag verwachten het middel tot de bekering van een zondaar te zijn zonder het geloof te bezitten dat hem ertoe leidt te geloven dat de zondaar ook bekeerd zal worden. Zoiets kan wel gebeuren, maar dat is niet de regel. Als ik in geloof kan preken dat mijn toehoorders behouden zullen worden, dan worden ze behouden. Als ik geen geloof heb, kan God natuurlijk Zijn Woord nakomen, maar het zal niet in hoge mate zijn. Hij zal het mij zeker niet tot eer rekenen. Als verdorven zondaren middellijkerwijs bekeerd worden, worden ze gewoonlijk door dominees met een groot geloof onder de macht van goddelijke genade gebracht. Is het u opgevallen? Er waren mensen die in de dagen van Whitfield alle mindere goden gehoord hadden. Ze hadden naar deze en gene predikant geluisterd. Maar onder wie zijn ze bekeerd? Onder ds. Whitfield, omdat ds. Whitfield een man met een meesterlijk geloof was. Hij geloofde dat het verlorene teruggevonden kon worden, dat de ergste ziekten genezen en de meest snode, verdorven, losbandige en godslasterlijke zondaren behouden konden worden. Hij preekte tot hen alsof hij verwachtte dat doven door de melodie van het evangelie bekoord zouden worden en doden door het dwingende roepen van de naam van de grote Verlosser tot leven gewekt.

			In Surrey Chapel daarginds werden in de dagen van Rowland Hill enkele van de grofste schurken en grootste boeven die Londen ooit onveilig gemaakt hebben, tot geloof gebracht. Waarom? Omdat Rowland Hill het evangelie preekte aan grote zondaren en omdat hij geloofde dat grote zondaren bekeerd konden worden. De fatsoenlijke mensen uit zijn tijd zeiden: “Kijk nou, het zijn alleen de dieven en hoeren die naar ds. Hill gaan luisteren.”  “Precies”, zei ds. Hill, “en een hartelijk welkom aan de dieven en een hartelijk welkom aan de hoeren, want dat zijn juist de mensen die ik zoek.” “Wat heeft het voor zin dat dergelijke mensen het evangelie horen? Waarom preekt ds. Hill tot hoeren en dieven?” zei men. “Dit zijn precies de goede mensen”, zei ds. Hill. “Ik geloof dat deze mensen behouden kunnen worden.”  Het was gebrek aan geloof bij de anderen. Want als iemand een geloof heeft als een mosterdzaadje, zelfs zo klein, dan is het nog waar dat het geweldig is in kracht. Ds. Hill kende de kracht van het geloof en hij was het middel tot de bekering van zeer grote zondaren. Een paar jaar geleden was het volslagen zinloos om te proberen dochters die in de zonde gevallen waren, weer op het rechte pad te brengen. Maar enkele mannen hadden het geloof dat het kon. En het is ook gebeurd. Ik zal me nu veroorloven te zeggen dat als er hier een grote zondaar is, zo een als ik daarnet heb geprobeerd te beschrijven, een of ander grof geval van duivelse bezetenheid, en als die persoon niet behouden wordt, dan komt dat door gebrek aan geloof van onze kant. Als we die persoon bij God bekend hebben gemaakt en bekommerd over zijn behoud zijn geweest, en God dat gebed niet verhoord heeft, dan komt dat omdat wij niet konden geloven dat het mogelijk is dat zo iemand behouden zou kunnen worden. Als God u de kracht geeft om te geloven dat een willekeurige ziel behouden zal worden, dan zal die behouden worden. Daar is geen twijfel over mogelijk.

			Nochtans voegt onze Zaligmaker eraan toe: “Maar dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten.” Wat bedoelde Hij daarmee? Ik denk dat Hij bedoelde dat in deze zeer speciale gevallen de gewone verkondiging van het Woord niet zal baten en dat het gewone gebed niet voldoende zal zijn. Er moet een uitzonderlijk geloof zijn en om dit te ontvangen moet er een uitzonderlijke hoogte van gebed zijn. En om dat gebed op het juiste punt te krijgen, moet er in veel gevallen ook gevast worden. Ongetwijfeld ligt er iets bijzonders in de aansporing tot gebed, gezien het verband waarin het staat. De ene soort christenen zal gebruik maken van vormelijke smeekbeden en verzoeken, veelal gebaseerd op een gevoel van fatsoen, zonder enige bezieling. Een ander soort zal wachten tot de Geest hen in beweging brengt. En wanneer bepaalde prikkels hun geest stimuleren, verblijden ze zich in een zekere mate van vrijmoedigheid. Toch wijs ik u een weg die nog uitnemender is. Er zijn er ook die waken om te bidden, die op de Heere wachten, Zijn aangezicht zoeken en geduld oefenen totdat zij gehoor krijgen. Zulke discipelen gaan verder na hun pensionering totdat zij die toegang waar zij naar hunkeren, ervaren hebben.

			En waar is vasten goed voor? Dat lijkt het moeilijkste punt. Het behoort klaarblijkelijk speciaal bij de voortgang van het gebed, en is vaak door onze Heere beoefend en door Hem bij Zijn discipelen aanbevolen. Geen godsdienstig voorschrift, hoewel verdienstelijk in zichzelf, maar een gewoonte die – wanneer zij in verband gebracht wordt met gebedsoefening – zondermeer bruikbaar is. Ik ben er niet zeker van of we niet een zeer grote zegen in de christelijke kerk zijn kwijtgeraakt door het vasten op te geven. Men zei dat er bijgeloof in zat. Maar, zoals een oude schrijver het zegt, konden we maar beter een lepel vol bijgeloof hebben dan een kom vol vraatzucht. Martin Luther, wiens lichaam een flinke omvang had, zoals ook dat van sommigen van ons, vond dat er in ons vlees geen goed woont, zij het op een andere manier dan de apostel bedoelde. En hij vastte altijd met regelmaat. Hij zegt dat zijn vlees bij onthouding gewoonlijk vreselijk morde, maar hij zou vasten, omdat hij merkte dat vasten bidden stimuleerde. Er is een verhandeling, geschreven door een Puritein van vroeger, getiteld The soul-fattening institution of fastening, waarin deze ons uit eigen ervaring vertelt dat hij in het gebed tijdens het vasten veel meer vurigheid in zijn ziel voelde dan bij andere gelegenheden.

			Sommigen van u, geliefden, komen misschien zonder te vasten tot het hoogtepunt in het gebed. Ik ben echt van mening dat niet iedereen dat kan. Als we soms een hele dag apart zetten om voor een speciale zaak te bidden, voelen we ons misschien eerst sloom, suf en zwaarmoedig. Laten we dan besluiten: “Zo, ik ga niet naar beneden om te eten. Ik blijf hier. Ik wil dolgraag een biddende gemoedsgesteldheid hebben. Ik blijf hier, alleen.” En als het tijd is voor de warme maaltijd, moeten we zeggen: “Ik voel wat honger opkomen, maar ik zal die stillen met wat karig voedsel, een stuk brood of iets dergelijks, en ik zal verder gaan bidden.” Ik denk dat onze gebeden tegen de avond zeer waarschijnlijk krachtiger en vuriger zouden worden dan op ieder ander moment van de dag. We bevelen dit niet echt aan bij mensen die zwak zijn. Er zijn er enkelen die weinig of niet door hun vlees belemmerd worden. Maar anderen van ons met een zware bouw, met traagheid tot verleiding, zullen het uitschreeuwen, aangezien we liever als stenen op de grond zijn dan als vogels in de lucht. Aan zulke mensen durven we het aan, denk ik, om het hun op grond van de woorden van Christus aan te bevelen. Hoe dan ook, ik kan me hier een vader voorstellen, die een dag van gebed apart zet, volhoudt en zonder enige onderbreking met God worstelt. Hij pleit met Hem totdat hij, zoals gezegd werd van de bekende martelaar van Brussel, zo zou bidden dat hij alles om zich heen vergat, behalve zijn gebed. Toen ze die kwamen roepen om te eten, gaf hij geen antwoord, want hij was in zijn worsteling met de engel alle aardse zaken vergeten, zodat hij aan niets anders meer kon denken.

			Als zo’n man de zaak van een grove zondaar op zich nam, geloof ik dat hij het middel tot de bekering van die zondaar zou worden. En de reden waarom sommigen nooit tot Christus gebracht worden, is, menselijkerwijs gesproken, omdat we niet voldoende bekwame mensen hebben die zich daarover buigen. Want “dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten.” Als we gebeden hebben en het punt van het ware geloof bereikt hebben, dan wordt de zondaar door de geweldige macht van God gered en wordt Christus verheerlijkt. Er zijn, me dunkt, sommigen in dit gebouw die op het punt staan te zeggen: “Goed, als dat zo is, dan zal ik het proberen. Ik zal de Meester op Zijn Woord geloven.” Broeder, broeder, als een stuk of zes van ons de handen ineenslaan, zou het beter zijn. Ja, “indien er twee samenstemmen over enige zaak”, dan zal het geschieden. Laten sommigen van ons dit bij een grote zondaar proberen en kijken of het uitkomt. Ik denk dat ik u openlijk mag vragen, u die zielen mint, die ogen hebt die echt tranen storten en een hart dat echt lijdt, om het voorschrift van mijn Meester uit te proberen. Kijk of de meest onhandelbare duivel die ooit bezit van een menselijk hart genomen heeft, niet uitgedreven kan worden als gevolg van bidden en vasten, in de oefening van uw geloof. De Heere zegene u hierbij en moge Hij ons allen ertoe brengen om door een zaligmakend geloof op Jezus ons vertrouwen te stellen. Hem zij de glorie tot in alle eeuwigheid.  

			Amen.

			Oproep aan de ongelovigen

			“Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest, en hij heeft op zijn droesem stil gelegen, en is van vat in vat niet geledigd, en heeft niet gewandeld in gevangenis; daarom is zijn smaak in hem gebleven, en zijn reuk niet veranderd. Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik hem vreemde gasten zal toezenden, die hem in vreemde plaatsen zullen voeren, en zijn vaten ledigen, en hun flessen in stukken slaan.” Jeremia 48:11-12

			Een behoorlijke tijd lang was het land Moab gevrijwaard van vijandelijke oorlogsinvasies en de verschrikking van de pestilentie. De natie was daarom zo zelfingenomen en onbekommerd geworden dat de Heere sprak: “Wij hebben Moabs hovaardij gehoord (hij is zeer hovaardig), zijn trotsheid, en zijn hovaardij, en zijn hoogmoed, en de hoogheid van zijn hart.” Het volk werd ijdel, pocherig en opschepperig. Ze spotten met hun getroffen buurvolk Israël en gaven blijk van ongebreidelde vreugde over diens leed. “Want is u niet Israël ter belaching geweest? Was hij onder de dieven gevonden, dat gij u zo bewoogt, van de tijd af, dat uw woorden van hem waren?” Uit deze trots ontsprong weelderigheid en al die andere zonden die een gemakkelijke plaats vinden in de rust van onafgebroken voorspoed. De krijgslieden van Moab zeiden: “Wij zijn helden en dappere mannen ten strijde.” Als pochende zon­daren tartten ze alle wetten en machten. Vertrouwend op Kamos, verachtten ze de Heere en verhieven zich tegen Hem. De profeet vergelijkt dat land met wijn die kan blijven staan zonder geroerd en bewogen te worden. Het ligt stil op zijn droesem, wordt sterk, behoudt zijn geur en vergadert dagelijks een nieuw lichaam en een nieuwe geest. “Maar”, spreekt hij, “de dag zal komen wanneer God deze onbewogen drank zal schudden, wanneer Hij de rondzwervende bendes der Chaldeeën zendt om het land te verwoesten, zodat de flessen in stukken geslagen worden en de vaten geledigd, en de trotse voorspoed van Moab eindigen zal in totale vernietiging.” De ongebruikelijke rust in Moab was tot jaloezie van het volk Israël. Zij zouden echter op andere gedachten gebracht worden zodra ze begrepen hoe plotseling een vuur van Hesbon zou uitgaan en een vlam van tussen Sihon, en de hoeken van Moab zou verteren. Spoedig zou dan het gehuil gehoord kunnen worden: “Wee u, Moab! het volk van Kamos is verloren; want uw zonen zijn weggenomen in gevangenis; ook zijn uw dochters in gevangenis.”

			Het feit dat ononderbroken voorspoed vleselijke gerustheid doet ontstaan, wordt niet alleen gestaafd door het voorbeeld van Moab maar wordt helaas ook bevestigd in de geschiedenis van anderen. In de eerste plaats is dit het algemene kwaad van de goddelozen. En in de tweede plaats is dit een veel voorkomend gevaar voor de godvrezenden.

			I.  Ik zal me eerst richten tot DE ONBEKEERDEN, DE GODLOZEN, DE BIDDELOZEN, DE CHRISTUSLOZEN.

			Velen van u, hoewel niet allen, worden als Moab. Gerust van uw jeugd af aan, wordt u niet van het ene vat in het andere overgegoten, maar hebt u stil op uw droesem gelegen. U wordt daardoor zorgeloos en onvoorzichtig. Dit is zo’n algemeen kwaad onder de goddelozen dat de hele wereld zich in deze situatie bevond juist voordat de zondvloed het oude mensdom vernietigde. We lezen dat “zij huwden en ten huwelijk gaven”. Zij aten en dronken en waren dronken, zelfs tot de dag waarop Noach de ark binnenging, de waterstromen kwamen en ze allen weggespoeld werden. De prediker der gerechtigheid had hen honderd twintig jaar gewaarschuwd, dat hun zonden onverdraaglijk voor de hemel waren geworden en dat er zeker wraak voor hun snode plannen genomen zou worden. Maar zij hadden de profeet uitgelachen. Zij hadden “die oude sufferd”, zoals ze hem ongetwijfeld noemden, tot voorwerp van hun spot gemaakt. De wijzen beschouwden hem als de grootste zot en de dronkaards zongen over hem in hun liedjes. De ongehoorzame wereldlingen van toen gingen hun gang alsof hun plezier eeuwig zou duren en hun zonden onbestraft zouden blijven. Wat veranderde hun gezang toen de regens meedogenloos en onophoudelijk neerkwamen – niet als genadedruppels die het dorstige land vruchtbaar maken, maar als wolkbreuken van wraak die elk leven wezen wegvaagden! Hoe intens was hun wanhoop toen de Heere de sluizen van de grote “afgrond, die daaronder ligt” opende en de lang opgesloten waterstromen beval uit hun holen op te springen en de aarde te verwoesten! Toen de verachters zagen dat de ark van de profeet alleen veilig was en het gezin van de profeet alleen gered werd, stonden ze verwonderd te kijken en kwamen om. Hun langdurige voorspoed en vleselijke gerustheid maakten plaats voor algehele vernietiging.

			De wereld van vandaag is echter zo weinig anders dat de Heere Jezus Christus, als Hij nu terug zou komen – want Hij zal komen “in welke ure gij het niet meent” –, het merendeel van de mensen nog steeds in dezelfde omstandigheden zou aantreffen. Zelfs vandaag wordt de vraag gehoord: “Waar is de belofte van Zijn toekomst? Want van die dag, dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen gelijk.” Wanneer onze Heere ook komt, de mensen zullen niet voorbereid zijn op Zijn komst, want “gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.” Zij zijn ook nu nog aan hun ijdelheden overgegeven en verlustigen zich in hun zonden, totdat Hij op de wolken des hemels zal komen om wraak te nemen op de schare die God niet kent. Dit is de blijvende staat van de wereld die in het boze ligt. Stil gelegen op haar droesem, is zij niet van vat in vat geledigd. Daarom veronderstelt ze vrede te bezitten. Als pestilentie of oorlog de volkeren niet wakker schudt, vervallen ze spoedig op een schaamteloze manier in zonde en tergen ze de Heere tot afgunst.

			Doorgaans, geliefden, is het echter zinloos om over de wereld in het algemeen te praten. Algemeenheden hebben weinig invloed op onze geest – we moeten ons op de bijzonderheden richten. We zullen een of twee portretten tekenen waarin een aantal mensen dat hier vanmorgen aanwezig is, wordt afgebeeld. Misschien zijn er maar erg weinig van de eerste categorie: schaamteloze overtreders die gerust in openlijke zonden leven. Ze zijn hun leven met ongerechtigheid begonnen en hebben daarin een enorme vooruitgang geboekt. Ze hebben hun graad gehaald aan de universiteit van Beëlzebub. Ze zijn doctorandus in de goddeloosheid geworden, of doctor in Belial, en kunnen ook anderen onderwijzen – bedorven en bedervend. Deze mensen worden niet verontrust door hun zonden. Hun geweten is als met een heet ijzer dichtgeschroeid. Zaken waarvoor anderen zouden huiveren, vinden zij grappig. Ze drijven de spot met de zonde. Ze spelen met de gloeiende kolen van wellust, dragen vuur in hun hart en beroemen zich erop dat ze niet verbranden. Zoals een gier van het ene kadaver naar het andere vliegt, zo gaan zij van de ene ongerechtigheid naar de andere. Ze werken hard op de weg van de zonde, zoals mensen kunnen graven naar een verborgen schat. Zij zeggen: “Hoe zou God het weten, en zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste?” “En als Hij het weet”, zeggen ze, “wat kan het ons dan schelen? Wie is de Heere dat we Hem zouden gehoorzamen? Wie is de Almachtige dat we voor Zijn Woord zouden beven?”

			In heel deze verdorven stad zijn er honderdduizenden die ongevoelig voor hun zonden zijn geworden. Ze veronderstellen dat God hun overtredingen net zo licht opvat als zij dat zelf doen. Van zulke mensen zei David: “Zij zijn niet in de moeite als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovaardij als een keten; het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet; zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. (…) Ziet, dezen zijn goddeloos; nochtans hebben zij rust in de wereld; zij vermenigvuldigen het vermogen.” Toch, o hovaardigen, let op, want Farao, die vroeger uw prototype was, kwam erachter dat de weg van de hoogmoed uiteindelijk slecht afloopt. Die verwaande prins leek op een grote draak met een nek van ijzer, maar de Heere bedwong hem bij de Rode Zee. Toen de wielen van zijn strijdwagens weggleden, ze met moeite voortreden en de wateren gretig op hem toe sprongen als op een prooi, toen wist hij dat niemand zich tegen de Heere kan verheffen. Want Hij verbrijzelt de machtigen in Zijn toorn en vernietigt hen in Zijn grimmigheid. O hovaardigen, denk aan koning Belsazar, iemand anders van uw stam, hoe deze machtig werd van de roofbuit uit andere landen. Denk aan die feestmaaltijd toen hij in zijn vermetele godslastering uit de vaten van God dronk en het heilige gerei van de Heere door zijn dronkenschap bezoedelde. Lees het schrift daarginds op de muur. Zelfs nu, o verachter, kan ik het voor u lezen, hoewel u het niet ziet. Dit is de uitlegging ervan: “Gij zijt in weegschalen gewogen; en gij zijt te licht bevonden. Uw blijdschap zal spoedig van u weggenomen worden, met uw leven, en wat zult gij doen op de dag dat de Heere uw ziel van uw hand afeist?”

			Als er hier vanmorgen iemand is die in losbandige zonde leeft en geheel van het goddelijke gezag is losgebroken, het bit dat anderen beteugelt uit hun mond hebben genomen, laten zij dan vandaag beschaamd en schaamrood worden. Want zo waarachtig als de Heere mijn God leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, als ze nu niet zullen sidderen, dan zullen zij voor eeuwig sidderen. Als de stem van Gods gezant u niet tot het zoeken van vrede en vergeving aanzet, zal de Heere een andere heraut zenden, niet des vredes maar des oordeels. Die zal met een ander geluid dan het mijne komen, een geluid dat u het koude zweet doet uitbreken en waar uw pols zwak en onregelmatig van wordt. Een stille, zachte stem galmt dan – hoe ontzettend – in uw oren: “In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen.”

			Een nog algemenere vorm van onbezorgdheid die zo dodelijk is, is die van diegenen die zich volledig overgeven aan de wereldse handel. Zo iemand is bijvoorbeeld de man die Christus “dwaas” noemde. U kent de gelijkenis. Zijn landerijen hadden veel opgebracht, want hij was een kundig landman. Hij had de nieuwste werktuigen gekocht. Hij had de grond volgens de meest wetenschappelijke manier bewerkt. De oogst was verdubbeld en zijn rijkdom toegenomen. Dit was het enige waarvoor hij leefde. Hij was een verbouwer van graan en een verzamelaar van goud, en niets minder. Hij zei bij zichzelf dat hij een tempel voor zijn god moest bouwen. Zijn god, dat was hijzelf, en zijn schuur was de tempel. “Ik zal mijn schuren afbreken, en grotere bouwen, en zal aldaar verzamelen deze mijn goederen.”

			Het geval van deze man is zo algemeen dat velen van u, als u zijn beeltenis zou kopen, zouden kunnen denken dat het uw eigen foto was. Want leeft u ook niet voor eigen rekening, ook u die naar onze bedehuizen komt? Dit is de doelstelling van de meeste mensen: om “fatsoenlijk” te leven, een “fortuintje” te vergaren en hun gezin te onderhouden, zoals ze dat noemen. Dit is in feite het farizeïsche jargon voor eigenbelang. Aanbidt de meerderheid van de mensen hun buik niet en buigen ze zich niet neer voor geen ander altaar dan zichzelf? Is het leven van miljoenen mensen geen duidelijk, doorzichtig egoïsme? “Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden?” Dit is de verheven doelstelling van het menselijk onderzoek. De godsdienst van de massa is: “Vandaag of morgen gaan we naar die en die stad en daar blijven we een jaar. We zullen kopen en verkopen, en winst maken.” Winst is het summum bonum van de wereld, het hoogste van al het vergankelijke goed, het grote fortuin, de primaire doelstelling, de barometer van succes in het leven, het ene nodige, de vreugde van het hart. En toch, o wereldlingen die erin slagen winst te maken en voor scherpzinnig en tactvol gehouden worden, noemt Jezus Christus u dwazen. En Hij smijt niet met harde woorden als ze niet verdiend zijn. “Gij dwaas”, sprak Hij. En waarom? Omdat de ziel van die man van hem afgeëist zou worden. En aan wie zouden dan die zaken toekomen die hij bijeengebracht had? Och, u die heel uw leven voorspoed hebt gekend, geld verdiend, opgeklommen bent in de wereld, een fortuintje vergaard hebt en geleefd om rijkdommen te verzamelen, als dit het enige is waar u om geeft, beef dan en reken op uw ondergang. O u zorgelozen, denkt u echt dat u gemaakt bent om voor uzelf te leven? Was dit de bedoeling van uw Schepper, dat u zou leven om goud voor uzelf en voor uw kinderen te vergaren? Heeft Hij u in deze wereld gezonden om alleen maar gele klei bij elkaar te schrapen? Heeft uw Schepper geen recht op u? De Heere, Die u in het leven behoudt, maakt Hij geen aanspraak op u? En als u Zijn recht niet erkent, zal Hij het dan niet van u afeisen als Hij u bezoekt? Ik zal de tekst in zijn geheel nog een keer voor u allen voorlezen, u onbekeerde en welvarende mensen: “Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest, en hij heeft op zijn droesem stil gelegen, en is van vat in vat niet geledigd, en heeft niet gewandeld in gevangenis; daarom is zijn smaak in hem gebleven, en zijn reuk niet veranderd. Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik hem vreemde gasten zal toezenden, die hem in vreemde plaatsen zullen voeren, en zijn vaten ledigen, en hun flessen in stukken slaan.” Hoor opnieuw het Woord des Heeren bij monde van Zijn dienaar Jesaja: “Staat op, gij geruste vrouwen, hoort mijn stem; gij dochters, die zo zeker zijt, neemt mijn redenen ter ore. Vele dagen over het jaar zult gij beroerd zijn, gij dochters, die zo zeker zijt, want de wijnoogst zal uit zijn, er zal geen inzameling komen. Beeft, gij geruste vrouwen; weest beroerd, dochters, die zo zeker zijt.”

			

			Een derde geval dat ook zeer veel voorkomt, is: de mens die God vergeet en in luie gerustheid leeft. Er zijn er velen op aarde die er niet in slagen geld te verdienen, die dat in elk geval niet tot hun hoogste doel stellen. Zij zijn tevreden met wat ze hebben en wandelen zelfvoldaan op aarde rond. Ze staan bekend om hun ongedwongen natuur en hun argeloze aard. Vandaar dat ze denken dat ze beter zijn dan anderen. Toch is mijn tekst, als je die goed leest, een ontzettende waarschuwing aan hun adres. Hebt u nooit gelezen van de heer die zijn dienstknechten verschillende talenten toevertrouwde, de een vijf, een ander twee, en weer een ander één? Welnu, de man met de vijf talenten en die met de twee gingen beiden naar de markt, droegen het geld van hun heer over en zetten het uit tegen rente. En toen hun heer terugkwam, toonden ze hem hun winst. Maar de dienstknecht met het ene talent was iemand die van gemakkelijk doen hield en hij wilde zich niet druk maken door handel te gaan drijven. Dus, nadat hij het talent genomen had en in een schone doek gewikkeld (want hij wilde het met respect behandelen en het fatsoenlijk verbergen), nam hij zijn schop. Hij deed de doek met het talent in de aarde en nadat hij het zo bedekt had dat niemand de sporen van het graven zou zien, ging hij weg en voelde zich helemaal op zijn gemak. Echt een duidelijk beeld van velen die God behoren te dienen, maar die denken dat ze weinig talenten bezitten en daarom zelfs niet proberen te doen wat ze wél kunnen. Ze zijn niet openlijk zondig. Ze hebben helemaal geen aanstootgevende gesteldheid of natuur. Ze zijn juist stille, laconieke, goedgehumeurde mensen. Maar het talent, waar is dat? Begraven! Het zal helaas weer voor de dag gehaald worden en wanneer het tevoorschijn komt, helemaal verroest door die rottende doek, zal dat opzien baren. De Meester zal zeggen: “Gij boze en luie dienstknecht!” Sommigen van u denken niet diep genoeg na over die woorden. De Meester zei niet: “Gij schandelijke verkwister!” of “Gij verachtelijke dief!” maar “Gij boze en luie dienstknecht!” Past die benaming ook niet bij u? De beschuldiging van luiheid was al genoeg. Zijn oordeel was snel en vreselijk.

			

			Het grote vonnis dat onze Heere uiteindelijk over de mensen zal uitspreken is niet vanwege het verkeerde doen maar vanwege het ontbreken van het goede doen. “Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.” “Heere”, zouden ze gezegd kunnen hebben, “we zijn niet onfatsoenlijk of oneerlijk geweest!” Dat is niet aan de orde, u hebt uw Heere geen dienst bewezen. Het is niet voldoende om zich van uiterlijke zonden te onthouden en zo op een negatieve wijze fatsoenlijk te zijn. Tenzij u vruchten van gerechtigheid voortbrengt, woont het leven Gods niet in u. En hoe gerust u zich ook mag voelen, u zult ruw uit uw sluimering gewekt worden. De schelle klank van de bazuin van de aartsengel zal voor u niets anders betekenen dan het signaal van de bazuin der verdoemenis, omdat u het ervan nam toen u uw God had moeten dienen.

			Er is een nog droevigere gedachte die zich een weg door mijn hoofd brandt. Er zijn veel belijdende leden in de christelijke kerk die zich in dezelfde staat als Moab bevinden. Ze hebben kerkenraadsleden benaderd en gevraagd of ze tot de kerk toegelaten konden worden. Er werden geen bezwaren aangetekend. De predikant heeft met hen gesproken; ze hebben alles erg netjes gezegd en hem misleid. Zij zijn gedoopt. Zo vaak de Avondmaalstafel aangericht staat, zitten ze aan met Gods volk en delen in de tekenen van het gekruisigde lichaam van de Zaligmaker. Hoewel hun belijdenis zeer betamelijk is en hun uiterlijk gedrag bijzonder eerbaar, missen ze toch de innerlijke geestelijke genade. Ze hebben een lamp als de maagden, maar ze hebben geen olie in hun kruik. En toch voelen deze belijders zich zo comfortabel dat ze sluimeren en in slaap vallen. Ik heb menig ware gelovige gekend die erg gekweld werd door de angst dat hij schijnheilig zou zijn, terwijl menig schijnheilige zich die vraag nog nooit heeft gesteld. Duizenden van hen die behouden naar de hemel zijn gegaan, hebben onderweg menigmaal stilgestaan, hun hand aan hun voorhoofd gebracht en gezegd: “Ben ik een ware gelovige? Wat komen er verontrustende dingen op! Ben ik werkelijk van de dood in het leven overgegaan of is het maar inbeelding en een droom?” Nochtans zeg ik u dat de schijnheilige zingend op weg gegaan is, ervan verzekerd, zoals hij dacht, dat hij de paarlen poort zou binnengaan, totdat hij ontdekte dat hij uiteindelijk naar het gat in de zijkant van de heuvel teruggesleept werd, de verborgen poort van de hel. Velen die leuk waren om te zien, waren van binnen door en door verrot, als fruit dat de Koning niet aan Zijn tafel wilde hebben. O, u die zich nooit afvraagt of u wel christen bent, ga u eens ondervragen. Beproef uzelf of u in het geloof bent. Laat geen vooronderstelling u in haar dodelijke greep houden. Vergeet niet, u mag denken dat u een gelovige bent – en ieder ander mag dat ook van u denken – en u komt misschien niet achter uw misvatting, totdat het te laat is om het recht te zetten. U volhardt misschien jarenlang in “een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van die zijn wegen des doods.” O belijders, wees niet als Moab, die op zijn droesem stil gelegen had!

			Dit is evenzeer waar van de menigte fatsoenlijke mensen die van het geloof in Jezus verstoken zijn. Zij horen van schuldigverklaringen en van last van een ontwaakt geweten, en zij spotten van binnen met zulk fanatisme. Zij gaan er prat op dat ze zich nooit tot zulke gevoelens verlaagd hebben. “Hier is iemand die over zijn schuldbelijdenis zit te snotteren”, zoals zij dat noemen. “Ik ben nooit zo schuldig als hij is”, roept de moralist. “Ik twijfel er niet aan dat het met mij uiteindelijk goed zal komen. Ik geef mijn naaste het zijne. Ik geef wat geld aan het ziekenhuis, als ze me erom vragen. Ik ben een eersteklas vakman. Natuurlijk heb ik mijn wilde jaren gehad, en ik laat me nog wel eens een beetje gaan, maar wie niet? Wie durft te ontkennen dat ik een goedaardige kerel ben?” Het is duidelijk dat deze meneer geen geestelijke gebondenheid kent. Hij heeft de last van de zonde nooit gevoeld, nooit het gewicht van de zonde gekend. Benijdt u hem? U kunt maar beter de doden in het graf benijden omdat die geen pijn lijden. U kunt maar beter die man benijden die tot gevoelloosheid vervallen is, of de stakker wiens ledematen afgestorven zijn – hoe kan hij gevoelens hebben als de dood hem voor zich opgeëist heeft? Die pijnsteken, stuiptrekkingen, bittere spijt en het heen en weer geslingerd worden van een gekwetst geweten, zijn de tekenen van de dageraad van een geestelijk leven. Door dit soort zaken worden we ertoe geleid om ons vertrouwen op Jezus te stellen. En diegenen die dat nooit ervaren hebben, kunnen maar beter tot de Heere weeklagen en bidden dat ze het alsnog mogen ervaren. Dat ze heelhuids uit hun eigengerechtigheid gevoerd mogen worden en ertoe gebracht om op het volbrachte werk van onze Verlosser te rusten.

			Och geliefde toehoorders, als u vanmorgen in uw ziel verontrust bent geworden, wees daar dan dankbaar voor. Als uw omstandigheden vol zorgen zijn, als u nog niet met God verzoend bent, wees dan dankbaar voor uw tegenslagen en bid dat ze u tot Jezus mogen uitdrijven. Als u een afkeer van de zonde gekregen hebt, als de genoegens die eenmaal uw geest gelukkig maakten, nu hun smaak verloren hebben, als u zich niet meer zoals vroeger met de wereld kunt vermaken, dan ben ik daar blij om. God heeft u te lief om u uw nest hier te laten bouwen. Hij wil u uit uw zonden slaan als u niet door de zachtere koorden van Zijn liefde eruit getrokken wilt worden. Hij legt doornen in het nest opdat de vogel tot de hemel kan opklimmen. Vlucht tot uw hemelse Vader, zoals de verloren zoon van vroeger, toen deze zijn maag niet mocht vullen met de draf die de zwijnen aten. Het is beter om een verontrusting te kennen die op het leven uitloopt dan een gerustheid te genieten die in zichzelf een voortdurende dood is. God geve u behouden te worden door Jezus Christus.

			II.  We zullen nu stilstaan bij DE GELOVIGE.

			Het is een van de meest algemene en gevaarlijke kwaden die een christen kunnen overkomen: te vallen in een staat van vleselijke gerustheid waarin hij zelfverzekerd wordt, ongevoelig, zorgeloos, lijdelijk en werelds. Geliefden in de Heere, medechristenen, ik spreek vanmorgen zeer ernstig tot u. Des te meer omdat ik, ben ik bang, ervaren heb dat ik zelf op dit moment aan dezelfde ziekte lijd waarover ik tot u wil spreken. John Bunyan vertelt ons dat hij bij veel gelegenheden als een geketende man preekte tot geketende mensen, dat wil zeggen: het kwaad waarvoor hij hen waarschuwde, voelde hij in zijn eigen ziel. Zo is het vanmorgen ook bij mij. Maar laat me, voordat ik me in het onderwerp verdiep, een waarschuwend geluid spreken. Deze lippen zullen nooit iets aan te merken hebben op de volle verzekerdheid des geloofs of op de heilige gerustheid, die de Heilige Geest het volk van God schenkt. U kunt nooit te gerust in God zijn. U kunt nooit te zeker van uw zaligheid zijn, als u die zaligheid tenminste op het werk van Christus baseert. Daarom, geen woord over heilige rust en eeuwige verzekerdheid, de bijzondere voorrechten van de uitverkorenen.

			Het gevaar waarvoor ik u ga waarschuwen, zal ik nu proberen te beschrijven. Een christen merkt dat hij lange tijd met geen enkele noemenswaardige problemen te maken heeft gehad. Zijn kinderen blijven gespaard, zijn gezin is gelukkig, met zijn zaak gaat het bijzonder voorspoedig. Hij heeft in feite alles wat zijn hart begeert. Als hij om zich heen kijkt, kan hij het met David zeggen: “Ja, een schone erfenis is mij geworden.” Het gevaar bestaat nu dat hij een te hoge dunk gaat krijgen van deze bijkomende zaken en bij zichzelf zegt: “Mijn berg staat vast, ik zal niet wankelen in eeuwigheid.” Sommigen van Gods kinderen worden iedere morgen heen en weer geslingerd en bedroefd. Maar als dat niet gebeurt, fluistert het vlees: “Er moet in mij iets beters zijn dan in hen. Wellicht worden zij gekastijd vanwege zonden waartoe ik niet vervallen ben. Ik ben een uitverkoren zoon.” En dan, hoewel die man het nooit zou durven verwoorden, bekruipt hem toch het vage gevoel dat hij niet zo waakzaam hoeft te zijn als andere mensen. Hij zou zeker niet voor een verleiding bezwijken. Eigenlijk vraagt hij zich af hoe sommigen van zijn broeders zo kunnen leven; hij zou dat zeker niet kunnen. Hij gelooft dat hij iedere verleiding aan zou kunnen en als meer dan overwinnaar terugkeren. Hij is zo sterk geworden dat hij zich een Simson voelt. Hij weet nu veel meer dan vroeger en hij vindt zichzelf een veel te slimme vogel om nog voor de gek gehouden te worden, zoals misschien enige jaren geleden had kunnen gebeuren. “Aha”, denkt hij, “ik ben een modelchristen.” Dat zegt hij niet letterlijk maar dat speelt door zijn hoofd. Zijn hart wordt zeer in beslag genomen door aardse zaken en zijn geest zeer opgeblazen van eigenwaan. Hij is niet van vat in vat geledigd. Hij is niet ernstig door de Voorzienigheid beproefd of zwaar door de duivel verzocht. Hij heeft zijn eigen bekering nooit in twijfel getrokken. Hij is in een serene stilte terechtgekomen, in een diepe, dodelijke vrede, een vreselijke apathie, en zijn diepste gemoed is alle geestelijke energie kwijtgeraakt.

			Een ernstige ziekte in Engeland is tuberculose, maar ik veronderstel dat het moeilijk zou worden om de oorzaken en werkingen van deze slopende ziekte te beschrijven. Dezelfde soort ziekte komt algemeen onder christenen voor. Het is niet zo dat veel christenen tot uiterlijke zonden vervallen, et cetera, maar door onze kerken heen zijn er tallozen die aan geestelijke tuberculose lijden – hun krachten worden heel zwak en kwijnen weg. Zij hebben een buitengewoon scherpe blik – ze zien de gebreken in anderen bijzonder goed – en soms hebben ze een blos op hun wangen, die sterk op vurig enthousiasme en een verheven geestelijk leven lijkt. Maar dat is slechts incidenteel en oppervlakkig. Hun levensenergie staat op een laag pitje: zij arbeiden niet voor God als echt gezonde werklui. Ze lopen de loopbaan van Zijn geboden niet als atleten, vastbesloten om de prijs te verkrijgen. Het hart klopt niet met een gebons dat de hele mens in beweging brengt, zoals een enorme motor zijn kracht luid bonzend door het geheel van de machine stuurt. Ze gaan al sluimerend verder, op het goede pad, dat is waar, maar al treuzelend. Ze dienen God wel maar dat gebeurt voor een dagloon, zoals we dat noemen, en niet voor een stukloon. Ze zwoegen niet om veel vruchten voort te brengen – ze zijn tevreden met hier en daar een klein verschrompeld trosje aan de bovenste tak. Dit is de geestestoestand die ik wil beschrijven en die bij negenennegentig van de honderd gelovigen veroorzaakt wordt door een lange periode van voorspoed en het ontbreken van geestelijke ongerustheid.

			De snelle uitwerkingen van deze tuberculose zijn aldus: iemand in zo’n toestand geeft de gemeenschap met God weldra op. Die is in het begin niet helemaal verdwenen maar ze wordt opgeschort. Het wandelen met God wordt verbroken en wordt incidenteel. Zijn gebeden lijden er snel onder. Hij vergeet zijn ochtend- en avondgebed niet – als dat gebeurde zou zijn geweten wellicht gaan knagen, maar hij handhaaft de vorm. Hij is echter de bezieling in het gebed kwijtgeraakt en houdt slechts de lege huls over. Er is nu geen gebedsworsteling meer. Vroeger stond hij ‘s nachts op om God te smeken en hij zou worstelen tot de tranen neerstroomden, maar nu niet meer. Hij bidt wel, maar niet met die goddelijke kracht waardoor Jakob aan de beek Jabbok overwinnaar werd. Gaandeweg worden zijn gesprekken anders dan vroeger. Eerst ijverde hij zeer voor Christus en wilde hij in elk gezelschap godsdienstige onderwerpen naar voren brengen. Hij is nu voorzichtig geworden en houdt zijn mond. Hij staat meteen klaar om te kletsen over de tarweprijs, de markt en de politiek. Maar hij praat niet over Jezus Christus, de Koning in Zijn schoonheid. Geestelijke onderwerpen zijn uit zijn gesprekken verdwenen. En nu, vreemd genoeg, “preekt de dominee niet meer zoals vroeger”, tenminste dat zegt de afvallige. Waarom ik denk dat hij het mis heeft, is dat het Woord van God zelf niet meer zo zoet voor hem is als voorheen.

			En de Bijbel is zeker niet veranderd! Hij was gewend om eruit te lezen en zich te verlustigen in de beloften. Hij droeg altijd een zakbijbeltje bij zich, waar hij ook heenging, en haalde het tevoorschijn om er onderweg van te proeven. Maar waar is zijn bijbeltje nu? Wat het komen luisteren naar Gods Woord betreft, dat is daar een saaie boel. Hij komt wel, hij zou niet graag verzuimen – als Davids zetel leeg was, zou zijn geweten gaan knagen. Hij is er wel, maar het is tevergeefs. Er zit voor hem weinig smaak aan het Woord. Gezangen die vroeger zo heerlijk zongen, beginnen hem nu tegen te staan. Hij let nu op de juiste toonhoogte, of er niet iemand vals zingt. De gebeden waaraan hij altijd met zoveel vervoering meedeed, vindt hij nu erg eentonig. Hij denkt zelfs in het huis van God na over zijn kasboek. Dit zijn de grijze haren die een mens krijgt en die zich soms door gebrek aan zelfonderzoek snel vermenigvuldigen. Hij merkt het pas als geestelijke dementie hem overvalt.

			Na enige tijd vermindert de professor zijn gulle gaven behoorlijk wat. Hij vindt niet dat de zaak van God het geld waard is dat hij er altijd aan besteedde. En wat zijn eigen inspanning om zielen te winnen betreft, hij geeft zijn zondagsschoolklas wellicht niet op, noch zijn straatevangelisatie, noch het uitdelen van traktaten, maar hij doet alles mechanisch. Het wordt zo slechts een routinezaak. Hij had net zo goed een robot kunnen zijn die men opwindt. Het probleem is alleen dat hij niet opgewonden is en zijn werk niet doet zoals het behoort. En als hij het dan al voor de buitenwereld doet, is er niets van het leven met God in zijn daden te vinden.

			Kent u zo iemand? Degene die tot u spreekt, kent zo iemand en heeft over hem geweend. Die man is soms zichzelf geweest. Ik denk niet dat ik minder ernstig ben dan de meeste van mijn medechristenen en ik zou het ook niet aankunnen om als sommigen van hen te zijn. Maar toch ben ik verre van tevreden over mijzelf. Ik bid God dat ik nooit mag wegzakken tot de eerloze diepten van sloomheid waarin sommige christenen leven. Eerder zou mijn rechterhand zichzelf vergeten en mijn mond niet langer het Woord van mijn Meester spreken. Als dat het geval was, zou ik het volkomen onwaardig zijn om Zijn dienaar te zijn. Maar och, ik zou wel in vuur gedoopt willen worden en daarin in mijn element zijn, en de onvergankelijke vlam van vurige liefde tot Jezus uitademen. Maar ik kan niet wat ik graag zou willen. Dit bezwaarde hart, dit trage vlees, laat me nog zwaarder bewegen terwijl ik zo graag als seraf in dienst van mijn Meester zou vliegen. Broeder, voelt u dit nooit? Ik weet van sommigen van u van wel, want ik zie er sporen van. Erg veel van deze traagheid wordt veroorzaakt door langdurige afwezigheid van tegenslagen.

			“More the treacherous calm I dread
Than tempests rolling overhead.”

			“Het zou beter zijn om in onafgebroken stormen te verkeren en in een wervelwind heen en weer gedreven te worden, en zich dan aan God vast te klemmen, dan om op zee op de meest vredige en kalme dagen schipbreuk te lijden. Ik zou liever in de strijd tegen de duivel en diens handlangers aan stukken gereten willen worden dan van mijn ambt ontslagen te worden en in roemloze rust te liggen rotten, plank na plank, balk na balk.

			Geliefden, het grote verborgen gevaar dat hieruit tevoorschijn komt, is dat de mens als hij de staat van vleselijke gerustheid bereikt, openstaat voor elk kwaad. Wat voor een hartverscheurende berichten kunnen ons, die over de christelijke kerk gesteld zijn, soms bereiken. Die en die persoon, die wij kennen als een geleerd professor, die met ons aan tafel gezeten heeft en die in geestelijke zaken zeer vergevorderd leek, is tot een bepaalde zedeloosheid vervallen die absoluut afschuwelijk is, waar de ziel van walgt. En dit is juist de persoon met wie we zo goed konden praten en die met ons opging naar Gods huis. Als het verleden van deze grote zondaren nagegaan zou kunnen worden, zou het hierop neerkomen: zij zijn goed begonnen maar geleidelijk aan zijn ze verslapt totdat ze uiteindelijk rijp waren voor vuile zonden. We hebben van twee negers gehoord die gewoon waren om in het struikgewas te gaan bidden en elk van hen had een paadje in het gras platgelopen. Weldra verloor een van hen zijn interesse en werd spoedig in openlijke zonde betrapt. Zijn zwarte broeder had hem gewaarschuwd dat hij wist dat het daarop zou uitlopen, omdat het gras op het pad naar de gebedsplaats weer was gaan groeien. Och, we weten niet tot hoever we zullen afdalen, als het met ons bergafwaarts gaat. Omlaag, omlaag, omlaag, dat is gemakkelijk en aangenaam voor het vlees. Maar als we zouden weten hoe het afliep, dan zouden we God bidden om eerder te sterven dan te leven om zich in de verschrikkingen van die val te storten. Wie zou kunnen denken dat David, de man naar Gods hart, de moordenaar van zijn vriend Uria zou worden om deze van diens vrouw te beroven? O David, bent u zo dicht bij de hemel en toch zo dicht bij de hel? Er zit een David in ieders hart en als we afvallig van God beginnen te worden, weten we niet hoever we kunnen wegglijden. Zoals bepaalde lichamen door hun slechte gezondheidstoestand vatbaar zijn voor cholera en andere pestilente aandoeningen, zo bestaat er ook een gemoedsgesteldheid waarin een professor heel gemakkelijk tot vuile zonden gebracht kan worden. Als het zaad van de verleiding in de lucht zit, is de afvallige de persoon die het ontvangt en het in zijn hart koestert totdat het kwade vruchten voortbrengt. Moge God ons door Zijn Heilige Geest hiervoor bewaren.

			Ik moet nu overgaan op Gods geneesmiddel tegen deze kwaal. Gewoonlijk ledigt Hij onze bezonken wijn van vat in vat. Als we de voorspoed niet aankunnen, zal de Heere ons die niet blijven schenken. Wij kunnen onze kinderen wel verwennen en verzieken, maar dat doet de hemelse Vader niet. Als wij het zoete niet kunnen verdragen, zal Hij ons het zure geven. Wanneer de Heere met Zijn roede slaat, meent Hij het ook – aardse ouders doen misschien alsof ze hun kinderen kastijden, maar God niet. En ik verzeker u dat we pijn lijden als God de roede hanteert. We maken die roede echter zelf. We dwingen onze Vader om ons te straffen, omdat we zonder dat niet gehoorzaam en nederig kunnen zijn. Toen we enige tijd geleden in het dal van Aosta in Noord-Italië verbleven, vonden we de lucht daar zwaar, drukkend en dampig van dodelijke uitlaatgassen. We hadden het benauwd en we hadden koorts – ons leven leek geen cent waard. We konden niet vrijuit ademhalen; het leek wel of onze longen een druk van honderd atmosfeer op zich voelden. Weldra kwam er tussen de middag een donderslag, vergezeld van grote regendruppels, en een stevige stormwind, die zich tot een heuse tornado ontwikkelde en bomen neerhaalde. Daarna volgde wat een dichter “welluidende hagel” noemt en daarna weer een bliksemflits en rake klappen, die tussen de Alpen bleven resoneren. Maar wat was het resultaat heerlijk! We liepen allemaal de veranda op om naar de bliksem te kijken en van de onweersmuziek te genieten. Wat was de lucht verkwikkend koel! Wat was het heerlijk om na de storm in de koele avond buiten te lopen. Toen kon je tenminste ademhalen en vreugde in het leven ervaren.

			Heel vaak gaat het zo ook met een christen na tegenslagen. Hij wordt zorgeloos, lusteloos, rusteloos en is bereid om te sterven. Juist op dat moment wordt hij overmand door tegenslagen. Onweersdreigingen rolden uit de mond van God, bliksemschichten schoten uit de hemel. Het bezit verdween plotseling, de vrouw stierf, de kinderen werden begraven, tegenslag op tegenslag volgde En toen wendde die man zich tot God. Hoewel zijn gezicht nat was van berouwvolle tranen, voelde hij toch dat zijn geest wonderlijk hersteld was. Wanneer hij nu opgaat naar Gods huis, vindt hij het Woord veel zoeter dan voorheen. Daarvoor kon hij niet bidden, maar nu legt hij zijn hoofd aan Jezus’ borst en stort hij in gemeenschap met Hem zijn hart uit. De eeuwigheid oefent nu haar aantrekkingskracht op hem uit en die man is tegen zichzelf beschermd. Hebt u nooit gedroomd dat u probeerde te lopen en dat het niet lukte, alsof u geen voet kon verzetten – iemand die u een groot kwaad wilde aandoen, ging u net inhalen; u wilde graag wegrennen maar kwam geen centimeter vooruit? Dat is de gemoedstoestand waar we in geraken wanneer we wel willen maar niet kunnen bidden, wanneer we wel willen maar geen berouw kunnen hebben, wanneer we wel willen maar niet kunnen geloven, wanneer we wel de hele wereld voor een enkele traan over hebben, wel bijna onze zielen willen verpanden om een trilling van geestelijk gevoel te verkrijgen, maar we toch ongevoelig blijven:

			“If aught is felt, tis only pain
To find ‘I cannot feel’.”

			Overkomt het u nooit dat u in een dergelijke verlammende toestand verzinkt? Het is vreselijk, echt vreselijk, vreselijk! Als u daar het slachtoffer van wordt en dan toch nog blij bent, dan vrees ik het ergste voor u. Als u het gevaar opmerkt en u aanzet tot vurig gebed, zult u het er als meer dan overwinnaar van afbrengen. Het vereist echter iemand die meer is dan een mens, het vereist God in ons om ons voor zo’n enorm gevaar te behoeden.

			Wat dienen we te doen als het ons goed gaat? We moeten niet vergeten dat voorkomen beter is dan genezen. Als God ons begenadigt, kunnen we lusteloosheid voorkomen door erg dankbaar te zijn voor de voorspoed die we genieten. Vraag niet om moeilijkheden – die zult u snel genoeg krijgen, zonder dat u erom vraagt. Wees dankbaar voor uw voorspoed en maak er gebruik van. Doe alles wat u maar voor God kunt doen terwijl Hij u voorspoed in de zaak geeft; probeer erg dicht bij Hem te leven. Het zou voor ons niet zo moeilijk moeten zijn om ons aan Jezus vast te klampen als het ons goed gaat. Sommige vromen zijn jaar op jaar in goede doen geweest en het was hun tot nut. Ze hebben wel enige tegenslagen gekend maar leefden toch dichtbij God. Waarom u niet? Als u ervoor zorgt dat uw rijkdom voor God uitgestald wordt, dat uw voorspoed in Zijn dienst besteed wordt, kunt u een reeks mooie dagen beleven. Let op de allereerste symptomen van achteruitgang en vlucht naar Christus, de Grote Heelmeester. Hij zal u balsem uit Gilead geven, die het onheil voorkomt, en u zult de hitte van de voorspoed net zo zeker kunnen dragen als de koude windvlagen van tegenspoed.

			Maar als u al tot zo’n staat vervallen bent, zou ik er dit van willen zeggen: aangezien u geen preventief middel meer kunt gebruiken, neem nu een geneesmiddel. En het enige geneesmiddel is de Heilige Geest. Ga opnieuw naar het kruis van Christus, als u uit uw eerste stand geraakt bent. Ga zoals u de eerste keer ging. Ga met uw doodsheid, uw luiheid, uw lusteloosheid en stel uw vertrouwen op het kostbare bloed. Vraag de Heere Jezus om u opnieuw met de Geest te vervullen, opdat u vernieuwd mag worden. Tracht uw verschuldigde dankbaarheid aan Gods genade op juiste waarde te schatten, probeer het gevaar van uw lusteloosheid in te zien, denk meer aan de eeuwigheid en minder aan de tijd. Scheur u, indien mogelijk, enigszins los van uw wereldse verplichtingen. Als het kan, neem een dag om te vasten en om te bidden, in ieder geval om te bidden, maar het vasten zal u helpen om zowel uw lichaam als uw ziel te oefenen. Haal het trotse vlees op de een of andere manier neer, doe een uiterste poging. Het is beter als u dit nu doet dan om het in de hevige pijniging voor Gods aangezicht te doen. Val uzelf lastig opdat Hij u niet lastigvalt, verneder uzelf opdat Hij u niet vernedert. Zet uw ingebeelde zekerheid aan de kant en keer onder intens geween en vele tranen terug naar uw vroegere staat van nabijheid met de levende God. Moge de Heere u hierbij helpen, geliefden.

			Ik dacht dat onze tekst de toestand van ons land van vandaag goed weergeeft, want we raken in een roes. Joligheid en lichtzinnigheid leiden tot schandelijke zonden in hoge kringen en dit is grotendeels te wijten aan onze voorspoed. Ik hoop dat God nooit oorlog of pestilentie tot ons zendt, hoewel de dienst aan God nooit sterker bloeit dan in benarde tijden. Er is nooit een tijd geweest waarin Engeland zo godsdienstig was als tijdens de burgeroorlog, misschien geen tijd waarin meer mensen naar de kerk in de Londense binnenstad kwamen, dan tijdens de pest. Want toen stroomden ze allen toe om het evangelie te horen, en ze zouden het weer doen als er weer zoiets zou komen. We worden als land rijk en genotzuchtig. Ik ben bang dat de onheilsprofeten weldra tot ons gezonden worden om scherpe dreigementen te spreken. Moge God ons goedertierenheid verlenen en de vreselijke misdaden die in naam van de vakbonden gepleegd worden, vergeven. Moge Hij tegelijkertijd onze prinsen leren om in gerechtigheid te regeren en onze groten om zich minder om verdorvenheden en ijdelheden te bekommeren en meer om de zaak van de armen.

			Ik ben er altijd bang voor dat dit ook de staat van onze kerk zal worden. We hebben dertien jaren van zulke voorspoed gekend dat we er allen verwonderd over waren. En er was één opmerking van onze goede vriend Jonathan George toen dit gebouw opgetrokken werd, die ik nooit vergeten ben en die me vaak te binnen schiet. Hij herinnerde ons aan de tekst: “Gij zult vrezen en ontroerd zijn over al het goede dat God voorbij uw aangezicht zal laten gaan.” We hebben zoveel goeds meegemaakt, zoveel bekeringen, zoveel broederlijke liefde, zoveel ijver voor God, dat ik er altijd bang voor ben dat we uit onze huidige gelukkige staat zullen vallen. En dit zal zeker gebeuren als we met het arbeiden voor God ophouden – onze ijver en arbeidzaamheid staken. Trouwens, er zijn er velen van u die niet naar de gebedsbijeenkomst komen, zoals het behoort. Sommigen van u worden erg laks bij doordeweekse avonddiensten en ik weet wat ervan komt als dat het geval is. Als doordeweekse avonddiensten slecht bezocht worden, betekent dat het einde van een godvruchtig leven. Als u een goede reden hebt, hoef ik die niet te noemen, u kunt ze zelf wel voor de geest halen. Velen van u hebben echter geen geldige reden; u wordt koud en onverschillig. We staan als kerk op ongeveer dezelfde plaats als Esther voor de Joden. Als ze haar plicht niet vervulde, zou God het door iemand anders laten doen, vertelde Mordechai haar, en haar laten doden. Zo is het ook met ons. Als we in ons arbeiden voor Christus verslappen en talmen, zal Hij ons als christelijke kerk afschrijven, reken daar maar op – niet wat Zijn eeuwige liefde betreft, want dat zal Hij nooit doen, maar wat onze plaats van eer en bruikbaarheid betreft. Moge het Hem behagen mij, Zijn onwaardige dienstknecht, op te nemen en mij rust te geven van mijn arbeid, voordat zo’n ramp ons overweldigt.

			Broeders, mogen we maar nooit op onze droesem stil liggen. Moge God ons altijd tot nieuwe arbeid roepen en ons tot nieuwe ijver aanzetten. Of als Hij dat niet doet, moge Hij ons erge bezoekingen keer op keer toezenden. Het is beter voor de kerk om haar leiders te verliezen dan haar leven. Het is beter dat de kist van de dominee voor u staat, beter dat velen tot armoede vervallen, dan dat de kerk gaat lijken op zoveel andere kerken: slechts een slaapplaats voor hen die steun nodig hebben en een plaats voor de sabbatsrust. Eeuwige God, U Die weet wat ons hart voelt, bewaar ons voor dit kwaad en laat ons, als kerk, nooit zoals het lauwe Laodicea worden, dat U uit Uw mond spuwde. O Jezus, wij zijn U zoveel verschuldigd. Mogen wij U als dank zeer liefhebben en getrouw bevonden worden, als U terugkomt om Uw volk het loon te geven en om in Uw geheiligden verheerlijkt te worden. God zegene ons, geliefden, naar dit ons verlangen, om Jezus’ wil.  

			Amen.

			Verwondering over het ongeloof

			“En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof.” Markus 6:6

			Dat Jezus Zich verwonderde, was op zichzelf een wonder. We lezen nergens dat de wetenschap of de kunst, de natuur of de voorzienigheid Zijn verwondering wekte. We lezen niet dat Hij Zich verwonderde over de grootsheid van de tempel. Zijn discipelen waren echter wel zichtbaar onder de indruk, want zij zeiden: “Meester! zie hoedanige stenen, en hoedanige gebouwen!” Niet lang stond Zijn geest stil bij de reusachtige afmeting van de stenen, de ouderdom van de zuilen of de grootsheid van de architectuur. Maar Zijn ziel weende toen Hij de verwoesting van het geheel en van hen die eromheen woonden voorzag. En Hij sprak de profetische woorden: “Er zal niet een steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.” Ik zie de Zaligmaker niet verwonderd staan over de macht en majesteit van het Romeinse rijk, terwijl het toch een zeer opmerkelijke macht had en een algemeen verspreide en onweerstaanbare invloed uitoefende. Van volslagen onbeduidendheid had het Romeinse rijk zich ontwikkeld tot een alomvattend keizerrijk, dat de hele wereld in zijn ijzeren greep hield. Er was nauwelijks een hond die zijn tong durfde te bewegen zonder Caesars permissie. Op iedere plaats, hetzij heilig, hetzij werelds, waren de insignes van het rijk opvallend aanwezig. In iedere natie, hetzij beschaafd, hetzij barbaars, werd het gestamp van de keizerlijke legioenen vernomen. De adelaars van Rome wapperden op iedere heuvel en in ieder dal. En toch lezen we niet dat Jezus Zich ooit verwonderde over al de pracht en kracht van het bewind van de Caesars. Ik lees ook niet dat Hij ooit met verwondering getroffen was door de kennis van de wijzen en rabbi’s uit Zijn tijd, noch uit enig andere periode. Er waren in Zijn dagen rabbi’s die naar de mening van hun landgenoten befaamder waren dan alle anderen. Wat de rabbijnse literatuur betreft, kan men van onze Zaligmaker zeggen dat Hij in een classicistische periode leefde. Maar hoe diepzinnig de wetgeleerden ook waren, zij waren zeer oppervlakkig vergeleken met de Christus Gods. Hij had in elk geval geen enkele reden om Zich over al hun wijsheid te verwonderen.

			Er zijn slechts twee gelegenheden waarop van onze Heere Jezus staat opgetekend dat Hij Zich verwonderde, en deze hadden allebei te maken met geloven. Eerst verwonderde Hij Zich over de hoofdman over honderd: “Ik heb zo’n groot geloof zelfs in Israël niet gevonden.” En bij de tweede gelegenheid verwonderde Hij Zich over het ontbreken van geloof bij wie men het verwacht zou hebben, namelijk bij Zijn eigen stadsgenoten: “En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof.” 

			Wat betreft het geval van de hoofdman over honderd, die zei dat hij niet waardig was dat de Heere onder zijn dak zou inkomen, deze vertrouwde wel op de macht van het woord van de Meester, gesproken op afstand, om de koorts uit te drijven. Een woord van hemzelf was immers voldoende om een krijgsknecht te laten gehoorzamen, daarom zou een bevel van Christus ook ziekten doen gehoorzamen. Relatief gezien, geloofde deze Romein, deze heiden, op de meest broze basis in zeer hoge mate in Christus. Hij kende Christus de volmacht van de almachtige God toe, Die tot de natuurkrachten zegt: “Doe dit”, en het wordt gedaan. Daarom verwonderde Jezus Zich erover dat Hij in heel Israël niet het geloof had gevonden dat Hij in deze heiden ontdekt had. Terwijl de man toch betrekkelijk weinig kans had gehad om Hem te leren kennen, Zijn leer te horen of zich in de tekenen van Zijn roeping te verdiepen, zoals die in de heilige geschriften vervat waren. Bij de tweede gelegenheid verwonderde onze Heere Zich over het ongeloof van Zijn stadsgenoten. Zo ziet u dat het in beide gevallen het geloof was, of het ontbreken ervan, waarover Christus Zich verwonderde.

			Ach geliefden, zie daar het belang van het geloof! Zet die kostbare genadegave nooit op de tweede plaats. Wat Jezus verwonderen doet, wat Hem zowel in de aanwezigheid als in de afwezigheid ervan iets lijkt om Zich over te verwonderen, zou onder ons een punt van groot belang moeten zijn. We zouden er vaak over moeten nadenken en het altijd op de hoogste waarde schatten. Hebt u geloofd? Niemand heeft u ooit een belangrijkere vraag gesteld. Leeft u nog steeds in ongeloof? Geen mond kan u ooit een plechtigere vraag in overweging geven. Gelooft u in de Zoon van God of bent u nog in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid, gewikkeld in uw ongeloof? O ziel, die spoedig voor Hem zal staan Die de levenden en de doden oordeelt, laat deze vraag u vandaag oordelen. Wend u nu niet af van de rechterstoel van het evangelie, opdat u niet later uw veroordeling vanuit de rechterstoel van de wet zult horen.

			Laten we een moment stilstaan bij de reden waarom de Zaligmaker Zich zo verwonderde vanwege het ongeloof dat in dit hoofdstuk beschreven staat. Waren dit niet enkele van de omstandigheden? Onze Heere was in de streek aangekomen waar Hij opgegroeid was en waar men Hem kende. Hij was daar zonder twijfel met de meest edelmoedige bedoelingen jegens Zijn stadsgenoten gekomen. Hij was bereid om in hun stad Zijn hoofdzetel te vestigen en om Zijn wondermacht te tonen in weldaden jegens al hun kreupelen en zieken. Maar tijdens Zijn eerste openbare optreden als prediker in de synagoge werd Hij met ongeloof geconfronteerd en even later zelfs buiten geworpen. Men probeerde Hem zelfs vanaf de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, van de steilte naar beneden te werpen. Er wachtte Hem geen vriendelijk ontvangst en het koude, starre ongeloof veranderde op het laatst in onbarmhartige, moordzuchtige woede. Zijn verwondering moet aldus geweest zijn: eerst had Hij Zijn discipelen daarheen meegebracht en ieder van hen was getuige van Zijn roeping. Het waren oprechte mannen en sommigen van hen waren in die streek bekend. Ze waren allen getuige geweest van de wonderen die Hij gedaan had, van de heiligheid van Zijn leven, van de kracht van Zijn gebeden. Hij brengt deze getuigen mee en toch wint men geen informatie bij hen in, zoals onpartijdige mensen zouden doen. Maar onder invloed van een onbetamelijk vooroordeel verwerpt men de Zaligmaker en ontzegt men Hem de aanspraak die Hij maakt.

			Hij was een van hen, zeiden ze, hoe kon Hij dan de Messias zijn? Zo leken ze zich schuldig te maken aan het smalende spreekwoord: “Kan uit Nazareth iets goeds zijn?” Het onderwijs van onze Heere blijkt hen geraakt te hebben, ze waren er ontzet over. En bovendien: “Zij gaven Hem allen getuigenis, en verwonderden zich over de aangename woorden, die uit Zijn mond voortkwamen” (Lukas 4:22). En toch geloofden ze niet! Hun aandacht was blijkbaar getrokken, hun verbazing was gewekt, maar slechts alleen omdat ze Hem toevallig kenden. En omdat Hij het evangelie te vrijmoedig verkondigde, lieten ze eerst hun vooroordeel de vraag stellen: “Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria?” Vervolgens verwierpen zij Hem geheel en al. Het bleef niet alleen bij de verwondering over Zijn leer; ze erkenden ook dat Hij bona fide wonderen had verricht. Ze zeiden tegen elkaar: “Wat wijsheid is dit, die Hem gegeven is, dat ook zulke krachten door Hem geschieden?” Zij trokken de echtheid van Zijn wonderen niet in twijfel, want ze gaven toe dat het machtige daden waren. Deze wonderen hadden zeker iets moeten aantonen en hadden tenminste de verrichter ervan tegen de invloed van een impulsief vooroordeel moeten beschermen. En toch zagen ze het overtuigende bewijs van Zijn goddelijke daden over het hoofd, die door Zijn discipelen bevestigd waren en zelfs door henzelf toegeven. Ze vroegen zich eigenlijk af: “Hoe kan dit de Christus Gods zijn, aangezien Hij een van onze landgenoten is en Zijn moeder, Zijn broeder en zusters allen onder ons verkeren?” – een reden die geen echte reden was, maar een schande voor henzelf en een beschamende getuige van hun eigen eerloosheid.

			Ik heb gezegd dat het vooroordeel tegen de Heere Jezus, omdat Hij in Zijn jeugd in Nazareth gewoond had en tussen hen opgegroeid was, erg onredelijk was. Het was des te onredelijker omdat ze immers de gelegenheid gehad hadden om te weten te komen wie en hoe Hij was. Als zij Maria, Zijn moeder, kenden, waarom verdiepten zij zich dan niet in Zijn afkomst? Ze hadden zonder al te veel te veel moeite kunnen ontdekken dat Maria uit het huis en geslacht van David was. Ze hadden kunnen ontdekken, als ze ernaar hadden gevraagd, dat Jezus in Bethlehem geboren was. Ze hadden rechtstreeks van Zijn moeder die gebeurtenissen kunnen vernemen die scherp in haar geheugen gegrift stonden, want we lezen dat ze die bewaarde en die overlegde in haar hart. Ze hadden van het nachtelijke lied van de engelen kunnen horen, van het bezoek van de herders, van de aanbidding van de wijzen, van de droom van Zijn vermeende vader, van de vlucht naar Egypte en al die andere opmerkelijke gebeurtenissen die het getuigenis zouden staven dat Jezus de geboren Koning der Joden was. Ze waren precies op de goede plek om bewijsmateriaal te vinden, als ze er belangstelling voor hadden gehad. Maar nee, met de kaars voor zich deden ze hun ogen dicht, of eigenlijk tastten ze op klaarlichte dag als blinden naar de muur, omdat ze beslist niet wilden kijken. Wat geeft het dat Jezus in Nazareth opgegroeid was, wat zou dat tegen Hem aanvoeren? Was het geen eer voor henzelf? Hij moest wel ergens opgroeien, en aangezien Hij daar opgroeide, hadden ze des te meer gelegenheid om Hem te leren kennen. Ze hadden iets over Zijn heilige kinderjaren kunnen weten, en hadden moeten weten, over die opmerkelijke uitnemendheid van karakter, over Zijn gevonden worden in de tempel, over Zijn toenemen in wijsheid en in genade bij God en de mensen, en over de profetieën van Simeon en van Anna betreffende Hem. Ongetwijfeld werd er over sommige van deze zaken bij de waterput gepraat, of bij de stadspoorten! We mogen er toch zeker van zijn dat het leven van een jongeman algemeen bekend is in het dorp vanwaaruit hij het leven ingaat? Zo ook in Nazareth. Er zal in menig gezelschap over gesproken zijn dat Johannes de Doper de Zoon van Maria had genoemd “het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt”. Nazareth had voorzeker het centrum van Zijn bekendheid moeten worden. De mensen daar hadden zeker in zo’n uitzonderlijk gunstige positie geplaatst moeten worden, dat ze tot de juiste conclusie konden komen wat betreft Zijn persoon en Zijn bediening. Het opzij zetten van al deze zaken alleen al vanwege een dom vooroordeel, dat ontstond omdat Hij onder hen was opgegroeid, was zo’n dwaasheid waarover Christus Zich zeer verwonderde. Zo raakten ze de onmetelijk kostbare zegeningen van genezing kwijt en riepen ze over zichzelf de vloek uit dat ze het Koninkrijk van God wegens slechts een zinloze vooringenomenheid verworpen hadden. Dit was genoeg om de Christus Gods Zich over hun ongeloof te laten verwonderen.

			Ik zal niets meer zeggen over deze Nazareners, maar ik moet verder opmerken dat het ongeloof van velen die hier aanwezig zijn, in bepaalde opzichten even wonderlijk is. Ik ben bang dat de meesten van ons een terechtwijzing zullen krijgen. Ik zal me eerst richten tot hen die behouden zijn, die gevoeld hebben dat de kracht van de Heilige Geest hun natuur heeft vernieuwd. Daarna zal ik spreken tot u, hoorders van het evangelie, die echter nog niet ter behoudenis van uw ziel hebt geloofd.

			I.  Ik zal me nu richten tot HET VOLK VAN GOD. Ik ben bang dat er, terwijl ik spreek, weinigen zullen zijn die hun onschuld kunnen aanvoeren.

			Jezus verwondert Zich stellig vanwege ons ongeloof: Hij verwondert Zich over het ongeloof van Zijn eigen volk. Laat me eerst de wonderlijke vormen van ongeloof die onder het belijdende volk van God gevonden worden, aantonen. Ja, onder het echte volk van God. Bij tijden twijfelen we aan de wijsheid van de Voorzienigheid. We houden het voor een fundamentele waarheid dat “hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede”. En wanneer onze omstandigheden toch zo donker zijn dat de last van onze beproeving ongebruikelijk zwaar is, komt de overweging boven: “Is dit verstandig? Is dit gunstig? Zal dit voor mij het goede bevorderen? Kan het zijn dat zulke ongunstige omstandigheden in mijn voordeel aangewend zullen worden?” Er zijn er misschien die nooit aan deze waarheid getwijfeld hebben, zelfs niet wanneer ze aan de meest barre rampspoed blootgesteld werden. Toch ben ik bang dat de meesten van ons de domme vraag gesteld hebben: “Heeft God vergeten genadig te zijn? Als dat niet zo is, waarom gaat het dan zo met mij? Is Hij mij tot vijand geworden, aangezien Hij me zo hard behandelt?” Dit is, me dunkt, een van de verwonderingen van het ongeloof. Na de vele gelegenheden waarop God ons Zijn trouw heeft bewezen, na de vele momenten waarop God, met sommigen van ons in het bijzonder, onze droefenis met ons huidige en eeuwige heil heeft overstemd, is het van alle vormen van ongeloof een van de meest verbazingwekkende, dat we ons vertrouwen niet op de voorzienigheid van God stellen.

			Een andere eigenaardige vorm van ongeloof is het wantrouwen van goddelijke trouw. We hebben de uitgeschreven belofte van God dat Hij degenen die op Hem betrouwen nooit zal begeven of verlaten. We hebben Zijn waarborg dat in Zijn dienst “onze sterkte gelijk onze dagen zal zijn”. We weten stellig dat we niet te strijden hebben voor eigen rekening, maar de goddelijke verzekerdheid hebben: “Mijn genade is u genoeg.” En toch zijn er momenten, als we met wat meer werkdruk dan normaal te maken krijgen of als het slecht gaat met de handel, dat onze stemming daalt. We worden dan neerslachtig en de duivel van ongeloof meent dat onze nederlaag nu definitief is en dat de vijand over ons zal triomferen. “Aha”, zegt hij, “waar is uw God nu? Zal Hij u nu bijstaan? Zal Hij u in staat stellen om in deze vreselijke strijd overwinnaar te worden?” Gezegend is hij die het werk van zijn Meester ter hand kan nemen in de zekerheid dat God met hem is, alsof hij de vleugels van de engelen boven zijn hoofd hoorde en de eeuwige arm hem ten goede aan het werk zag. Gezegend is hij, maar helaas voelen we ons niet altijd zo gezegend! We hebben onze twijfels omdat het vlees zwak is en het ongeloof vraagt: “Zal Hij een tafel toerichten in de woestijn? Zal Hij de rotsen bevelen water te laten stromen? Als de Heere de vensteren des hemels zou opendoen, zou zoiets kunnen gebeuren?” Toch broeders, na wat wij gezien hebben, na alles wat onze vaderen gezien hebben, na wat we aan uitreddingen, aan beschermingen, aan voorzieningen, aan aanmoedigingen en aan genezingen ervaren hebben, kan de Heere der liefde Zich zeer verwonderen vanwege ons ongeloof. We durven de trouw van God, Die niet liegen kan, te wantrouwen en we denken dat de eeuwige God, Die noch moede noch mat wordt en van Wiens verstand er geen doorgronding is, Zijn Woord niet kan houden en Zijn verbond niet ten uitvoer kan brengen.

			Een andere erg opmerkelijke vorm van ongeloof onder Gods volk heeft te maken met de uitwerking van het gebed. Als er iets op aarde is waar ik net zo zeker van ben als van een wiskundige bewijsvoering, dan is het wel van het feit dat God het gebed verhoort. Gebedsverhoringen zijn niet zo nu en dan, op spaarzamelijke momenten tot ons gekomen, zodat we na een reeks jaren een aantal feiten hebben om te verifiëren. Maar ze komen als gewone gebeurtenissen van ons dagelijkse leven tot ons. God heeft onze gebeden om grote dingen en gebeden om kleine dingen verhoord, gebeden om dingen die we aan anderen zouden kunnen vertellen en gebeden over verborgen zaken waaraan niemand met ons mee kon doen. We hebben zo vaak antwoord op ons gebed gekregen, dat dit feit onder ons geen twijfel lijdt. En toch kan er een zaak op ons hart drukken tot eer van God, en dat kan een zaak zijn waarbij we op een duidelijke belofte zouden kunnen pleiten, zoals: “Waar twee van u het met elkaar eens zijn, aangaande enig ding betreffende Mijn Koninkrijk, het zal u geschieden”, waarvan we bijna bang zijn dat ons gebed niet verhoord zal worden. De echtgenoot is bang dat de bekering van zijn vrouw nooit zal plaatshebben. De echtgenote vreest dat die vloekende man van haar toch niet voor de dringende smeekbeden, die zij aan de hemel gericht heeft, zal zwichten. Een leraar van een zondagsschoolklas is nog steeds bang dat zijn kinderen, hoewel er vaak voor hen gebeden is, niet bekeerd zullen worden. We spreken vele gebeden uit, maar hoe weinig wordt het geloof ermee gemengd! Welnu, het is eigenaardig, het is uitzonderlijk eigenaardig, het is opzienbarend, dat we, als we al negenennegentig keer verhoord zijn, niet voor de honderdste keer ons vertrouwen op God stellen. En wanneer ons hele leven netzo vol met verhoorde gebeden is als met uren, dan is het eigenaardig dat we al vrezend naar de genadetroon zouden gaan en bijna niet durven denken dat God ons verzoek opnieuw zal inwilligen. Het is geen wonder dat Jezus Zich verwonderde over het ongeloof in de gebeden van zovelen van Zijn volk. Te knielen aan de genadetroon waar het bloed van Gods eigen Zoon vloeide, waar Christus Zelf als de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis staat, en dan te vrezen dat we, als we pleiten om Zijn wil, toch geen gunst zullen ontvangen! Het is een wonder van ongelovigheid!

			Een andere opvallende vorm van ongeloof is dit: twijfelen aan de kracht van het evangelie van Jezus Christus. Ik weet dat deze twijfel in het algemeen de christelijke kerk besluipt. Het evangelie van Jezus Christus zou, volgens sommigen, in deze verlichte eeuw en onder de verlichte volkeren niet blijken te gedijen. Misschien is het erg effectief onder de eilandbewoners van de Stille Zuidzee, die niet zo ontwikkeld zijn. Misschien kan het verwilderde Bosjesmannen in hun kralen bijschaven. Maar voor verfijnde, intellectuele mensen als de Hindoes levert het evangelie geen enkel voordeel op. Ja, en de vrees hiervoor is tot nu toe misschien een groot struikelblok voor de uitwerking van het evangelie geweest. Ons ongeloof heeft de hand van Christus belet, de Heilige Geest bedroefd en er zijn weinig machtige daden geweest. Maar ik wil niet praten over volkeren of over deze waarheid in algemene zin, maar ik zal haar tot u laten doordringen. Geliefden, hebt u niet soms uw mond gehouden betreffende het evangelie van Jezus, toen u zeer goddeloze mensen tegenkwam? “Nee”, hebt u gezegd, “voor die is er geen hoop.” Of u bent geroepen aan het ziekbed van iemand met een wereldse levenswandel en u hebt gezegd: “Er is voor hem geen hoop.” Of u bent de een of andere verlaten vrouw tegen het lijf gelopen en u hebt er niet aan gedacht om Christus aan haar te verkondigen, want u hebt gezegd: “Dit is een geval dat buiten het bereik van het Woord ligt.” Maar zo is het niet. Ik zal aantonen dat het niet zo is. Heeft het evangelie u behouden, broeder? Wie kan het dan niet zalig maken? Vanaf de dag dat ik als een belaste, vertwijfelde zondaar aan de voeten van mijn Meester kwam en bij het zien van Zijn dierbare wonden mijn last van me af voelde rollen, vanaf het moment dat ik Hem zag als de Plaatsvervanger, Die voor mij de toorn van God droeg, heb ik de hoop voor niemand opgegeven. En dat zal ik ook niet doen, ook al stonden ze recht voor de poorten van de hel. Als we het evangelie in hun oren zouden kunnen brengen en de Geest van God in hun hart, dan zouden ze behouden worden. Moge God verlenen dat we niet twijfelen zullen aan de kracht van het evangelie.

			Verder weten we ook dat ware christenen in uren van grote nood getwijfeld hebben aan de kracht van het kostbare bloed van Christus. Ze zouden zulk ongeloof niet willen toegeven, maar het komt er wel op neer. Zij hebben wel gezegd: “Ik dacht dat ik echt bij de Zijnen hoorde. Ik ging met de schare op die de rustdag heiligde, mijn liederen waren vreugdevol, maar ik heb me afgewend, ik ben afvallig geworden, ik ben de blijdschap over mijn Heere kwijtgeraakt. Voor mij is er geen hoop meer.” We bidden zulke mensen toe om zich opnieuw tot de Verlosser te wenden. We zeggen: “Het offer der verzoening heeft nog steeds kracht om alle zonden weg te nemen, want ‘het bloed van Jezus Christus, Gods lieve Zoon, reinigt ons van alle zonde’.” Voor enige tijd zullen deze vertwijfelden zeggen: “Helaas kan ik geen vrede vinden. Ik kan geen vertroosting vinden. Mijn zonde drukt als een zware last op me. Met David moet ik zeggen dat mijn etterbuilen stinken en vervuild zijn, en er geen genezing voor mijn wonden is. Ik dacht dat ik een kind van God was, maar ik ben van Zijn aangezicht verdreven en ik heb geen hoop meer.” Maar broeder, dat is niet zo. De Bijbel blijft waar en het past geen van ons om te denken dat we buiten het bereik van de genade kunnen leven. Jezus Christus is in de wereld gekomen, niet om brave mensen te redden maar om zondaren zalig te maken, juist de voornaamste. Hij is niet gekomen om rechtvaardigen te behouden, maar “om te zoeken en zalig te maken, wat verloren was”. “Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.” Onze ziekte en onze armoede, onze ondergang en ons verval zijn passende smekingen voor de Christus Gods. Er zal nooit een tijd komen waarop Zijn dierbare bloed Zijn kracht zal verliezen:

			“Till all the ransom’d church of God
Are saved to sin no more.”

			Er zal nog steeds kracht in de bron voor uw reiniging zijn, nog steeds macht bij Jezus om uw ongerechtigheid teniet te doen.

			Ik zou door kunnen gaan en nog een paar andere vormen van dit ongeloof noemen, maar dat zal ik niet doen. We zullen in plaats daarvan overdenken waarom dit ongeloof zo verwonderlijk is.

			Allereerst is het verwonderlijk dat er bij de heiligen Gods ongeloof heerst, vanwege hun relatie tot de Vader en tot de Heere Jezus. Aan een vreemdeling twijfelen is helemaal niet zo uitzonderlijk, maar als een kind aan zijn vader twijfelt, als een broer aan zijn toegenegen, eerlijke, liefhebbende broer twijfelt, als een bruid aan de bruidegom die haar gelukkig gemaakt heeft, twijfelt, dan is dat vreemd. En dat geldt ook voor mij, voor u, voor iedere in het bloed gereinigde ziel. Als u onzeker over God uw Vader bent en uw oudste Broer Jezus wantrouwt, achterdocht koestert jegens de Bruidegom van uw hart, te weten Jezus, de Geliefde van hemel en aarde, dan mogen we ons wel verwonderen en droefheid met verbazing mengen. En u mag zich wel verwonderen en bitter berouw met uw verwondering mengen. Waarom wantrouw ik mijn Heere? Hij heeft nooit tegen mij gelogen. Gezegend zij Zijn Naam, Hij kan zelfs deze zonde vergeven. Maar het zal Hem ernstig krenken. Het moet wel als een nieuwe kruisiging voor Hem zijn, dat diegenen die door Hem zalig gemaakt zijn, toch nog aan Hem twijfelen. Vergeef ons, Jezus, en bewaar ons in de toekomst voor deze zonde.

			Ons ongeloof is ook een wonder omdat de redelijkheid om in God en in Zijn Zoon, Jezus Christus, te geloven, bevestigd wordt door zulke wonderbaarlijke historische feiten. Niemand die ooit zijn vertrouwen op Hem gesteld heeft, is bedrogen uitgekomen. De Joden van vroeger konden terugzien op een zeer gedenkwaardige geschiedenis, vol van grote wonderdaden van geloof. En wanneer zij aan God twijfelden, twijfelden ze aan Hem tegen alle zichtbare feiten in. De Heere leidde hen uit de Rode Zee en liet de wateren als een muur rechtop staan. Hij voerde hun vijanden tot in het midden van de zee, waar ze door de omringende wateren totaal vernietigd werden. Toen Israël daarna de Heere een nieuw lied zong en groots de overwinning vierde, was het dan niet wonderlijk dat ze binnen enkele dagen daarna zouden vragen: “Kan Hij ons brood geven om te eten?” Daarna zagen ze het manna rond hun tenten liggen en dronken ze uit de rots die hen volgde. Ze merkten de wolkkolom op die hen overdag beschaduwde en de vuurkolom die hen ’s nachts geruststelde en verlichtte. Was het daarom niet eigenaardig dat ze er onzeker over waren of Hij hen wel naar Kanaän zou kunnen brengen en de reuzen met hun ijzeren strijdwagens uitdrijven? De twijfels van Israël waren zeer verwonderlijk, maar dat zijn die van ons ook. Wij twijfelen niet alleen tegen de hele Bijbelse geschiedenis in, maar ook in weerwil van de geschiedenis van de heiligen sinds de tijd van de apostelen, de geschiedenis van onze eigen voorvaderen en van onszelf. Is de Heere Zijn heiligen op Smithfield tekortgeschoten, toen deze op de brandstapel zongen? Was Hij niet de Helper van hen die gisteren nog in Madagaskar vertrokken om voor Jezus te sterven, met overwinningsliederen op hun lippen? Heeft de Heere de vaderen van het Nationale Covenant in Schotland niet geholpen en was Hij niet de Beschermer van onze vervolgde vaderen in dit door priesters geterroriseerde land? Laten we dan de veelvuldige bewijzen de geloofwaardigheid verlenen die ze verdienen. Laten we ons vertrouwen op een getrouwe God stellen, aangezien in Hem geloofd moet worden.

			In aanvulling op de geschiedenis uit het verleden hebben we echter ook de persoonlijke ervaring uit het heden. Ik heb me altijd over William Huntingdons Bank of Faith verwonderd – een zeer eigenaardig boek, trouwens – en ik weet zeker dat ik uit mijn eigen ervaring een nog treffender Bank of Faith zou kunnen schrijven dan William Huntingdon op papier gezet heeft. Ik vraag me af of het leven van een willekeurige christen hier, met zijn bijzonderheden van redding, van bijstand, van gebedsverhoringen, niet zeer opmerkelijk zou zijn als het opgetekend zou worden. In elk geval hebben u en ik bij ondervinding zeer opvallende blijken gehad van de waarheid, de goedheid, de getrouwheid en de macht van God en van Zijn Christus. Wij spreken niet alleen wat wij geloven, maar ook wat wij weten, en wij getuigen wat wij gezien hebben. Ik heb vaak gezegd dat ik, als er iemand met mij wilde discussiëren over de bewijsstukken van het christendom, over alleen de buitenkant, misschien de slag zou opgeven. Misschien zou ik niet geneigd zijn de maat van de strijd te aanvaarden. Want ik geef betrekkelijk weinig om de buitenkant. Maar als er iemand de wezenlijke binnenkant van het christendom wil aanvallen (wat weinig gebeurt omdat men er niet veel van af weet), dan zal de zwakste onder ons de schans tegen alle gasten opwerpen. We hebben namelijk bepaalde ervaringen, gemeenschap met de Christus Gods, het spreken met onze Vader, openbaringen van Zijn aangezicht aan ons, die we niet op straat vertellen, noch voor de zwijnen werpen. We durven die echter wel als getuigenissen naar voren te brengen, in elk geval indrukwekkend voor onszelf en voor anderen die ze kunnen begrijpen. Vreemd genoeg is echter het feit dat we, na al ons innerlijke getuigenis en onweerlegbare persoonlijke bewijs, in moeilijke tijden toch nog zelf twijfelen en een schandelijk wantrouwen koesteren. Na alles wat de Heere voor ons gedaan heeft, zal Hij Zich wel verwonderen over ons zondig, onredelijk ongeloof.

			

			Er is nog een reden voor verwondering die ik zal noemen: ons ongeloof is namelijk eigenaardig wanneer we op onze eigen overtuigingen letten. U twijfelt niet aan de inspiratie van de Heilige Schrift, u christenen, maar toch twijfelt u aan de waarheid van iets in de Schrift. U twijfelt niet aan de Godheid van Christus, maar toch twijfelt u of Christus u getrouw zal zijn. U twijfelt er niet aan dat Zijn evangelie uit de hemel komt, maar toch twijfelt u er soms aan of het zijn overwinnende kracht onder de mensenkinderen zal doen gelden. U twijfelt niet aan de belofte, noch aan de Heere, dat zegt u tenminste, maar toch twijfelt u eraan of die belofte aan u vervuld zal worden. Te vaak is uw geloof een theorie en uw ongeloof een feit. Och, dat ons geloof een feit mocht worden, een toepasbaar feit, dat bij alle handelingen van het leven gewoon ten uitvoer gebracht kan worden. Mochten we maar thuis en van huis, in vreugde en verdriet, onwankelbare gelovigen blijven, die aan Gods waarheid vasthouden, aan de zekerheid van Zijn beloften, de onfeilbaarheid van Zijn voornemens, de heerlijkheid van Zijn evangelie, de Godheid van Zijn Zoon en de triomf van Zijn Woord.

			Ik besluit dit gedeelte voor u die Zijn volk bent met de opmerking dat het, als u ziet welke vormen het ongeloof aanneemt, goed is om uw zonde onder tranen te belijden. En nu u gezien hebt hoe wonderlijk het is, is het goed om beschaamd te worden omdat u op een zo eigenaardige wijze zondigt. Voordat ik daarmee klaar ben, merk ik nog op dat uw zonde zo verwonderlijk is dat het Jezus Christus Zelf verwonderen doet. Hij is gewend aan wonderen, Hij is Zelf Wonderlijk, de grote wonderdoener, en toch verwondert Hij Zich over ons ongeloof. Wij verwonderen ons over het ongeloof van de Joden, dat die zoveel van God in de woestijn hebben gezien en toch nog aan Hem twijfelen. Bekijk uzelf eens als in een spiegel. Ik heb me soms verwonderd over het ongeloof van anderen. Ik heb mijn ziel in hun plaats gesteld en gezegd: “Ik zou nooit ongelovig kunnen zijn als ik een dergelijke ervaring had gehad.” Ach, waarom zou ik over anderen oordelen terwijl ik zelf schuldig ben? Het is zeker dat deze twijfelaars hetzelfde van ons denken en ons onvergeeflijk vinden als we moedeloos zijn. Er zijn momenten waarop we ons over ons eigen ongeloof verwonderen. Toen God ons heelhuids uit een beproeving geleid had, zeiden we: “Ik kan me niet voorstellen hoe ik Hem zou kunnen wantrouwen.” En met verrassende blijdschap over een paar opmerkelijke gunstbewijzen keken we met schaamte en in tranen terug, en zeiden: “Wees mij genadig, o mijn God, vanwege mijn ongeloof, want ik zal nooit weer aan U twijfelen.” Ja, het is zeer verwonderlijk, het is zeer verwonderlijk dat we zo beneden peil ongelovig zijn. Moge God ons uit dit ongeloof optrekken, ons aan Zijn Woord laten vasthouden en zonder ophouden op Hem ons vertrouwen laten stellen.

			II.  Ik vraag nu uw serieuze aandacht, U DIE NOG NIET BEKEERD BENT. Ik zal teder met u over uw ongeloof proberen te spreken.

			Onder de toehoorders die deze plaats herhaaldelijk bezoeken is er een groot aantal dat nooit heidens in de algemene zin van het woord geweest is. Ze zouden trouwens zeer gekwetst zijn als dat van hen gedacht werd. Toch zijn ze op een andere manier heidens, want zij geloven niet dat de persoon en het werk van Jezus Christus het waard is om hun vertrouwen op te stellen. Nu wil ik graag vanmorgen tot uw hart spreken. Uw ongeloof is erg verwonderlijk, wat voor vorm het ook heeft. Misschien bent u bang dat uw zonde te groot is om vergeven te worden. U belijdt Gods Woord te geloven? “Ja.” En toch durft u zo te praten, terwijl er toch geschreven staat: “Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden” en “Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde”? “Ach nee!” zegt u, “dat is niet de vorm van mijn ongeloof, maar ik bevind me niet in een geschikte staat om goddelijke genade te ontvangen.” En u gelooft Gods Woord toch, en het evangelie dat ik u al zo vaak verkondigd heb, en toch durft u dat te zeggen? Weet u niet dat juist uw ongeschiktheid uw geschiktheid is? “Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.” “Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.” U weet heel goed dat de behoudenis geheel uit genade is, dat het van het begin tot het eind allemaal pure barmhartigheid is, en toch hebt u het over ongeschiktheid om te komen. Ik denk dat ik sommigen van u heb horen zingen:

			

			“If we tarry till we’re better,
We shall never come at all.”

			U weet dat wel, en ook dat uw huidige staat de allerbeste staat is waarin u zou kunnen komen. En toch durft u op zo’n manier te twijfelen! Schaam u! Schaam u!

			Misschien zegt u wel: “Nee, ik heb andersoortige twijfels; ik ben bang dat ik buitengesloten word.” Toch kunt u na het lezen van Gods Woord geen enkele tekst vinden die dat staaft. U wordt verteld dat er geen raadselachtige teksten zijn die de deur dichtdoen, want God heeft niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde, en tot het zaad van Jakob gezegd: Zoekt Mij tevergeefs. U kent de beloften, zoals deze: “Die wil, neme het water des levens om niet.” Of deze: “O al gij dorstigen! komt tot de wateren.” U bent niet onbekend met de tekst: “Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.” U weet hoe ruim en onbeperkt deze beloften gezegd worden, en toch durft u te spreken over uzelf alsof u buitengesloten wordt. Hebt u niet onlangs het vers gezongen dat ik toen opgaf:

			“None are excluded but those
Who do themselves exclude;
Welcome the learned and polite,
The ignorant and rude.

			While grace doth not forget the prince,
The poor may take their share,
No mortal has a just pretence
To perish in despair.”

			Ik zal dat nog een keer zeggen:

			“No mortal has a just pretence
To perish in despair.”

			De reden om te wanhopen is slechts een voorwendsel, en nog onbillijk ook. Het evangelie van Jezus Christus heeft met het geluid van de bazuin verklaard dat Christus Jezus u, als u geen goed hebt, het goede zal schenken, dat u, als u geen geschiktheid bezit, geen geschiktheid wilt, mag komen zoals u bent. U mag uw vertrouwen stellen op de onovertroffen en onbegrensde barmhartigheid van de God Die de hemel en de aarde gemaakt heeft en Die Zelf Jezus Christus gezonden heeft tot een verzoening voor de zonden. Als u uw vertouwen op Hem stelt, zult u onmiddellijke vergeving en eeuwige zaligheid ontvangen, een vernieuwing van hart en leven.

			Dergelijke soorten ongeloof zijn alle verwonderlijk – ik zal er niet meer noemen want ze zijn allemaal hetzelfde: een berg afval die weggeworpen dient te worden. Het is verwonderlijk dat ze gekoesterd worden door mensen die het evangelie horen. In uw geval, geliefde toehoorders, zijn ze meer dan normaal verwonderlijk, omdat u al zoveel toegeeft. Als u niet in de Bijbel zou geloven, dan zou ik niet zo tot u kunnen spreken. Als u niet zou geloven dat Christus de Zoon van God is, dan zou ik me niet zo verwonderen over uw ongeloof. Als u het hele getuigenis over het kostbare bloed van de Middelaar zou afwijzen, dan zou ik uw ongelovigheid kunnen begrijpen. Maar er zijn er sommigen van u die weten dat Christus God is. U weet dat Hij in staat is u van de zonde te verlossen. U weet dat Hij in staat is u te behouden, en toch bent u nog onbekeerd. Ik verwonder me over uw ongeloof, omdat u toegeeft dat het u naar de ondergang voert en het u in een staat van eeuwigdurende verwarring doet belanden. U weet dat u vuil bent en dat de bron toegankelijk is. Waarom gaat u zich dan niet wassen? U weet dat Christus u behouden zal, als u op Hem uw vertrouwen stelt. U weet dat Hij uw vertrouwen waard is. Och mensen, waarom stelt u uw vertrouwen dan niet op Hem? Waarom stelt u in vredesnaam uw vertrouwen niet op Hem? God geve het u.

			Uw ongeloof is des te wonderlijker omdat het motief waardoor het ontstaat zo onverdedigbaar is. Bij sommigen van u is uw ongeloof het resultaat van onachtzaamheid. Denk daar eens over na. U gelooft wel, maar u hebt een oppervlakkig geloof. U wikt en weegt niet. Is het niet zo? Wilt u uw eigen ziel wegens gebrek aan aandacht in het verderf storten? Terwijl ik zo naar u kijk, komt u over als intelligente mannen en vrouwen. Maar kunt u met uw verstand en opleiding zo lichtzinnig met uw ziel omspringen? Eeuwigheid, eeuwigheid, eeuwigheid! U weet wat dat inhoudt. En kunt u er dan toch zo achteloos mee omspringen? U bent onsterfelijk, geen vlam zal ooit uw ziel verteren. U zult de zon overleven en als de maan voor de laatste keer afgenomen is, zult u nog in leven zijn. Durft u Gods toorn zo te tarten dat u eeuwig bij Hem in ongenade zult leven? Als een eenvoudig geloof in Jezus voor u gezegende onvergankelijkheid zal waarborgen, zult u dan wegens onachtzaamheid uw ziel stroomafwaarts laten drijven naar de donkere oceaan van de wanhoop?

			Bij anderen van u is het weinig meer dan een opvlieging, die uw verdorven hart als verontschuldiging aanvoert om bij Christus vandaan te blijven. Of het is uw trots die u ervan weerhoudt om de zaligheid gratis te ontvangen, of een of ander vooroordeel tegen de predikant of tegen een Schriftuurlijk beginsel, of een verlangen naar een of ander zeldzaam wonderteken. Ach, de mensen zijn dwaas als ze goddeloos zijn. Goddeloosheid en dwaasheid zijn synoniemen. En voor u die belijdt zoveel te geloven dat u feitelijk weigert om het uit te dragen, is het een niet te evenaren. O, dat u wijs was en dit op zou merken!

			Ik verwonder me over het ongeloof van sommigen van u omdat het u zoveel leed bezorgt. Het is maanden geleden dat u een echt gelukkige dag meemaakte, sommigen van u althans. Uw geweten is zo onrustig dat u niet stil kunt zitten en de rust, de rust die zo broodnodig is, kent u niet. Er staat een beker voor u en u hebt dorst, maar toch weigert u te drinken. Er ligt brood en u hebt honger, maar u wilt niet eten. Ik verwonder me over uw ongeloof, en dat des te meer omdat u gezien hebt dat anderen behouden werden. Sinds u er voor het eerst van onder de indruk raakte, heeft uw dochter vrede gevonden en verheugt uw zoon zich in Christus. Uw vriend naast u in de bank staat al lange tijd met zijn voeten op vaste grond; hij heeft een nieuw lied op zijn lippen en heeft u verteld dat dit allemaal komt door zijn geloof in Jezus. En toch wilt u niet ook geloven. O, moge God u leren verstandig te worden. Moge Hij u van deze dwaasheid genezen. Moge Zijn Heilige Geest de wijsheid des geloofs in u werken. Het is verwonderlijk dat u zich al die tijd schaamt om openlijk toe te geven, dat u twijfelt aan alles wat God gezegd heeft. U maakt God tot een leugenaar, maar u zou dat niet hardop willen zeggen. U zou niet graag een heiden genoemd willen worden, maar is een ongelovige nou beter? Want als iemand wel gelooft maar niet handelt naar zijn geloof, staat hij, als zijn ziel in het verderf gestort wordt, dan niet schuldiger dan diegene met een of ander verstandelijk probleem, die dat als reden voor zijn ongeloof aanvoert?

			Geliefden die hier al jarenlang komen en toch nog niet geloven, ik verbaas me over u. Is u dat weinig waard? Velen in uw familie, die allang verwachtten u tot de schare des Heeren te kunnen rekenen, verbazen zich over u. De duivelen verbazen zich over u, juist die snappen er niets van; de kracht van hun betoveringen heeft zelfs hen verbijsterd. De verdoemden in de hel verbazen zich over u – met wat voor een enthousiasme zouden zij graag gebruik willen maken van een gelegenheid om hun ellende te ontvluchten, en toch springt u met zulke gelegenheden lichtzinnig om! De engelen verbazen zich over u, zij die zich over u verblijd zouden hebben als u naar uw Vader was teruggekeerd. Zij verwonderen zich er ook over dat u zondag aan zondag aan de voet van het kruis staat en toch nog de macht van Hem Die Zijn bloed eraan vergoot, in twijfel trekt. De Heere Zelf verbaast Zich over u. Vandaag of morgen zult u zich over uzelf verbazen, want deze tekst zal waarheid voor u worden, als God het niet verhoedt: ”Ziet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt.” Hoewel ik nu zo spreek, hoop ik toch betere dingen voor u, juist die dingen die gepaard gaan met de zaligheid. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Voordat de Verlosser opvoer en Zijn troon beklom, gaf Hij deze opdracht aan ons, Zijn discipelen: “Gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.” Geloof dan en laat u dopen. En God schenke u Zijn zaligheid, om Jezus’ wil. 

			Amen.

			De ongelovigen willen niet komen

			“En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.” Johannes 5:40

			Onze Heere richtte Zich hier tot de ongelovige Joden. Hij zei hun dat zij er overvloedig bewijs van hadden gekregen dat Hij van God gezonden was. Toch hadden zij Hem verworpen en Hij legt dit ernstig op hun geweten. Als u het gedeelte leest, zult u zien dat Hij hen in het zesendertigste vers eraan herinnerde dat Hij het getuigenis van Johannes had ontvangen, en iedereen hield Johannes voor een profeet. Die was gekomen als de voorloper van Christus, de beloofde Elia, en hij had getuigd, zeggende: “Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!” Toch hadden zij dit duidelijke getuigenis veracht en met voeten getreden.

			Vervolgens stelde onze Heere dat Zijn wonderen en levenswerk afdoende kentekenen van Zijn Messiasschap waren. “De werken, die Mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft.” Er is wellicht geen beter bewijs van de waarachtigheid van de bediening van de Zaligmaker dan Zijn natuur, leven en wonderen. De waarheden die Hij openbaarde, de toonbeelden die Hij liet zien en de wonderen die Hij verrichtte, maakten alle duidelijk dat Hij inderdaad Gods Gezalfde was en gezonden om de Zaligmaker der mensen te zijn.

			Verder informeert onze Heere hen dat er nog meer getuigenis was, hoewel velen van hen daarin niet gedeeld hadden. Hij zegt: “De Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd.” Driemaal heeft de Vader uit de hemelse heerlijkheid gesproken: “Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort hem.” Dit was een goed getuigenis, of ze het nu gehoord hadden of niet. En hoewel Hij hun zegt dat zij noch Zijn stem ooit gehoord hadden, noch Zijn gedaante gezien, hadden anderen die stem wel gehoord en de Geest zien nederdalen gelijk een duif. En dat getuigenis had zwaar bij hen moeten tellen. Voor u, geliefden, die hier vanavond samengekomen bent, is dit een zeer belangrijk bewijsstuk. Wij verheugen ons als we horen dat God feitelijk met verstaanbare geluiden uit de hemel gesproken en van Zijn Zoon getuigd heeft, dat Hij de Christus is.

			Dan gaat onze Heere verder door te zeggen dat er nog meer bewijsmateriaal was waarin de Joden niet gedeeld hadden – de ongelovige Joden – en dat is het inwendige bewijs. Dat is voor diegenen die het bezitten, het beste ter wereld. Inwendig bewijs, het teken van een vernieuwd hart, het teken van blijdschap en vrede, het teken van welbewuste schuldvergeving, het teken van heiligmaking, is het meest overtuigende bewijs voor hen die het bezitten. Het is zonneklaar, maar zij hadden er niet in gedeeld en het daarom niet gevoeld. “Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Hem niet, Die Hij gezonden heeft.”

			En daarna herinnert de Meester hen eraan dat er nog een vijfde teken was dat aantoonde dat Hij de Christus is, namelijk de Heilige Schrift. Daar zegt Hij van: “Onderzoekt de Schriften; want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij Getuigen.” Als we de ongelovige Joden nu vergeten en alleen aan de ongelovige heidenen denken, zijn er voor ons vanavond zeer overtuigende tekenen aangaande de Heere Jezus. Daar is het getuigenis van Johannes, het getuigenis van de wonderen, het getuigenis van de stem van de Vader uit de hemel, het inwendige getuigenis waar velen van onze vrienden en verwanten ons van vertellen, en tenslotte het getuigenis van de Heilige Geest in de Heilige Schrift. Deze laten alle zien dat Jezus van Nazareth de beloofde Verlosser van de mensheid is, de aangestelde Middelaar van het genadeverbond, en dat er door Hem directe behoudenis is voor allen die in Hem geloven.

			Het ergste van het hele gedrag van de Joden was dat zij, met al dit getuigenis in Zijn voordeel, waar ze niet omheen konden, niet tot Hem wilden komen opdat zij het eeuwige leven zouden hebben. Op dit moment zijn er velen van dergelijke ongelovigen op het rond der aarde. Maar wat relevanter is, ik ben bang dat er in deze gemeente op dit moment sommigen zijn die niet tot Jezus willen komen om het leven te ontvangen. Er zijn mensen in deze grote samenkomst, die bestaat uit individuen die voldoende over godsvrucht nadenken om op een doordeweekse avond naar een preek te komen luisteren, die nochtans niet tot Christus willen komen. Sommigen van deze mensen zijn hier vaak aanwezig, zijn bekend met dit gebouw en bekend met deze stem, misschien wel zo bekend dat ze eraan gewend geraakt zijn. Het heeft nog maar weinig invloed op hen. Hoewel zij wel naar ons willen komen, willen ze niet tot Christus komen. Ik zal echter vanavond tot hen spreken en ik vraag het volk van God om te bidden dat Gods Geest, terwijl ik spreek, het Woord aan het hart en aan het geweten mag toepassen. Ik spreek in grote zwakheid en lichamelijke pijn. Daarom hoop ik dat een dubbele hoeveelheid goddelijk kracht mij zal bijstaan. Als dat kan, zal het tot verheerlijking van God zijn.

			We zullen nu allereerst letten op het grote plan der zaligheid, wat zeggen wil: naar Christus komen opdat we het leven mogen hebben. Ten tweede zullen we bezien, en ik vraag u er ook op te letten, uw houding ten opzichte daarvan – “Gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.” Ten derde zal ik enige ogenblikken stilstaan bij wat zeker het gevolg van een dergelijke handelwijze zal zijn. En laten we ten vierde, voordat we eindigen, hopen op een verandering in uw geestestoestand zodat het, voordat u vannacht gaat slapen, niet langer waar is dat u niet wilt komen, maar dat we ons verblijden omdat u gekomen bent en het eeuwige leven gevonden hebt. Uw directe bekering tot de Heere Jezus Christus zal het grote onderwerp van onze verkondiging zijn en van de gebeden van Gods volk dat hier bijeengekomen is, die ermee gepaard zullen gaan.

			I.  Als eerste zet de tekst zeer beknopt HET PLAN DER ZALIGHEID uiteen. 

			Christus spreekt er aldus van: “Komt tot Mij, opdat gij het leven moogt hebben.” De weg der zaligheid is: komen tot Christus. Christus is een Persoon, een levend Persoon, vol van macht om zalig te maken. Hij heeft Zijn zaligheid niet in sacramenten, boeken of priesters gelegd, maar Hij heeft die in Zichzelf bewaard. Als u haar wilt hebben, moet u tot Hem komen. Hij is nog altijd de enige oorsprong en bron van eeuwige goedertierenheid. U kunt die niet verkrijgen door om Hem heen te lopen of om slechts in Zijn buurt te zijn. U moet tot Hem komen, werkelijk tot Hem. Er moet een persoonlijke band tussen de Heere Jezus en uw geest ontstaan. Uiteraard kan het geen natuurlijke band zijn, want Zijn lichaam is in de hemel en wij zijn hier. Maar het dient een geestelijke band te zijn, waardoor uw geest, hart en gedachten tot Christus zullen komen. Het geloof zal Hem als met de hand geestelijk aanraken, Hem vastpakken door in Hem te geloven, en leven en genade uit Zijn goddelijke kracht ontvangen. Net zoals toen die vrouw de zoom van Zijn kleed aanraakte, er kracht van Hem naar haar uitging en zij genezen werd. Zo kan de lange arm van het geloof, hoewel Hij daarginds is, nu Zijn goddelijke en menselijke Persoon aanraken door ons op Hem te verlaten, ons vertrouwen op Hem te stellen en in Hem te geloven. Dan zal er kracht uit Hem onze ziel binnenstromen en zal onze geest genezen worden van wat voor ziekte zij ook heeft.

			Denk dan juist op dit moment aan Jezus Christus, Die eenmaal aan het kruis genageld werd en stierf als een offer voor de zonde. Denk aan Hem, nu zittend aan de rechterhand van God de Vader, bekleed met oneindige macht en majesteit. En als u nu uw hart op Hem mag vestigen, mag geloven dat Hij in staat is u zalig te maken, en door een geloofsdaad uw ziel aan Zijn hoede toe mag vertrouwen zodat Hij haar behouden kan, dan hebt u gedaan wat Hij van u vraagt. U bent tot Hem gekomen en Hij zal u geenszins uitwerpen, maar de zegeningen van Zijn zaligheid zullen uw deel zijn. Dit is het komen dat Hij u voorstelt: de toenadering van de geest, het hart en de ziel tot Jezus om uw vertrouwen op Hem te stellen – om direct in hem te geloven voor alles wat uw ziel behoeft.

			De tekst “Komt tot Mij, opdat gij het leven moogt hebben” houdt in, dat we voor alles naar Jezus Christus dienen te komen. Want dit leven bevat alles wat absoluut noodzakelijk is voor de zaligheid, ja, de zaligheid zelf. Het is de laagste trap van de genade en tegelijkertijd omvat dat begrip juist de hoogste staat van de ziel, namelijk wanneer zij de heerlijkheid binnengaat en het leven geniet aan de rechterhand van God. O zondaar, van nature ligt u dood in de zonde. U moet weer levend gemaakt worden, anders kunt u niet bij God wonen, want Hij is niet een God van doden maar van levenden. Om levend gemaakt te worden moet u in contact komen met Hem, Die “het leven” is, namelijk Jezus. En als u tot Hem komt, begint u pas te leven. U bent ook gedoemd te sterven wegens uw overtredingen van de wet. U bent al veroordeeld omdat u tegen de allerhoogste God gezondigd hebt. Als u tot Christus, de Middelaar, komt, zal het vonnis over u uitgewist worden. U zult leven. “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn.” Zodra de ziel tot Christus komt, ontvangt zij vergeving en rechtvaardigmaking. En dit tweetal wist onze schuld uit, die ons onder het oordeel bracht, en het bekleedt ons met een gerechtigheid die ons voor de allerhoogste God zonder vrees doet verschijnen. Want “wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is.”

			Komen tot Christus geeft ons werkelijk geestelijk leven en geeft ons ook een godvruchtig leven, zodat we de bijl van het recht niet hoeven vrezen. Degenen die in de Geliefde begenadigd zijn, kunnen niet veroordeeld worden en allen die tot Christus gekomen zijn, zullen alzo begenadigd worden. Ik zal u deze twee verzen voorlezen, zoals ze ook vertaald mogen worden zonder de oorspronkelijke taal enig geweld aan te doen. De tekst luidt dan: “Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. Maar gij wilt niet tot Mij komen, opdat gij het leven moogt hebben.” Om u te laten zien dat er velen zijn die het leven zoeken, en zelfs denken dat zij het hebben, maar het toch niet gevonden hebben omdat ze vóór Christus stoppen. Zij onderzoeken de Schriften wel, maar willen niet tot Jezus komen. Is het dan niet goed om de Schriften te onderzoeken? Zeker, en des te meer u die onderzoekt, des te beter. Maar toch is dit niet hét belangrijkste: het is niet zaligmakend. U kunt de Bijbel lezen en toch nog omkomen. Maar dit kan nooit gebeuren als u in geloof tot Jezus komt. Ik kan dezelfde waarheid in een andere vorm gieten. U bidt. Sommigen van u bidden serieus, maar toch wilt u niet tot Christus komen, opdat u het leven moogt hebben. Is het dan niet goed om te bidden? Zeker, het is iets heiligs om te bidden, maar toch is dit niet hét belangrijkste. Het is niet het onderwerp van het grote zaligmakende gebod. De opdracht van het evangelie is niet: “Gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die de Schriften onderzocht zal hebben, en gebeden zal hebben, zal zalig worden.” Nee, het evangelie zegt: “Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.” Daar is de aanraking die geneest, de daad die ons het leven brengt: geloof in het hart en belijdenis met de mond. Voor dezulken geldt de belofte. Van degenen die er geen acht op slaan, zegt de Heere: “Gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.”

			Let er nu op dat deze manier om tot Christus te komen, die in onze tekst aangegeven wordt, de enige weg is. Er bestaan andere soorten van leer, maar er is slechts één ware evangeliebediening en die ware bediening getuigt van Christus. Er zijn andere zogenaamde wegen der zaligheid, maar zij die ze verkondigen, zullen vervloekt worden. Wee diegenen op de jongste dag die de zielen der mensen met hun “andere evangeliën” hebben misleid, want “niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is – Jezus Christus de Rechtvaardige.” “Geloof en leef” is de enige onveranderlijke waarheid en wie die aanhangt, zal het eeuwige leven vinden. Let er echter op dat u Hem niet veracht, Die deze wonderlijke woorden uit de hemel spreekt: “Want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke gij moet zalig worden.” Kom tot Christus. Kom tot de gezalfde Zaligmaker. Kom tot de Zoon van God. Kom tot Hem, Die zowel God als Mens is. Kom tot de Middelaar. Kom tot de Heiland. Kom tot de Grote Plaatsvervanger voor zondaren. Kom en geloof Hem, en u zult leven. Ik heb geen andere boodschap voor u. Verwerp die niet, want anders zult u hopeloos omkomen.

			En deze weg, behalve dat hij de enige is – geprezen zij God – is ook een zekere en open weg. Zeker, want niemand die hem ooit gelopen heeft, is teleurgesteld. Noch op aarde, noch in de hel, leeft er één ziel die in Christus geloofde en toch niet zalig gemaakt werd.

			

			“There is life in a look at the Crucified One.
There is life at this moment for thee.”

			Leven in elk opzicht. Er is nog nooit iemand geweest die zich alleen op Jezus verliet en ontdekte dat geloven zinloos is. Want het geloof leeft; het werkt door de liefde, reinigt de ziel en behoudt een mens, om Jezus Christus’ wil.

			Het is zowel een open als een zekere weg – vanavond voor u open, geliefden. “Zeg niet in uw hart: Wie zal in de hemel opklimmen? Dat is Christus van boven afbrengen. Of, wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden opbrengen. Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart.” Als u met uw hart in de Heere Jezus gelooft en met uw mond Hem belijdt, zult u zalig worden, ja u. Het laatste der dagen is nabij, de schaduwen van de wereldavond en haar herfstnevels zijn om ons heen. Maar nog steeds klinkt er de roep: “Die wil, kome en neme het water des levens om niet.” Nog is er een Fontein geopend voor het huis van David, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid.

			“Dear dying Lamb, thy precious blood
Shall never lose its power,
Till all the ransomed church of God
Be saved to sin no more.”

			Dit is, zo duidelijk mogelijk, het plan der zaligheid. Het komt slechts hierop neer: tot Christus komen. Als ik er langer over zou praten, zou ik het misschien vertroebelen, maar ik kan de eenvoud van het evangelie van Jezus nauwelijks helderder maken. Het is tot Christus komen, in Hem geloven, Hem gehoorzamen, u aan Hem overgeven, Hem liefhebben. Kom tot Hem om Hem op aarde aan te hangen en tot in alle eeuwigheid bij Hem te zijn.

			II. Ten tweede wil ik zeer ernstig tot de onbekeerden, die het evangelie al lange tijd gehoord hebben, spreken over UW HOUDING TEN OPZICHTE VAN DIT PLAN DER ZALIGHEID. “Gij wilt niet tot Mij komen, opdat gij het leven moogt hebben.”

			

			Dat beschrijft uw houding en ik verzoek u ernstig het eerlijk onder ogen te zien. Ik zou graag willen dat u zich afzondert en welbewust hardop tot uzelf zegt: “Ik wil tot Hem niet komen, opdat ik het leven moge hebben.” U antwoordt echter: “Het zou verschrikkelijk zijn om dat te zeggen.” Dat weet ik wel, maar het is volgens mij ook verschrikkelijk om het niet te durven zeggen en het in feite toch te doen. Schaamt u zich er wel voor om het te zeggen, maar schaamt u zich er niet voor om het toch te doen? Ik weet dat er bij sommige mensen een eigenaardig gevoel opkomt als de predikant een zonde die zij bedrijven, openlijk afkeurt. Zij nemen het hem kwalijk dat hij er zelfs over spreekt. Ze zeggen dat hij niet op zulke smerige zaken dient te zinspelen, terwijl ze van dag tot dag juist in deze zonden leven. Dit is de schijnheiligheid en huicheltaal van zondaren. En het is walgelijk. Zo zullen de mensen in ongeloof voortleven. Maar als hun gevraagd wordt om resoluut “Ik geloof niet” te zeggen, of openlijk te verklaren: “Ik wil tot Christus niet komen, opdat ik het leven moge hebben”, dan denken zij dat wij net zo goddeloos zijn als zij om hun zoiets te vragen. Welnu, wat u durft te doen, dat zult u zeker durven zeggen. Anders bent u een lafaard en bedriegt u uw ziel! Als iets goed is om te doen, dan moet het ook goed zijn om het te zeggen. Ik vraag u niet om het aan anderen te gaan verkondigen, om hen met uw aandoening te besmetten, maar ik vraag wel om het tegen uzelf te zeggen – om u te bestempelen zoals u bent. En laat het duidelijk voor uw eigen ziel zijn wat u bedoelt en wat uw houding ertegenover is. Ik verzoek u eerlijk en open met uw eigen hart te handelen. Het is niet verstandig uzelf voor de gek te houden.

			Gij wilt tot Jezus niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. We weten dat dit voor velen van u geldt, omdat u niet gekomen bent. Als u zegt dat het niet waar is dat u niet wilt komen, dan antwoord ik: “Hoe kan het dan, dat u niet gekomen bent?” Als u al gekomen bent, dan zal ik de aanklacht dadelijk intrekken. Met wat voor een blijdschap en vrolijkheid zal ik dan de Heere danken dat u tot Zijn geliefde Zoon geleid bent. Maar als u nog niet gekomen bent, geliefden, - en u weet zelf wel, of u gekomen bent of niet – dan kan ik geen letter van de beschuldiging intrekken. Ik zal dan de aanklacht herhalen: gij wilt tot Hem niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Ik weet dat u het liever op een andere manier zou willen verwoorden en zachtjes zeggen: “Ik kan niet komen.” Maar dit is vleiend taalgebruik. Weet u wat “kan niet” in zo’n geval in de Heilige Schrift betekent? Het betekent hetzelfde als “wil niet”. Als u de wil had, zou u ook de kracht ertoe hebben. Want waar de wil ertoe is, daar heeft God die gegeven. En Hij geeft geen wil zonder de kracht ertoe. Hoewel we soms moeten uitroepen dat “het willen wel bij ons is”, maar “het goede te doen, dat vinden wij niet”. Toch duurt dat niet lang. Wanneer de Heere de wil geeft, geeft Hij weldra ook de weg. Zijn genade verdeelt de twee gaven niet, maar de kracht komt met de wil. En als u vanavond de wil hebt, hebt u ook de kracht. Dat u het niet kunt, is waar. Maar het is alleen waar, omdat u het niet wilt. Uw wil is de zetel van uw zwakheid. Ik zeg misschien van iemand dat hij niet rein is. Waarom? Omdat hij niet rein wil zijn, dat is de enige reden. Ik zeg misschien van iemand anders dat hij de waarheid niet spreekt. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel dat hij zo’n leugenaar is dat hij de waarheid niet wil spreken. Hij zou het kunnen, als hij het zou willen. Maar daar draait het nu juist om: hij wil het niet. Onze zwakheid om goed te doen, ligt in het feit dat onze wil tegengesteld is aan het goede. “Gij wilt niet komen, opdat gij het leven moogt hebben”, is de echte betekenis van dat excuus van u dat u het niet kunt. Als u het zou willen, zou u het kunnen. Het is omdat u het niet wilt, dat u het niet kunt.

			Toch zegt er misschien iemand: “Het is niet zo dat ik het niet wil, maar ik durf het niet om tot Jezus te komen.” Ach, geliefde toehoorder, als u “ik durf het niet” zegt, moet ik u vragen op welke gronden u die opmerkelijke vrees baseert. Niet zalig gemaakt durven worden? Niet tot de Zoon van God durven komen, Wiens Persoon juist liefde is? Niet durven wat God u gebiedt? Want “dit is Zijn gebod, dat gij gelooft in Jezus Christus, Die Hij gezonden heeft.” Draai dat “niet durven” eens helemaal om. Het zou veel beter zo gebruikt kunnen worden: “Ik durf niet te weigeren om te komen. Ik durf niet langer te treuzelen. Ik durf niet ongelovig te zijn. Ik durf niet achterdochtig te zijn. Ik durf niet in mijn zonde te blijven en mijn Zaligmaker te verliezen.” Dit is de ware aard van het “niet durven”, maar dat andere is een ijdel excuus. Wat moet het ijdel voor iemand zijn om te zeggen: “Ik durf mijn God niet te gehoorzamen noch mijn vertrouwen op Zijn Zoon te stellen.” Ik laat dit ter beoordeling aan uw eigen geweten. De waarheid is: “Gij wilt tot Christus niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.”

			Laat me u nu enkele minuten stilzetten en u vragen na te denken over waar u mee bezig bent. Denk aan het leven dat u nu veracht! Er is voor u geen leven buiten Christus. En als u niet tot Hem wilt komen, zult u het leven nooit hebben. Dat wil zeggen: u zult nooit datgene bezitten zonder welke dit arme bestaan van u slechts een gestadige dood is. De genade die u in staat stelt de zonde te overwinnen, de vreugde die ons in staat stelt de problemen te bedwingen, het licht dat ons in goddelijke geheimenissen laat blikken, het innerlijke geestelijke beginsel, geschonken bij de wedergeboorte, waardoor we gemeenschap met God en met Zijn Zoon Jezus Christus hebben – dit zijn de hoofdbestanddelen van het leven dat u behoeft. O geliefden, het leven – het leven met God in de ziel – is voor mij het ene nodige, het enige zonder welke het bezitten van de gehele wereld niets waard is. Het is beter om hongerig, arm en naakt te zijn dan zonder dit innerlijke leven. Het ware leven op deze aarde is te leven door het geloof in de Zoon van God. En dat ontbreekt u en dat veracht u nu. Dit is het leven dat uw moeder maakte tot hoe ze was. U herinnert zich haar heilige levenswandel wel en u kunt haar triomfantelijke sterven niet vergeten. Het leven dat mensen heilig, gelukkig, veilig en gezegend maakt, is “Christus in u, de hoop der heerlijkheid”. Dit is wat u behoeft. Wilt u dat afwijzen? O, wees niet zo onverstandig.

			Vergeet niet dat dit leven dat u veracht, het eeuwige leven is. Het is het leven waarmee u in het hiernamaals zult leven, het leven waarmee u zult mogen wonen bij cherubijnen en serafijnen en zich in hun gezangen mengen, het leven dat u in staat zal stellen voor de troon van God te staan en uw kroon in een vervoering van dankbare blijdschap aan Zijn voeten te werpen. Het is dit waar u niets om geeft, want u wilt tot Christus niet komen, opdat u het leven moogt hebben. Ga toch niet door met het verachten van het beste van Gods gunstbewijzen.

			

			Laat me u zeggen dat de dag zal komen, dat u zich uw handen zult wringen van smart bij de gedachte dat u dat leven veracht hebt. Het kan zijn dat het zo is bij de pijnen van de dood, maar het is zeker dat het zo zal zijn temidden van de verschrikkingen van het oordeel. Dan zullen voor u de poorten van de hel wijd opengaan en zal voor u de poel gloeien, die daar brandt van vuur en sulfer, hetwelk is de tweede dood. Wie niet tweemaal geboren is, zal tweemaal moeten sterven. Wie door het geloof in Jezus niet het leven heeft, zal de tweede dood sterven en haar pijnsteken tot in alle eeuwigheid verduren. Kijk nu naar het leven dat u veracht, geliefde toehoorder, en vraag uzelf af of u verstandig handelt.

			Denk vervolgens – en ik wilde dat ik zo tot u spreken kon als ik zou willen – aan de Persoon Die u verwerpt. “Gij wilt tot MIJ niet komen”, zegt Christus. Ik denk hier al de hele dag over na: hoe kan iemand zo min zijn dat hij niet tot mijn Heere Jezus Christus komt? Zie op Hem. Laat me voor u beschrijven hoe Hij uw verlossing volbracht. Hij hangt aan het kruis. Zijn gezicht is helemaal bezoedeld door de blauwe plekken en het speeksel van het ruwe krijgsvolk. En naar beneden sijpelen de rode druppels, beginnend bij Zijn slapen en veroorzaakt door de doornenkroon. Zijn ogen zijn rood van het wenen en het kijken, en Zijn aanblik is meer ontsierd dan die van enig ander mens. U kunt al Zijn beenderen tellen. Zijn lichaam is uitgeteerd en afgemat door het lijden. In Zijn handen, opgetrokken en opengescheurd door de harde spijkers, ziet u de wijd gapende wonden waaruit bloed sijpelt. Zijn voeten zijn hetzelfde: het zijn allebei fonteinen van bloed. En dan Zijn zijde! Zie Zijn zijde, waaruit bloed en water stroomt uit de diepe speerwond. Hij is het, Die de mensheid op deze wijze verloste. De Heere der heerlijkheid hangt daar! De eniggeboren Zoon van de Allerhoogste, de Overste van de koningen der aarde, heeft Zich voor u van alle heerlijkheid ontdaan. Hij heeft Zich overgegeven om Zijn bloed te vergieten en de dood van een misdadiger voor u te sterven. En wat is uw houding ten opzichte van Hem? U keert Hem allen de rug toe! Betekent dat niets voor u? Gaat het u niet aan dat Jezus gestorven is? Bedoelt u dat het u niets doet dat Jezus Zijn bloed vergoot om mensen zalig te maken? Bedoelt u dat u weigert deel aan die verlossing te hebben? Wijst u de bloedige losprijs, die Hij aan het kruis betaalde, absoluut af? Als dat zo is, schrijf het dan op in gewoon Nederlands. Schrijf het op, zwart op wit, en onderteken het: ik wijs het bloed van Christus af. Het op te schrijven is het beste wat u kunt doen, als het dan zo moet zijn. Wanneer u de vreselijke woorden gelezen hebt, wordt uw geweten misschien opgezweept tot iets als het leven en gaat u misschien zien op Hem, Die u hebt doorstoken, en vanwege Hem rouw bedrijven. Denk hier toch aan, u die tot Hem niet wilt komen, opdat u het leven moogt hebben.

			Maar kijk, ik zie Hem opnieuw. Hij is nu in de hemel. Een heel andere beschrijving kunnen we u nu geven. Daar zit Hij aan de rechterhand van God de Vader, bekleed met een sneeuwwit gewaad tot aan de voeten en omgord met een gouden gordel. Hij deelt kronen en tronen uit en wordt aangebeden door tienduizend maal tienduizend in het bloed gewassen zielen en engelen in al hun rangen. Wees er wel van verzekerd dat Hij het is, tot Wie u niet wilt komen. Van zowel Zijn verheerlijking als Zijn vernedering keert u zich af. Het is goed voor mij, dat ik me nu niet zo voel als toen ik de preekstoel opkwam. Want anders zou ik hier alleen maar kunnen staan en in tranen uitbarsten en zou ik niet durven zeggen wat ik nu uitspreek. Dit is zo onvriendelijk tegen Jezus! Zo grof tegen Jezus! Ik kan er niet tegen. Voor de prijs van uw ziel wijst u Hem af. Wilt u liever verdoemd worden dan Hem te bezitten? Meent u dat? Wat voor een vreemde afkeer is dit, dat u, om uw minachting voor Jezus te tonen, uzelf wilt vernietigen. O, onverstandige zondaren! Onverstandige zondaren! Wat is dit een dwaze gril van de zonde, dat u liever uw eigen zonden wilt dragen en de dood, die uw zonden met zich meebrengen tarten, dan Christus uw Zaligmaker te laten zijn. Toch is dat zo, zolang u tot Hem niet wilt komen, opdat u het leven moogt hebben.

			Denk nu eens opnieuw na over wat u aan het doen bent. Wat is het dat u weigert te doen? Wat voor handeling weigert u? U weigert tot Hem te komen. Als het om een komen tot de Sinaï ging, waar het geluid van de bazuin gaandeweg zeer sterk werd en waar de vurige bliksemstralen temidden van vreselijke donderslagen voorbijflitsten, dan zou ik uw terughoudendheid kunnen begrijpen. Maar de daad die u weigert te doen, is naar Golgotha te komen, naar Jezus te komen, waar niets anders klinkt dan liefde en goedertierenheid. U wilt niet tot Hem komen. Dat betekent voor sommigen van u, dat u niet eens aan Christus wilt denken. Hij mag dan wel sterven, maar u doet geen moeite om Zijn verlossing te overdenken. Hij mag dan wel opstaan en zo Zijn volk rechtvaardigen, maar u hebt wel iets anders aan uw hoofd. En dat ‘iets anders’ is bij sommigen van u: uw dagelijks brood verdienen. Bij anderen van u is het slechts de manier waarop u de tijd doorkomt en van het ene vermaak naar het andere gaat. Christus vond het waard om voor de zaligheid te sterven, maar u vindt het niet de moeite waard om eraan te denken! Wat jammer dat het gros van de mensen in Londen aan alles denkt behalve aan Christus en hun ziel! De kranten gonzen van allerlei recente gebeurtenissen en het nieuws ligt op ieders lippen. Maar de dood van mijn Heere voor zondaren – o, niet interessant, hè? Het is vervelend om erover te horen en “de preken zijn erg saai”, zegt men. Het is omdat de harten van de mensen doods zijn, dat de preken saai zijn. Jezus wordt niet geduld omdat de mensen tot Hem niet willen komen en leven. O Heilige Geest, buig hun verharde hart en hun weerbarstige wil om, en bekeer hen nu.

			Terwijl sommigen zich verwaardigen om een beetje na te denken, weigeren ze toch echt om de goede beslissing te nemen en te geloven. Welnu, het allerminste wat de Heere Jezus Christus van ons kan eisen, is dat we in Hem geloven. Wanneer is Hij ooit onwaarachtig geweest? Wat zit er in Zijn aard dat bedrieglijk is? De Waarachtigheid is het waard dat we ons vertrouwen en geloof aan Hem schenken. En wanneer we weten dat dit geloof, dit in Hem geloven, dit op Hem vertrouwen, wat Hem ook toekomt, toch, hoe eenvoudig ook, de hoogste en de meest verlossende daad van de geest is, dan is het vreemd dat we nog weigeren te geloven. Wat Jezus vraagt, is dat we zo in Hem geloven dat we Hem gehoorzamen. Wel, als Hij een dictator zou zijn, zouden we waarschijnlijk met veel tegenzin gehoorzamen. Maar Hij is zo genadig, Zijn juk is zo zacht en Zijn last is zo licht, dat het zowel dwaas als goddeloos is om te blijven volharden. Al Zijn volgelingen vertellen ons dat er nooit eerder zo’n Meester is geweest. Zij wensten wel dat zij allen Hem op alle terreinen zouden kunnen gehoorzamen, want gehoorzaamheid aan Hem is voor hen een vreugde. En toch weigert u gehoorzaamheid te betonen aan zo’n Meester? Is dit verstandig of terecht? Hij vraag uw liefde, de liefde van uw hart. Wat voor een hart moet dat zijn, dat Hem niet kan en niet wil liefhebben! Wat bedorven, wat laag, wat doods, wat duister, wat steenachtig is het hart dat Hem niet kan liefhebben, Die het bloed van Zijn hart gaf om ons te verlossen! O ziel, ziel, ziel, als u omkomt, komt dat niet omdat het evangelie hard en veeleisend was, en zijn voorwaarden streng, of omdat de verlossende daad voor u onmogelijk was en buiten uw bereik. U komt om omdat u tot Hem niet wilt komen, opdat u het leven moogt hebben.

			Ik verzoek u uw blik nog vast op het feit gericht te houden, toehoorder, dat u doet alsof u gezegd had: “Ik wil tot Christus niet komen, opdat ik het leven moge hebben.” Denk aan waarom u niet wilt komen. Kunt u mij een goede reden geven waarom u niet wilt komen? Misschien antwoordt u dat u ergens anders de zaligheid hoopt te vinden. Deze Joden geloofden dat. Zij dachten dat zij het in de Schriften zouden vinden. “Gij meent daarin het eeuwige leven te hebben.” Vandaar dat een persoonlijke Christus afgewezen werd, zodat zij verder in de oorspronkelijke tekst konden zoeken, door letters te tellen en over ingewikkelde kwesties te discussiëren. Zij hadden het echter mis: het Boek kan niet zalig maken. Misschien denkt u dat u meer heil kunt verkrijgen door te proberen het leerstelsel te begrijpen dan door tot Christus te komen. U zult er bedrogen mee uitkomen. Hoe uitmuntend de Schriften ook zijn, als u de Schriften in de plaats van Christus stelt, hebt u een keuze gemaakt. En u hebt een keuze gemaakt die tegengesteld is aan de keuze van God, welke deze is: “dat gij gelooft in Hem, Die Hij gezonden heeft.” U dient niet in “het“ te geloven, maar in “Hem, Die Hij gezonden heeft.” Dat is het grote redmiddel, de persoon, juist de persoon van de Heere Jezus Christus. O geliefden, ik wilde wel dat u dit kon zien: dat Jezus Christus in Zijn Persoon de hele leer van de Heilige Schrift samenvat. In Zijn gezegende persoon ligt alle kracht van Zijn verlossingswerk voor de mensen. Wat gedaan moet worden, is tot Hem komen. Als u niet in Jezus gelooft, weigert u de Zoon van God eer te bewijzen. En Hij heeft gezegd: “Die Mij verwerpt, verwerpt Hem, Die Mij gezonden heeft.” U verwerpt God wanneer u Zijn Christus verwerpt.

			Het is mogelijk, toehoorder, dat de reden dat u niet wilt komen, gelegen is in het feit dat u een of andere verborgen zonde koestert, die u niet op kunt geven. O, die verborgen zonde! Die verborgen zonde! Die worm aan de wortel van de ziel! Ik weet niet wat het is, geliefden, maar God weet het en u weet het. Is het uw trots? Kunt u zich niet neerbuigen om door genade zalig gemaakt te worden, door de genade van God? Of is het een vleselijke begeerte waarvan u zich niet los kunt maken? Is het zo dierbaar als uw rechterhand? Weg ermee, man! “Het is u beter, tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur geworpen te worden.” Houdt de zonde u bij Christus vandaan, bij het leven, bij de hemel vandaan? Zo dierbaar als deze Bar-Abbas ook is, geef hem niet de voorkeur boven uw Heere. Weg met de zonde, die adder! Weg ermee, anders zal God zeggen: “Ga weg van Mij.”

			Ik ben bang dat de keten die de mensen bij Christus vandaan houdt, in sommige gevallen pure lichtzinnigheid is. Dat is het geval met heel veel jonge mensen. En er zijn enkele oude mensen die net zo frivool zijn; zij hebben misschien grijze haren op hun hoofd maar niet vanbinnen. Hun geest is echt niet verstandiger vanwege hun leeftijd. Zij zijn dwaas, lichtzinnig, oppervlakkig, frivool met alles, nooit serieus over enig onderwerp, en bovenal moeten ze nodig scherp berispt worden. Och mensen, als u zich dan zonodig moet vermaken, wilde ik wel dat u zich met iets goedkopers vermaakte dan het bloed van Christus. Als u zich dan zonodig wilt vermaken, doe dat dan met iets wat u minder zal kosten dan uw ziel. Hij lijkt me voor iemand iets vreselijks om zijn hele vermogen op het rennen van een paard te zetten, zoals sommigen gedaan hebben, maar het is minder dom dan uw eeuwig lot in te zetten op de kans dat u nog een week te leven hebt, of nog een dag. Toch doet u dit; en u weet het maar al te goed. Moge God u wakker schudden, geliefden! Moge Hij u spoedig uit een dergelijke dwaasheid doen ontwaken.

			Nu wil ik, geliefde toehoorder, terugkomen op het punt dat u niet tot Christus wilt komen. U wilt van alles doen, maar u wilt tot Christus niet komen. U wilt helemaal naar onze speciale samenkomsten komen, maar waarom komt u eigenlijk? Waarom komt u naar deze samenkomsten toe, als u Christus niet wilt? En u bidt uit pure gewoonte. U zou niet graag gaan slapen zonder op uw manier te bidden. Maar waar bidt u om, als u niet de beste gave wilt die God u kan schenken, namelijk Jezus Christus? Wat heeft het voor zin om te bidden, als u Christus verwerpt? Goed, u onderzoekt de Schriften, maar waar doet u dat in vredesnaam voor? Waarom gaan er mensen het oogstveld op als ze geen koren willen? Waarom delven ze in de mijnen als ze geen metaal willen vinden? De Schriften (en we spreken er met diep ontzag over) zijn slechts de mijn en Christus is de Schat. Zij zijn de velden, maar Hij is de Oogst. Als u Christus uit de Bijbel haalt, wat blijft er dan over? Hij is de kern ervan. En als u de Schriften onderzoekt, moet u ze zo onderzoeken dat u Hem kunt vinden. Anders misbruikt en onteert u ze. Maar waarom deze vreemde tegenzin? “O, ik wil het voelen”, zegt er iemand. Ja, dat weet ik. U zou graag diepe overtuigingen willen voelen. U zou liever van alles willen, behalve tot Christus te komen. “Maar”, zegt een ander, “ik heb tijd nodig om na te denken.” Ik weet het: u wilt door uw eigen ideeën zalig gemaakt worden – alles is voor u begeerlijker dan tot Christus te komen. Kom echter tot Christus zoals u bent, zoals u nu bent, terwijl Zijn Geest het u smeekt. Och, u wilt dit niet doen, sommigen van u althans niet, en daarom moet ik u hier laten voor wat u bent. Laten we kort overgaan op het derde punt.

			III.  Laten we er zorgvuldig over nadenken WAT HET GEVOLG HIERVAN ZAL ZIJN. Ik zal me nu in uw situatie verplaatsen en voor u spreken.

			“Ik wil tot Christus niet komen, opdat ik het leven moge hebben.” Als ik dit zo zeg, wat houdt dat dan in? Het houdt in dat eventuele gevoelens, die ik door het horen van de evangelieprediking of door het luisteren naar de gesprekken van serieuze christenen gehad zou kunnen hebben, zijn als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw. Zij zullen op niets uitlopen en voorbijgaan. Zij doen mij geen goed. Ik heb dan tevergeefs naar preken geluisterd. Ik heb de Schriften tevergeefs gelezen. Ik heb de gebedsbijeenkomsten tevergeefs bezocht. Als ik niet tot Christus wil komen, zijn al deze dingen tevergeefs. Maar wat dan? Wel, dan mag ik verwachten dat de gevoelens die ik nu heb (want ik ben me bewust van enig heilig verlangen), voorbij zullen gaan. Ik zal harder en harder en harder van hart worden, en, naarmate de tijd verstrijkt, onverschilliger en ongevoeliger. Wat zal er dan van me geworden? Nou, dit: dat ik helemaal nooit tot Christus zal komen.

			Ik veronderstel dat sommigen van u, hoewel zij nu nog niet willen komen, denken dat zij op zekere dag tot Jezus zullen komen. Och, als u verteld werd, met honderd procent zekerheid, dat u nooit zou willen komen, dan zou u ontsteld staan. “Wee mij!” zou u zeggen, “moet ik dan voor eeuwig verloren gaan? Zal ik nooit tot Christus komen?” Geliefden, het lijkt er sterk op dat u nooit behouden zult worden. Als u tot Jezus wilt komen, waarom dan niet nu? Waarom dan niet nu? Elke dag vergroot de kans, als ik zo’n uitdrukking mag gebruiken, vergroot de dodelijke kans voor u, dat u nooit tot Christus zult komen. Ach, het is een voorspelling die behoorlijk nauwkeurig zou kunnen zijn als we zeggen dat sommigen van u, die vaak wakkergeschud bent en toch weer in slaap gevallen, voor eeuwig zult doorslapen en uw ogen nooit meer zult opslaan, totdat u in de vlammen der hel ontwaakt. O God, verhoed dit naar Uw barmhartigheid! Dit is echter de uiteindelijke uitkomst. Als ik tot Christus niet wil komen, opdat ik het leven moge hebben, dan zal ik voor eeuwig sterven en voor eeuwig van Gods tegenwoordigheid en van de heerlijkheid van Zijn macht verdreven worden. En, o mijn ziel, hoe zal dat zijn? Hoe zal dat zijn? Vraag het eens aan hen die weten hoe het is. Vraag het eens aan de rijke man, die Abraham vraagt om Lazarus te sturen opdat deze het uiterste van zijn vinger in het water kan dopen om zijn tong te verkoelen. Vraag het eens aan hen wier eeuwigdurende reactie wenen, weeklagen en tandengeknars is. Ik zal echter niet stilstaan bij hun antwoorden. Dat zou te erg zijn. Kijk maar naar uw eigen toekomst. Als u tot Jezus niet wilt komen, opdat u het leven moogt hebben, dan zult u het leven niet zien, maar dan blijft de toorn Gods op u.

			IV.  En, als laatste, LATEN WE HOPEN DAT ER EEN VERANDERING ZAL OPTREDEN, en dat die verandering vanavond zal plaatsvinden. 

			Ik had het idee dat sommigen van u, terwijl ik stond te praten, zeiden: “Nee, ik durf niet te zeggen dat ik niet wil komen.” Welnu, dan rest mij nog maar één ding te zeggen: “Ik wil komen.” O, zei u maar: “Ik wil komen”, en voer dit voornemen dan ook meteen uit. “Hij is mijn vertrouwen waardig; ik wil op Hem vertrouwen. Hij is mijn gehoorzaamheid waardig; als Hij me ertoe wil helpen, wil ik Hem gehoorzamen. Hij is mijn liefde waardig; naar Zijn rijke genade wil ik Hem liefhebben – ik wil het, ik wil het.” Dank God, toehoorder, als u dat gezegd hebt, misschien met een trillende stem. Want u mag komen. Hij nodigt u. Het zijn Zijn eigen woorden: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” U mag komen. Zijn gemeente nodigt u en Zijn Geest nodigt u, want “de Geest en de Bruid zeggen: Kom!” Wij, die zelf gekomen zijn, willen u allen nodigen, want er staat geschreven: “Die het hoort, zegge: Kom! En die wil, neme het water des levens om niet.” Voelt u een weekheid in uw ziel opkomen? Fluistert er iets: “Nu is het genadetijd”? Dan smeek ik u, blus de Geest niet uit en vertoef niet langer. Ja, wacht niet tot u die bank uit bent, uw binnenkamer opzoekt en op uw knieën valt, maar geef u nu meteen aan Hem gewonnen. Het zal het mooiste moment uit uw leven zijn – voor u het begin der dagen. Zoals de nacht toen Israël uit Egypte trok, zal deze avond voor uw geest zijn als u zich overgeeft.

			“A guilty, weak, and helpless worm,
On Christ’s kind arms I fall;
He is my strength and righteousness –
My Jesus, and my all.”

			

			Wat Hij van u vraagt, is tweeledig: geloof en word gedoopt. “Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.” Eerst gelooft men met het hart en vervolgens belijdt men Jezus met de mond. De doop is de manier om te belijden, volgens Christus’ eigen voorschrift, waaraan ik u beveel te gehoorzamen. Moge Hij u aannemen en u vanavond zegenen, om Zijns Naams wil.

			We zullen dit ene vers nu zingen en ik vraag niemand het te zingen die het niet meent.

			“’Tis done – the great transaction’s done:
I am my Lord’s, and he is mine;
He drew me, and I followed on,
Charmed to confess the voice divine.”

			Sta deze keer niet op, maar blijf zitten en zing het zoals u bent – diegenen die het kunnen zingen. Wat de rest van u betreft, moge de Heere u genadig zijn.  

			Amen.

			De verwerpers van het evangelie vermaand

			“Tot wie Hij gezegd heeft: Dit is de rust, geeft de moeden rust, en dit is de verkwikking; doch zij hebben niet willen horen.”Jesaja 28:12

			Jesaja was stellig een van de meest welbespraakte predikers. En toch kon hij niet allen tot wie hij sprak, voor zich innemen, want er staat geschreven: “Zij hebben niet willen horen.” Ongetwijfeld was hij terdege evangelisch. Want, zoals ds. Watts terecht zegt, hij heeft meer van Jezus Christus gesproken dan alle andere profeten. En toch werd er met de boodschap der liefde omgegaan alsof het een ijdel verhaal van woorden was. Zijn leer was echter kristalhelder. En toch wilden de mensen het niet begrijpen, zodat hij met smart moest vragen: “Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm des HEEREN geopenbaard?” Het lag niet aan de prediker dat Israël zijn waarschuwingen verwierp. Het lag helemaal aan dat ongehoorzame en tegensprekende volk. De mensen tot wie hij zo ernstig sprak, waren dronken in een dubbele betekenis. Ze waren dronken van de wijn en deze zonde was zo algemeen dat Jesaja zegt: “En ook dwalen dezen van de wijn, en zij dolen van de sterke drank; de priester en de profeet dwalen van de sterke drank; zij zijn verslonden door de wijn, zij dolen van sterke drank; zij dwalen in het gezicht; zij waggelen in het gericht. Want alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats schoon is.” Wat is er krachtiger om de essentie van het evangelie af te zwakken dan bedwelming of overdaad? Wanneer een mens aan de wijn verslingerd is, hoe kan de Geest van God dan in hem wonen? Hoe waarschijnlijk is het dat de waarheid oren binnenkomt die door deze ontaarde zonde doof zijn geworden? Hoe waarschijnlijk is het dat het Woord van God effect heeft op een geweten dat helemaal gesmoord is door sterke drank? Ik zeg u, als iemand van u zich aan dronkenschap overgegeven heeft, vlucht weg van deze verwoester voordat uw banden vaster gemaakt worden en u hopeloos vastgeketend zit aan de gewoonte. Het is geen wonder dat de prediker verslagen wordt, als zijn vurige ijver met geestrijke dranken moet concurreren. Als Bacchus een wijnvat tegen de deur rolt, is het moeilijk een toegang te forceren, ook al eisen we het in de Naam van Koning Jezus. De mensen kunnen slecht luisteren als het vat en de fles hun afgoden zijn. Het is helemaal niet zo verwonderlijk, dat het evangelie veronachtzaamd wordt door mensen die een vijand in hun mond hebben gedaan om hun hersenen te ontnemen.

			De mensen tot wie Jesaja sprak, waren ook op een andere manier dronken, namelijk bedwelmd door hun hoogmoed. Hun land was vruchtbaar en de belangrijkste stad, Samaria, stond op de top van een heuvel, als een sierlijke krans, die het land kroont. Zij schepten een behagen in zijn heerlijk sieraad, die op het hoofd van de zeer vette vallei is. Zelf waren ze dapper en er waren onder hen vele kampvechters, wier sterkte voldoende was om de strijd af te keren tot de poort toe. Daarmee verwachtten ze iedere inval te kunnen weerstaan, dus ze liepen met hun hoofd omhoog. Bovendien zeiden ze: “Wij zijn een intelligent volk. Wij hebben geen onderwijs nodig, of het moet wel van een hoog niveau zijn. Wij zijn mensen met een verfijnd intellect, welonderrichte schrijvers en wij hebben geen mensen als Jesaja nodig, die ons vermoeien met hun gezeur van ‘gebod op gebod, regel op regel’, alsof wij slechts schoolkinderen zijn. Verder vinden wij ons goed genoeg. Aanbidden wij onze God niet in de gedaante van de gouden Belialskalveren? Eerbiedigen wij de offeranden en de heilige dagen niet?” Aldus spraken de meer godsdienstigen van hen, terwijl de rest in hun schande roemde. Het was zeer onwaarschijnlijk dat zij, bedwelmd als ze waren van trots, de boodschap van de profeet zouden horen, die hen opriep zich te bekeren van hun goddeloze wegen. Net zo min zal degene die rechtvaardig in eigen ogen is, de rechtvaardigheid van Christus aannemen. Wie er prat op gaat dat hij kan kijken, zal er nooit om vragen of zijn ogen geopend kunnen worden. Wie beweert dat hij als vrij man geboren is en nooit aan een ander onderworpen is geweest, zal de vrijheid van Christus niet zo snel aanvaarden. Trots is het sleepnet van de duivel, waarmee hij, behalve door de list van uitstel, meer vissen vangt dan met iets anders. De verdelging van de hovaardigen is zeker. Want wie kan er iemand helpen die niet geholpen wil worden? En hoe waarschijnlijk is het dat er of berouw over de zonde of geloof in Christus zal zijn bij de mens die niet weet dat hij gezondigd heeft en die gelooft dat hij, als hij dat toch gedaan heeft, gemakkelijk de smet kan wegwissen?

			De twee vormen van dronkenschap zijn even destructief en ik verzoek u uw aandacht op dit gegeven te vestigen. Of het lichaam of de geest nou bedwelmd zijn, er zal zeker onheil uit ontstaan. Velen zullen vergenoegd zijn als ik mijn bezwaren tegen dronkenschap van het lichaam uit, en ik voel me verplicht er zo ernstig mogelijk over te spreken want het is een enorm kwaad. Maar ik smeek degenen die nuchter zijn, en misschien wel geheelonthouders, te vrezen voor die andere bedwelming. Want als iemand van ons door trots vanwege onze eigen nuchterheid bedwelmd wordt, zal dat rampzalig voor onze ziel zijn. Als we namelijk gematigd zijn en ons alles ontzeggen, is er niets waarin we kunnen roemen – we zouden ons diep moeten schamen als we niet zo zijn. Laten we niet dronken van hoogmoed worden omdat we geen dronkaards zijn. Want als we zo ijdel en dwaas zijn, zullen we net zo zeker van trots omkomen als van de drank. Ik ben echt blij als iemand het drinken vaarwel zegt. Maar ik ben veel blijer wanneer hij tegelijk afstand doet van zijn zelfverzekerdheid. Want als hij dat niet doet, kan hij nog zo beneveld blijven dat hij het evangelie verwerpt en omkomt door zijn eigen moedwillige afwijzing van de genade. Moge de Heilige Geest ons allen van zo’n droevige staat verlossen.

			Ik moet toegeven dat ik me vanmorgen bemoedigd weet door Jesaja’s gebrek aan bijval. Als hij zegt: “Zij hebben niet willen horen”, dan troost ik mezelf daarmee aangaande hen die geen acht slaan op mijn vermaningen. Misschien ligt het net zo min aan mij als aan Jesaja. Hoe dan ook, als Jesaja niet ophield te spreken, zelfs nadat hij uitgeroepen had: “Wie heeft onze prediking geloofd?”, des te meer zal ik, die zoveel geringer ben dan hij, gewillig zijn om de boodschap van mijn Meester uit te blijven dragen zolang ik kan. Misschien wil God berouw aan de halsstarrigen schenken, worden hun oren nog geopend en hun harten nog vermurwd. Laten we daarom opnieuw proberen de blijde boodschap des vredes bekend te maken. Als de Heilige Geest ons nabij is, zullen we de oproep van het evangelie niet tevergeefs laten horen, maar zullen de mensen naar Jezus toesnellen als duiven naar hun venster.

			Ten eerste wil ik vanmorgen spreken over de uitnemendheid van het evangelie. Ten tweede over de bezwaren die ertegen gemaakt worden. En ten derde over Gods vergelding van deze tegensprekers.

			I.  Laten we DE UITNEMENDHEID VAN HET EVANGELIE overdenken, zoals die in het Schriftgedeelte voor ons uiteengezet wordt.

			 Dit gedeelte doelt niet in de eerste plaats op het evangelie maar op de boodschap die Jesaja moest brengen. Het was gedeeltelijk het gebod van de wet en gedeeltelijk de belofte van genade. Hetzelfde geldt overigens voor alle woorden van de Heere. En elke uitnemendheid die in de boodschap van de profeet gevonden werd, wordt ook gevonden, zij het veel overvloediger, in het vollere getuigenis van het evangelie in Christus Jezus.

			Als we zelf de tekst in acht nemen en er vandaag in de evangeliebediening naar verwijzen, ligt de uitnemendheid van dat evangelie allereerst in zijn doelstelling. Het is uitnemend van ontwerp, want het is een openbaring van rust. Als gezanten van Christus’ wege worden wij gezonden om u datgene te verkondigen wat u verlichting, vrede, kalmte, rust geeft. Het is waar dat we met bepaalde waarheden moeten beginnen die verontrusten en beangstigen. Maar ons doel is het fundament bloot te leggen, waarin de stenen van rustgevendheid gelegd mogen worden. De boodschap van het evangelie, die uit de mond van zijn eigen Auteur klinkt, is deze: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Boven Bethlehem zongen de engelen: “Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.” Het doel van het evangelie is niet om de mensen bezorgd te maken maar om hun zorgen weg te nemen, niet om hen met eindeloze verdeeldheid te vervullen maar om hen in alle waarheid te leiden. Het evangelie geeft het geweten rust door de volkomen vergeving der zonde, door het verzoenende bloed van Christus. Het geeft het hart rust door een voorwerp voor de genegenheid te verschaffen dat liefde waardig is. En het geeft het verstand rust door het zekerheden te leren die zonder aarzeling aangenomen kunnen worden. Onze boodschap bestaat niet uit zaken waarnaar door het verstand geraden moet worden, noch die door studie uit het bewustzijn van de mensen ontvouwd, noch die door redenering door het menselijk verstand ontwikkeld moeten worden. Het beschrijft wel geopenbaarde zekerheden, die absoluut en door en door waarachtig zijn, waarop het verstand zelf zo volkomen mag rusten als een gebouw op een stenen fundament. Het Woord des Heeren geeft gelovige mensen rust aangaande het heden, door hun te zeggen dat God alles hun ten goede heeft beschikt. En wat de toekomst aangaat, doet het de komende tijd en de eeuwigheid helemaal met beloften opklaren. Het rolt de steen van de deur van het graf weg, doet de ondergang teniet en openbaart de opstanding, de onvergankelijkheid en het eeuwige leven door Jezus Christus, de Zaligmaker. Wie het evangeliewoord wil horen en het in zijn ziel ontvangt, zal de vrede Gods kennen, die alle verstand te boven gaat, die zijn hart en zijn zin zal bewaren in Christus Jezus. Wie dit evangelie gelooft, zal niet uit angst haast maken. Hij zal tot in alle eeuwigheid niet beschaamd noch onthutst worden. Het is waar dat een gelovige bij tijden in zijn geest verontrust kan zijn. Toch is dit niet het gevolg van het evangelie, maar juist van datgene in hem wat het evangelie juist belooft weg te nemen. Hij zal rust vinden in Christus, namelijk “gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid”. Er staat geschreven: “En Deze zal Vrede zijn.” “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus.” Deze boodschap, die Jesaja moest brengen: “Dit is de rust, en dit is de verkwikking”, is de blijde boodschap die wij in nog duidelijkere taal moeten leren overbrengen. Wij zeggen u dat in Christus Jezus, in Zijn verzoenende offerande, in het grote plan der genade door de Middelaar, er rust is voor vermoeiden, zoete rust voor belaste zielen, rust voor u, als u zich neer komt werpen aan de voeten van de gezegende Heiland. Het gezaghebbende Woord van de Heere God is een openbaring van rust. De Heere heeft de gehoorzamen beloofd dat zij in rustige legerplaatsen mogen wonen.

			

			Bovendien is het ook de oorzaak van de rust – “Dit is de rust, geeft de moeden rust.” Het evangelie van onze behoudenis is niet slechts een bevel om rust te geven, maar het heeft de gave der rust ook in zich. Onze Heere zegt: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.” Laat het evangelie ingang vinden in uw hart. Het zal dan een diepe kalmte teweegbrengen, die alle verwarring en onrust van het geweten tot bedaren brengt, alle vrees voor de goddelijke toorn wegneemt, alle opstand tegen de Allerhoogste stilt en zo in de geest door de kracht van de Heilige Geest een diepe en zalige vrede werkt. Och, dat we deze vrede Gods mochten kennen en bezitten. Het evangelie is zo een boodschap die niet alleen van vrede spreekt maar ook vrede schenkt. Hij, Die het zendt, is “de Heere en Gever des vredes”. Zijn sterkte vergezelt de boodschap, waar die getrouw gebracht en oprecht aanvaard wordt, en schenkt zo vrede in de verborgen kamers van de ziel.

			Deze rust is speciaal bedoeld voor de moeden. “Dit is de rust, geeft de moeden rust.” Als u al jarenlang vrede probeert te vinden en die nog niet tegenkomen bent, dan is hier de schone parel waarnaar u hebt gezocht. Als u gezwoegd en geploeterd hebt om de wet te houden en gefaald, dan is hier meer dan de gerechtigheid waar uw geweten naar hunkert. In Jezus, en Die gekruisigd, zult u alles vinden, omdat “Hij ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing.” O u, die vermoeid bent van het ene wereldse vermaak na het andere en verzadigd en misselijk van de ijdelheden en valse voorstellingen van de vleselijke gedachten, kom herwaarts om de ware vreugde te vinden. O u, die uitgeput bent door eerzucht, geplaagd door teleurstellingen, verbitterd door de ontrouw van diegenen op wie u vertrouwde, verlaat u op Jezus om de rust te vinden. Moeden, moeden, moeden, dit is de rust, dit is de verkwikking. Jezus zegt het nadrukkelijk: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Als u zwaar belast bent, als uw hart breekt, als uw ogen afnemen door het vermoeiende kijken en wachten, kom dan toch tot de Heiland zoals u bent, want Hij zal uw Rust zijn. Moedelozen en hopelozen, veroordeelden, die vanbinnen voelen naar de poorten van de hel geworpen te zullen worden, zie toch op Jezus en de rust zal de uwe zijn. U kunt nooit te ver heen zijn voor de machtige Verlosser. U kunt nooit te verloren zijn dat de Zaligmaker u niet kan vinden, te zwart dat Zijn bloed u niet kan reinigen, of te doods dat de Geest u niet tot leven kan wekken. Dit is de rust, geeft de moeden rust. O, het is een zalige, zalige boodschap die God aan de mensenkinderen geschonken heeft. Hoe komt het dan dat zij die verwerpen?

			Naast rust te brengen, wijst het genadewoord ons ook op de verkwikking: “Dit is de rust, geeft de moeden rust, en dit is de verkwikking.” Als de uitgeruste ziel weer vermoeid wordt, zal de goede Herder hem verkwikking geven. Als hij afdwaalt, zal de Heere hem terugbrengen. Als hij verzwakt wordt, zal Hij hem doen herleven. Hij is Zijn genadige werk van vernieuwing begonnen en Hij zal het voortzetten door het hart van dag tot dag te vernieuwen, door de wil met de Zijne te mengen en de hele mens zich steeds weer in Hem te laten verblijden. Ik weet dat sommigen van Gods volk hier verzwakt en dorstig zijn. U wordt speciaal uitgenodigd, net als zij die nog nooit eerder kwamen, want als dit de rust voor de moeden is, dan is dit ook de verkwikking voor de verzwakten. En als een zondaar mag komen om vrede in Christus te vinden, des te meer mag u dat. Hoewel u als een verloren schaap van Hem afgeweken bent, bent u toch Zijn geboden niet vergeten. Kom, u moedelozen, keer terug tot Jezus, want dit is de rust, en dit is de verkwikking.

			Merk nu met grote vreugde op dat Jesaja niet tot deze mensen kwam om in onzekere bewoordingen over de rust te spreken, zoals: “Er is zonder twijfel een rust die ergens in die goedheid van God gevonden kan worden, waarnaar we redelijkerwijs kunnen gissen.” Nee, hij wijst met zijn vinger rechtstreeks naar de waarheid en zegt: “Dit is de rust, en dit is de verkwikking.” Wanneer wij vandaag met een boodschap van God tot u komen, komen ook wij met een ondubbelzinnige leer. We leggen onze hand op het geslachte Lam van God en we roepen: “Dit is de rust, en dit is de verkwikking.” We spreken over plaatsvervanging, over Christus’ sterven in plaats van zondaren, over een verzoenende offerande, over Christus’ geteld worden met de overtreders, over onze zonde die op onze Borg gelegd werd, door Hem gedragen en door Hem van ons afgenomen, om ons nooit meer tot in eeuwigheid aangerekend te worden. We verkondigen u in de Naam van God, dat wie in Christus Jezus gelooft, het eeuwige leven heeft: dit is de rust, en dit is de verkwikking. Men zei van een bepaalde predikant uit de moderne school dat hij leerde, dat onze Heere Jezus Christus iets deed wat op de een of andere manier met de vergeving der zonden verbonden was. Dit is de prediking van een groot aantal van onze geleerde theologen. Wij hebben Christus echter niet zo leren kennen en dit is ook niet de leer waardoor wij rust voor onze ziel hebben verkregen. God heeft de vaste en onomstoten waarheid geopenbaard en het is aan ons om die duidelijk en zonder aarzeling mee te delen. Onze oproep is: “Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken.” Dit is de rust, en dit is de verkwikking. Iets duidelijks, iets overtuigends moest Jesaja aan het volk prediken en toch wilden ze niet horen. Als hij van vermoedens en dromen geprofeteerd had, zouden ze misschien wel geluisterd hebben.

			Ook preekte hij geen rust van een zelfzuchtige aard. Men zegt dat wij de mensen leren om vrede en rust voor zichzelf te krijgen en het zich gemakkelijk te maken, wat er ook met anderen gebeurt. Wat staan deze mensen te liegen; ze weten wel beter. Zij bedenken deze leugens omdat hun hart onwaarachtig is. Dragen we de mensen niet steeds op om van zichzelf af te zien en de naasten lief te hebben, zoals Christus hen liefgehad heeft? Onze woorden en daden ten goede van anderen tonen aan dat we geen behagen scheppen in egoïsme. Wij gruwelen van de gedachte dat persoonlijke verzekerdheid het ideaal is van de verlangens van een godsdienstig mens, want wij geloven dat leven uit genade de dood van het egoïsme inhoudt. Dit is een van de heerlijkheden van het evangelie: “Dit is de rust, geeft de moeden rust.” Moge u zelf rust krijgen; dan zult u spoedig andere vermoeiden kunnen laten rusten. Zodra u de goddelijke verborgenheid hebt leren kennen, zal het een gezegend middel in uw hand worden waarmee ook u, door Gods genade, gevers der rust kunt worden. Met deze lamp kunt u allen die in duisternis zijn, verlichten, daar God u helpen zal. Die verborgenheid die uw eigen hart bezit, zal u in staat stellen bemoediging aan menige vermoeiden en hoop aan menige hopelozen door te geven. “Dit is de rust, geeft de moeden rust, en dit is de verkwikking.” Dit geldt slechts voor het evangelie en alleen daarvoor. Als u bij Jezus Christus, Zijn zoenoffer en Gods grote plan der genade vandaan gaat, kunt u geen rust aan anderen schenken, ja, is er zelfs geen rust voor uzelf. Dit is dan de uitnemendheid van het evangelie, dat het de mensen een zalige rust voorlegt.

			Een andere uitnemendheid van het evangelie, waarvan ik nu zal spreken, ligt in de manier waarop het gebracht wordt.

			Allereerst acht ik het een grote uitnemendheid van het evangelie dat het met gezag komt. Lees het negende vers maar. Zelfs de tegensprekers moesten het gezag ervan erkennen, want zij noemden de boodschap van de profeet “kennis” en “het gehoorde”. Het evangelie pretendeert geen speculatief stelstel of filosofische theorie te zijn, die in deze tijd wel past maar in de toekomst achterhaald zal worden. Nee, wij spreken wat wij weten, niet wat wij dromen of ons inbeelden, maar wat wij echt weten. Gemeente, als het evangelie van Jezus Christus geen zekerheid is, zou ik u niet durven vragen om het te geloven. Als het echter wel een zekerheid is, dan is het niet mijn “mening” of mijn “opvatting”, zoals men altijd zegt. Het is de grote realiteit van de tijd en van de eeuwigheid, die waar is en voor eeuwig waar zal zijn. Christus stond in de plaats van mensen en is Gods behoudenis voor de mensenkinderen geworden. Dit is het getuigenis van God. Wij spreken geen vermoedens uit, wij verwoorden wat wij weten. Het woord, dat in deze plaats met “het gehoorde” is vertaald, is in het Hebreeuws “boodschap”, en het is hetzelfde woord dat in het gedeelte “Wie heeft onze prediking geloofd?” gebruikt is. Het zou misschien beter zijn om te zeggen: “Wie heeft onze boodschap geloofd?” Het evangelie komt tot de mensen als een boodschap van God, en hij die het getrouw spreekt, spreekt het niet als een filosoof die zijn eigen gedachten verwoordt. Maar hij verwoordt wat hij geleerd heeft, en fungeert als Gods mond, door in de kracht van Gods Geest na te zeggen wat hij in Gods Woord vindt. Het evangelie dat ik uitgedacht heb, is misschien niet half zo goed als dat wat u uitgedacht hebt. Uw overwegingen en die van mij, en de hele rest voortbrengselen van de filosofen samen, zijn misschien in staat een rokend vuurtje met de resten van het onkruid in de tuin te maken. Maar als we een boodschap rechtstreeks van God ontvangen en aanvaarden, dan is dit haar grootste uitnemendheid. Ik bid u dat u zich in het evangelie verblijdt, omdat het van God tot ons komt en het de onvervalste waarheid met absolute zekerheid vertelt. Als we het geloven, zullen we zalig worden, maar wie niet gelooft, is de verdoemenis die over hem uitgesproken wordt, meer dan waardig. Daar is helemaal niets tegen te doen. Deze keuze is onontkoombaar: geloof het evangelie en leef; verwerp het en word verdelgd.

			Nog een andere uitnemendheid van het evangelie wat de manier waarop het gebracht wordt betreft, was dat het in grote eenvoud gebracht werd. Jesaja kwam ermee met “gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig”. Het is de heerlijkheid van het evangelie dat het zo eenvoudig is. Als het zo geheimzinnig was dat niemand behalve doctors in de theologie het zouden kunnen begrijpen – en ik weet niet hoeveel van hen er vanmorgen hier zijn, niet meer dan tien, denk ik –, dan zou het voor de rest een droeve zaak zijn. Als het zo diepzinnig was dat we een graad aan de universiteit moeten halen voordat we het konden begrijpen, dan zou het een armzalig evangelie zijn om de wereld mee te trotseren. Het is echter goddelijk verheven in zijn eenvoud en vandaar dat de gewone mensen het gaarne horen. Zoals de tekst lijkt te suggereren, is het geschikt voor hen die van de borst gespeend zijn, hen die weinig meer dan baby’s zijn, en toch deze onvervalste melk van het Woord mogen drinken. Menig klein kind heeft genoeg van de zaligheid van Jezus Christus begrepen om zich erin te kunnen verblijden. Er zijn er in de hemel die niet ouder dan twee of drie jaar zijn, die, voordat zij heengingen, een goed getuigenis van Christus gaven aan degenen die hen liefhadden en zich over hun woorden verwonderden. Uit de mond van kinderen en zuigelingen heeft God sterkte gegrondvest. Het christendom wordt wel de godsdienst van kinderen genoemd en de Grondlegger ervan zei dat niemand het zou kunnen ontvangen behalve zij die worden als een kind. Ik dank God voor een eenvoudig evangelie, want dat past bij mij, en bij duizenden anderen die zich niet kunnen beroemen op een geweldig of geniaal verstand. Het past evenzeer bij intelligente mensen. Het wordt alleen door huichelaars betwist. De mens die ruimdenkendheid en diepzinnigheid ontbeert, is de mens die de wijsheid van God bekritiseert. Een hypocriet, die weinig meer is dan een dwaas, zal zijn haar achterover borstelen, zijn bril opzetten, zijn wenkbrauwen plooien en het onfeilbare Woord verbeteren. Maar de mens die echt een ruime geest heeft, is gewoonlijk als een kind. Als Sir Isaac Newton zit hij graag aan de voeten van Jezus. Groten van geest hebben het eenvoudige evangelie van God lief, want zij vinden er rust in van al de zorgen en de vermoeidheid van vragen en twijfels.

			Het is ook uitnemend, dat het evangelie ons gaandeweg geleerd wordt. Het wordt niet allemaal tegelijk op het gemoed van de mensen gelegd, maar het komt “gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig”. God laat het eeuwigdurende zonlicht niet op zwakke ogen in één gloed van heerlijkheid flitsen, maar eerst is er een flauwe dageraad en het schijnen van een gedempt licht voor gevoelige ogen. Zo leren we gaandeweg zien.

			Het evangelie wordt herhaald. Als we het niet meteen zien, komt het weer tot ons, want het is “gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig”. Van morgen tot morgen, van zondag tot zondag, van boek tot boek, van tekst tot tekst, van geestelijke indruk tot geestelijke indruk maakt de goddelijke tederheid ons wijs tot zaligheid. Dit is een grootse uitnemendheid van de werkwijze van het evangelie.

			Het wordt bij ons gebracht en ons duidelijk gemaakt op manieren die bij ons voorstellingsvermogen passen. Het wordt ons, als het ware, verteld in een onverstaanbare taal (zie vers 11), zoals moeders hun kleine kinderen onderwijzen in een taal die alleen zij verstaan. Ik zou niet graag van de preekstoel willen spreken zoals moeders tot hun baby’s praten. Niettemin gebruiken zij de beste taal voor een baby, precies die woorden die een klein kind kan begrijpen. Zo zien we ook op veel plaatsen in de Bijbel, met name in het Oude Testament, hoe God het niet beneden Zich acht om Zijn eigen spraak opzij te leggen en de taal der mensen te spreken. Ik weet natuurlijk niet in welke taal de Vader met Zijn Zoon spreekt, maar tot ons spreekt Hij op onze eigen manier. “Gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Zijn gedachten hoger dan onze gedachten.” Toch buigt Hij Zich neer tot ons en zegt ons Zijn gedachten in symbolen en voorschriften, die een soort kindertaal vormen die bij ons voorstellingsvermogen past. Neem het evangelie van Johannes: wat een kindertaal, wat een diepte, wat een liefde! Als u, toehoorder, het Woord van God niet begrijpt, komt dat niet omdat Hij het Woord niet duidelijk voorstelt, maar door de blindheid van uw hart en de benevelde staat van uw geest. Pas erop dat u niet dronken wordt van de wijn van hovaardij, maar wees gewillig om te leren, want God Zelf heeft Zijn raad niet door geheimzinnige woorden verduisterd. Hij heeft Zijn gedachten zo helder als de zon des hemels voor u geuit. “Gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig.”

			II.  Helaas is mijn tijd bijna om en ik heb veel meer tijd nodig om mijn onderwerp recht te doen. In de tweede plaats hebben we nu te letten op DE BEZWAREN DIE TEGEN HET EVANGELIE GEMAAKT WORDEN.

			Laat me allereerst zeggen dat deze zeer onverantwoord zijn. Als mensen tegen het evangelie bezwaar maken, dan is dat een voorbeeld van onverantwoorde domheid, want ze maken bezwaar tegen iets wat hun rust belooft. Boven alles in de wereld is dit wat onze verontruste geest nodig heeft; rust is het verlangen van ons hart. En het evangelie komt u zeggen: “Ik zal u rust geven.” Waarom wijzen de mensen die zegen dan af? Dat is zo triest! Stel dat u ziek bent en dat u de enige dokter die u zou kunnen genezen, beledigt. Waarom zou u zo dom zijn? Stel dat u in de schulden zit en dat u de hulp van een royale vriend, die u alles gegeven zou hebben wat u maar wilde, zomaar afwijst. “Nee”, zegt u, “zo dom zijn wij niet.” Maar o, wat is de dwaasheid van de mensen enorm, hun krankzinnigheid verschrikkelijk, dat zij, wanneer het evangelie hun rust voorstelt, het niet willen horen maar zich ervan afkeren. Er is geen ander leerstelsel op aarde dat rust aan het geweten van de mensen kan geven, rust die de moeite waard is, dan het evangelie. Er zijn duizenden van ons die getuigen dat we door het geloof in Jezus dagelijks vrede ondervinden. En toch wordt onze betrouwbare prediking niet geloofd, ja, men wil de waarheid niet geloven. Welnu, als God iets van u kwam eisen, dan zou ik uw afwijzing kunnen begrijpen. Ik heb gehoord van een arme vrouw, die haar deur op slot gedaan had, en toen ze geklop hoorde, deed ze niet open. Ze deed alsof ze niet thuis was. Haar dominee zag haar een dag of twee later en zei: “Ik ben onlangs bij u langs geweest. Ik wilde u wat hulp verlenen want ik wist dat u erg arm bent, maar niemand deed de deur open.” “O”, zei ze, “wat spijt me dat ontzettend, maar ik dacht dat het de huisbaas was, die om de huur kwam.” Ze hield haar weldoener buiten omdat ze hem voor haar schuldeiser aanzag. De Heere komt met het evangelie niet om iets wat Hem toekomt of om u iets te vragen. Hij komt echter wel tot u met volmaakte rust in Zijn hand, precies wat u nodig hebt, maar u doet de deur van uw hart voor Hem op slot. O, doe dat toch niet. Wees verstandig en gedraag u niet langer dwaas. Moge God u helpen om verstandig te zijn, tot uw eigen eeuwig heil. Laat uw God met al Zijn hemelse gaven binnen.

			Vervolgens zijn de bezwaren tegen het evangelie moedwillig, zoals hier staat: “Dit is de verkwikking; doch zij hebben niet willen horen.” Wanneer men zegt dat men het evangelie gewoon niet kan geloven, vraag hen dan of ze er geduldig in al zijn eenvoud naar willen luisteren. Nee, zeggen ze, ze willen er niet naar luisteren. Het evangelie is zo moeilijk te geloven, zeggen ze. Willen ze dan komen luisteren als er in al zijn volheid uit gepreekt wordt? Willen ze het evangelie nauwkeurig voor zichzelf lezen? O nee, die moeite hebben ze er niet voor over. Precies. Maar iemand die niet overtuigd wil worden, moet niet iemand anders de schuld geven als hij zichzelf vergist. Wie niet wil horen wat het evangelie te zeggen heeft, hoeft zich er niet over te verwonderen dat er bezwaren in zijn hoofd krioelen. Het evangelie vraagt van de mens een eerlijk gehoor. De Heere zegt: “Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort, en uw ziel zal leven”, want “het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods”. Wat is het dan verdrietig dat ze Gods boodschap van liefde niet eens willen horen. Het is dus een moedwillig bezwaar tegen het evangelie, wanneer men zelfs weigert om te horen wat het evangelie te zeggen heeft. Of als ze het met een uitwendig oor horen, maar toch geen oprechte belangstelling voor de waarheid ervan hebben.

			Zulke bezwaren zijn goddeloos, omdat ze een afvallen van God zijn en een belediging van Zijn waarachtigheid en barmhartigheid. Als dit evangelie van God komt, ben ik verplicht het te aanvaarden. Ik heb geen recht het te bekritiseren, noch vragen ertegenop te werpen, filosofisch of anderszins. Het past mij alleen te zeggen: “Zegt God dit alles? Dan is het waar en geef ik me eraan gewonnen.” Stelt de Heere mij zo de weg der zaligheid voor? Dan zal ik die met blijdschap lopen.

			Die mensen van toen maakten echter bezwaren die het voortvloeisel van hun hovaardij waren. Zij maakten bezwaren tegen de eenvoud van Jesaja’s prediking. Zij zeiden: “Wat stelt hij nou voor? U moet niet naar hem gaan luisteren; hij praat alsof we kinderen zijn. Ga naar de geleerde rabbi aan de overkant, die zo beschaafd en ontwikkeld is. Wat deze man betreft, hij is niet geschikt om iemand te onderwijzen, behalve de gespeenden van de melk en de afgetrokkenen van de borsten. Want bij hem is het ‘gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig’. Hij is zo primitief dat zijn preken wel geschikt zijn voor dienstmeisjes en oude vrouwen en dergelijke, maar ze zijn voor intellectuelen niet te pruimen. Bovendien is het steeds weer hetzelfde. U mag gaan als u wilt, maar hij staat steeds maar op hetzelfde aambeeld te slaan.” Ze zeiden dit ook erg fel, want, zoals de oude Trapp het zegt: “Des te botter de hersenen, des te scherper de tanden om de predikant mee te verscheuren.” Hoort u tegenwoordig geen mensen aangaande een oprechte evangelieprediker zeggen, dat hij altijd maar over de soevereine genade of het bloed van Christus preekt, of altijd maar roept “Geloof, geloof, en u zult zalig worden” ? Ze zeggen al grijnzend: “Het is dat oude liedje weer.” Ik ben geen hebraïcus, maar diegenen die dat wel zijn, vertellen ons dat het gedeelte dat vertaald is met “gebod op gebod, regel op regel”, al honend uitgesproken werd. Het klonk als een monotoon deuntje, waarmee men Jesaja bespotte. U zou glimlachen als u het Hebreeuws zou lezen volgens de klanken waarmee het naar alle waarschijnlijkheid uitgesproken werd. Ze zeiden: “Dit is de wijze waarop Jesaja preekt: ‘Tzav latzav, tzav latzav; kav lakav, kav lakav: zeeir sham, zeeir sham’.” De woorden waren bedoeld om de prediker belachelijk te maken, hoewel ze niet die indruk wekken in de vertaling – “gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel”. Toch wekken ze in het Hebreeuws dadelijk die suggestie.

			Er zijn nu mensen die, wanneer het evangelie helder en eenvoudig verkondigd wordt, uitroepen: “Wij willen vooruitstrevende ideeën, wij willen” – en ze weten niet precies wat ze nou willen. Ze lijken enigszins op die gemeente die toen een bepaalde bisschop van Londen tot hen preekte, helemaal niet aandachtig was, waarop de beste man zijn Hebreeuwse Bijbel pakte en hun vijf of zes verzen in het Hebreeuws voorlas. En ineens waren ze allemaal klaarwakker. Toen bestrafte hij hen met de woorden: “Voorwaar, ik merk dat u, wanneer ik u een goede leer verkondig, er niet om geeft, maar wanneer ik u in een taal voorlees die u niet begrijpt, dan opent u aanstonds uw oren.” Een vertoon van bijzonder raffinement wordt opgehouden bij het luisteren naar gepraat dat onverstaanbaar is. Teveel mensen wensten wel dat de routekaart naar de hemel zo raadselachtig getekend was, dat ze die niet zouden hoeven volgen. Hele volksstammen scheppen behagen in gebeden in het Latijn, terwijl anderen de voorkeur geven aan die in geen enkele taal gesproken maar door de neus geïntoneerd worden. Muziek en modeartikelen, processies en gewichtigdoenerij worden door duizenden geprefereerd, omdat zij zinnenstrelende genietingen verkiezen boven geestelijk onderwijs. We kennen mensen die het liefst een in mist gehuld evangelie hebben. Ze zijn dol op de wijsheid van de mens, die de wijsheid van God uitsluit. Dergelijke bezwaren waren gangbaar in de tijd van Jesaja, en die zijn nog steeds in. Hoorde ik iemand opmerken: “Nou en? U preekt over niets anders dan geloof, verzoening, vrije genade, enzovoort. Wij willen iets nieuws en we zullen daarvoor ergens anders heengaan”? Dat mag, als u dat zo graag wilt. Zolang God mij het leven geeft, zal ik niet van toon veranderen.

			

			III.  Het derde punt zal tot waarschuwing zijn van hen die geen lust aan de waarachtigheid van God hebben. Laten we gaan nadenken over GODS VERGELDING VAN DEZE TEGENSPREKERS. 

			De Heere dreigt hen eerst met het verlies van wat zij veracht hebben. Hij heeft hun een boodschap van rust gezonden en zij willen die niet aanvaarden. Daarom, in het twintigste vers, waarschuwt Hij hen dat zij voortaan geen rust meer zullen kennen. “Want hun bed zal korter zijn, dan dat men zich daarop uitstrekken kan; en het dek zal te smal wezen, als men zich daaronder voegt.” Al diegenen die moedwillig het evangelie afwijzen en zich met filosofieën en speculaties inlaten, zullen met innerlijk misnoegen beloond worden. Vraag hun: “Hebt u rust gevonden?” “O nee”, zeggen ze, “wij zijn er verder bij vandaan dan ooit tevoren.” “Maar u hoopte dat u gelukkig zou worden, als u naar deze filosofische theorieën zou luisteren.” Zij antwoorden: “O ja, maar we zijn nog steeds op zoek.” Vraag de verkondigers van dat soort leer of zij zelf een ankerplaats gevonden hebben. Als regel zullen zij antwoorden: “Nee, nee, we zijn op zoek naar de waarheid; wij jagen ernaar maar we hebben haar nog niet bereikt.” Zij zullen haar waarschijnlijk nooit vinden, want zij zitten op het verkeerde spoor. Het evangelie was bedoeld om rust te bieden aan het geweten, de ziel, het hart, de wil, het geheugen, de hoop, de angst, ja, de gehele mens. Maar als mensen lachen om de vastheid van het geloof, hoe kunnen ze dan rust vinden? Geliefden, als u nog geen rust gevonden hebt, dan hebt u het hele evangelie nog niet begrepen. U moet dan nodig terug naar de basis van het geloof in Jezus, want dit is de rust, en dit is de verkwikking. Dit is de veroordeling van de ongelovige, dat hij nooit een rustplaats zal vinden, maar net als de wandelende Jood voor eeuwig zal ronddolen. Als u het kruis achter u laat, dan hebt u het scharnier van alles achter u gelaten en de ene zekere hoeksteen en het vaste fundament genegeerd. Voortaan zult u zijn als iets wat door een wervelwind voortbewogen wordt. “De goddelozen hebben geen vrede, zegt de HEERE.” “De goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op.”

			

			Verder dreigt de Heere dat zij met een geleidelijke verharding van hun hart gestraft zullen worden. Lees het dertiende vers maar. Zij zeiden dat Jesaja’s boodschap “gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig” was. De Rechter antwoordt hun: “Zo zal het ook voor u een verachte en bespotte zaak zijn, waar u verder bij vandaan zult gaan. U zult achterwaarts vallen, en verbreken, en verstrikt en gevangen worden.” Achterovervallen is een val van de ergste soort. Als iemand voorovervalt, kan hij zich misschien enigszins beschermen en weer opstaan. Maar als hij achterover valt, valt hij met zijn hele gewicht en is machteloos. Zij die zich aan Christus, het vaste fundament, stoten, zullen verbreken. Wanneer de tegenstanders hun positie hopen te heroveren, merken ze dat ze zelf gevangen zitten in hun gewoonten, verstrikt in het net van de grote vogelvanger en gegrepen door de verdelger. De neerwaartse koers wordt zeer dikwijls genomen door diegenen die een eenvoudig evangelie beginnen te bekritiseren. Ze gaan het steeds vaker tegenspreken en worden openlijk vijanden ervan, tot hun eeuwige ondergang. Als de mensen het evangelie der rust niet willen hebben zoals de Heere het bestemd heeft, dan zal Hij het niet aan hun smaak aanpassen. Hij zal het zijn onontkoombare invloed op de tegenstanders doen laten gelden door het een reuk des doods ten dode te laten zijn. Als ze vandaag weigeren de kracht ervan in te zien, dan zullen ze het nog halsstarriger verwerpen als de tijd voortschrijdt. De kracht ervan zal dan hun harten niet verlichten, beïnvloeden of vertroosten.

			Dit is iets vreselijks. En wat nog erger is, als het al erger kan, is dat dit gevolgd zal worden door een toenemend onvermogen om het te verstaan. “Daarom zal Hij door een onverstaanbare taal, en door een andere tong tot dit volk spreken.” Aangezien ze geen duidelijke taal wilden horen, zal God ervoor zorgen dat het eenvoudige zelf hen als onverstaanbaar overkomt. Mensen die eenvoudige taal niet kunnen verdragen, zullen het uiteindelijk niet meer kunnen verstaan. Weet u, gemeente, hoeveel mensen zijn vandaag de dag niet in staat de Zaligmaker te verstaan. De Zaligmaker zei: “Dit is Mijn lichaam”, en zij trekken dan meteen de conclusie dat een stukje brood in het vlees van Christus veranderd wordt. De Zaligmaker beveelt gelovigen in Zijn dood gedoopt te worden en meteen verkondigen ze dat het water van de doop kinderen wederom geboren doet worden. Zij zullen het nooit begrijpen, dat is zonneklaar. Ze nemen de voorbeelden van onze Heere letterlijk en wanneer Hij letterlijk spreekt, denken ze dat Hij beeldspraak gebruikt. Als de mensen het niet willen begrijpen, zullen ze het nooit begrijpen. Een mens kan zijn ogen zo lang sluiten dat hij ze niet meer open kan doen. In India hebben vele aanbidders hun armen zo lang omhooggehouden dat ze die nooit meer naar beneden krijgen. Pas op dat er geen totale krankzinnigheid komt over diegenen van u die het evangelie afwijzen. Als u het Woord van God kinderlijkheid verwijt, zoals vele grote filosofen uit onze tijd gedaan hebben, dan zult u zelf kinderlijk worden. Als u zegt dat het eenvoudig is en het vanwege zijn duidelijkheid afwijst, zult u zelf een onnozele hals worden. Als u zegt dat het beneden uw waardigheid is, zal blijken dat u beneden de waardigheid ervan zult zijn, en het zal u tot poeder vermalen.

			Tot slot wordt hen die bezwaren tegen het evangelie hebben, de waarschuwing gegeven dat iedere toevlucht die zij voor zichzelf uitkiezen, hen helemaal niet zal baten. Aldus spreekt de Heere: “En Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood; en de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats overlopen.” Grote hagelstenen komen naar beneden en verpletteren alles – de bedreigingen van Gods Woord breken iedere valse en ijdele hoop van de goddelozen aan stukken. Daarna komt de hittige toorn van God als een overstelpende vloed om alles waarop de zondaar stond, weg te vagen. En in zijn eigenzinnig ongeloof wordt hij met de stroom meegevoerd tot in die totale verdelging, die eeuwige pijniging, waarvan God gezegd heeft dat dit het deel zal zijn van hen die de levende Jezus Christus afwijzen. Pas op, gij verachters! Kijk tijdig uit!

			Ik heb in dit uur ernstig geprobeerd met eenvoudige woorden u de goddeloosheid van het afwijzen van het evangelie der rust voor te stellen. Moge Gods Geest schenken dat eenieder die het tot nu toe genegeerd heeft, het onmiddellijk mag aanvaarden. Probeer het, vermoeiden. Probeer het, hopelozen. Ontdek wat geloven in Jezus kan doen. Kom uw vertrouwen op Jezus stellen en kijk of het geen vrede in uw ziel brengt. Als Jezus u teleurstelt, laat mij dat dan weten. Want als Hij Zijn beloften verbreekt, zal ik Hem nooit meer verheerlijken. Hij zal een gelovig hart geenszins uitwerpen of verstoten. O, er is zulk een zoete vrede, kalmte, vreugdevolle hoop, blijdschap, kracht en leven te verkrijgen door een kinderlijk geloof in Gods getuigenis aangaande Zijn geliefde Zoon. Ik bid God dat u dat meteen mag verkrijgen. Als u bezwaren hebt tegen de predikant die u nu toespreekt, bid dan tot God dat hij beter mag preken. En als u dat al gedaan hebt en hij nog steeds weerzinwekkend voor u is, ga dan iemand anders beluisteren die niet persoonlijk aanstootgevend is. Want het zou mij hartenleed doen om maar één bekommerd hart in de weg te staan. Ik ben echter bang dat u uzelf in het licht staat. O man, gedraag u als een man en luister eerlijk naar het evangelie! O mens, wilt u zichzelf verwoesten? O trots, verneder u! O dronkenschap, laat het glas staan! O verharde zondaar, moge God u helpen om uw zonde vaarwel te zeggen! Kom uw vertrouwen vandaag op Jezus stellen. Moge God u, door Zijn Heilige Geest, bekwamen om dat te doen, om Christus’ wil.  

			Amen.

			De onverstandigheid van het 
geloof

			“En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!” Lukas 24:25

			De twee discipelen die naar Emmaüs liepen en samen spraken, waren bedroefd. Toch waren het oprechte gelovigen. Wij mogen de mensen niet op hun gevoelens beoordelen. Het bezitten van blijdschap is geen duidelijk bewijs van genade. En het bestaan van neerslachtigheid is geen duidelijk teken van onzekerheid. De meest heldere ogen die opzien naar de hemel zijn soms zo verduisterd dat zij de ware vreugde van hun hart niet kunnen opmerken. Wees niet terneergeslagen, geliefde broeders en zusters, als tranen van verdriet uw wangen van tijd tot tijd bevochtigen. Jezus nadert misschien tot u en toch kunt u gekweld worden door een verborgen verdriet.

			De Heere Jezus Christus kwam naar die twee discipelen toe en wandelde zo’n elf kilometer met hen op om hun verdriet weg te nemen. Het is namelijk niet de wil van onze Heere dat Zijn volk terneergeslagen is. De Heiland doet Zelf wat Hij de profeet uit vroeger tijden had bevolen. “Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem.” Aldus sprak Hij en aldus doet Hij. Toen Hij heenging, behaagde het Hem om ons een andere Trooster te zenden, omdat Hij wil dat wij een overvloed aan vertroosting hebben. Maar die belofte toont aan dat Hij Zelf een Trooster was, en is. Als u verdrietig bent, denk dan niet dat uw Heere u verlaten heeft. Integendeel, neem maar aan dat Hij juist om deze reden tot u zal komen. Zoals het geroep van haar baby de voetstappen van de moeder verhaast om des te sneller te komen, zo zal uw smart de komst van uw Heere bespoedigen. Hij hoort uw gekerm, Hij ziet uw tranen – zijn ze niet in Zijn fles? Hij zal tot u komen als de God van alle vertroosting.

			

			Let erop dat de Heiland, toen Hij naar deze treurenden ging, zeer verstandig jegens hen handelde. Hij zei niet meteen: “Ik weet waarom u verdrietig bent.” Nee, Hij wachtte tot zij zouden spreken. In Zijn geduld ontlokte Hij hun de details en bijzonderheden van hun verdriet. U die met treurenden omgaat, leer derhalve de weg der wijsheid. Praat zelf niet te veel. Laat het bonzende hart zich luchten. Jeremia ontleende enige steun aan zijn eigen klaagliederen. Ook Job voelde zich een beetje beter toen hij zijn klachten uitgestort had. Dat stille verdriet zit erg diep en smoort de ziel in nood. Het is goed om het verdriet uit te spreken en medeleven aan te horen. Laat hen die de Heere zoeken, u hun moeilijkheden vertellen. Zeg niet te veel tegen hen totdat zij uitgesproken zijn. U zult hen dan des te beter tegemoet kunnen treden en zij zullen des te beter bereid zijn om uw opbeurende woorden te ontvangen. Door het verdriet onder ogen te zien, is het herstel al vaak voor de helft bereikt. Want vele twijfels en angsten verdwijnen als erover gesproken wordt. Het verbergen van smart versterkt het alleen maar. En wanneer die verborgenheid door een heldere beschrijving naar voren gebracht wordt, is de hevigheid van de smart voorbij. Leer dan, u die troosters wilt zijn, om de treurenden hun wond te laten zien voordat u er olie en wijn in giet.

			Leer ook een heilige les, o treurenden! Het is goed voor u, als u uw verdriet uitstort, om dat voor het aangezicht des Heeren te doen. Hoewel ze het niet wisten, vertelden deze twee beproefde reizigers hun smart aan Diegene Die hen het beste van iedereen kon helpen om het te dragen. U mag het uw vrienden vertellen, als u wilt, en het zal u enigszins opluchten. Maar als u de troon der genade zoekt en de Verlosser tot uw voornaamste vertrouweling maakt, dan zal uw vertroosting zeker zijn. Zonder u af en doe de deur dicht. Buig u daar met de discipelen neer en zeg: “Jezus, Meester, ik wil u graag vertellen wat mij bedroeft. U grote Hogepriester, Die met zwakheden omgeven was, u zult mij beter begrijpen dan mijn beste vriend. Ik wil mij graag aan Uw zorg toevertrouwen!” Wat een groot voorrecht dat we met vrijmoedigheid toegang hebben tot het oor en het hart van onze Heere Jezus!

			

			Leer nog een punt van wijsheid. Toen onze Heere hun droevige uiteenzetting had gehoord, had Hij hen onmiddellijk kunnen troosten. Eén woord zou voldoende geweest zijn. Sprak Hij niet: “Maria”, en draaide zij zich niet meteen om en sprak ze niet uit opgetogen vreugde: “Rabbouni”? Hij ging verstandiger te werk dan door een haastige vertroosting te verschaffen. Hij berispte ze eerder dan ze aan te moedigen. Hij begon door te zeggen: “O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!” Hij berispte hen op een beminnelijke maar toch verstandige wijze. Hij liet hen weten dat hun ongeloof laakbaar was, en Hij noemde hen onverstandig omdat ze eraan toegaven. O geliefden, als uw Meester u verwijt, twijfel dan niet aan Zijn liefde! Wanneer u in uw smart tot Hem komt en Hij u stevig antwoordt, dan is het Zijn moeilijk te verbergen liefde, die zo juist uw welzijn beoogt. Als u in uw Heere gelooft, zult u antwoorden: “Meester, spreek verder.” Als Hij u onverstandig noemt, zult u zich erover verwonderen dat Hij niet iets slechters van u zegt. Ik elk geval zult u zoals Job uw vertrouwen op Hem stellen, toen deze zei: “Ziet, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?”

			Merk in het bijzonder op dat het verwijt van onze Zaligmaker gericht was op hun ongeloof. Ongeloof, dat wij zo vaak door de vingers zien en waarvoor we bijna medelijden opeisen, wordt door onze Heere niet als een kleinigheid afgedaan. Om deze reden noemt Hij hen onverstandig. Om deze reden berispt Hij de traagheid van hun hart. Laten we ons niet gemakkelijk verontschuldigen dat we God wantrouwen. Als we ooit aan onze barmhartige God twijfelen, laten we ons dan zeer schuldig voelen. Beschouw ongeloof liever als een overtreding dan een zwakheid. Wek u op om een groter en constanter geloof na te streven dan u tot nu toe hebt. Waarom zouden we fouten blijven maken, ons misrekenen en ons daarom ergeren, als enige overdenking ons terecht zal wijzen en tegelijkertijd ons onze Heere doet eren? Zo worden we zelf door het geloof vervuld van vreugde en vrede.

			Als God de Heilige Geest mij zal helpen, ga ik dit verwijt behandelen. Ik zal me eerst tot de ware gelovigen richten en ten tweede tot de zoekers. Ik zal wat scherpe dingen naar voren moeten brengen die als tonicum dienen. Maar doordat ze kracht aan uw gestel geven, zullen ze uw angsten uiteindelijk beter wegnemen dan zachte dingen. Hoor dan onze Heere zeggen: “O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!”

			In mijn spreken tot de gelovigen, zou ik willen dat ze opmerkten dat onze Heere hun ongeloof op twee punten berispte: eerst als onverstandigheid en vervolgens als opkomend uit traagheid van hart.

			I.  Ten eerste, ONGELOOF IS ONVERSTANDIGHEID. 

			Niet alles geloven wat de profeten gesproken hebben en er geen vertroosting uit putten, is zeer onverstandig. Onverstandig! Let u op de woorden: “O onverstandigen! O onverstandigen!” Het is een dergelijke onverstandigheid die de toegenegen Jezus dit laat uitroepen.

			Het is onverstandigheid want het komt op uit een gebrek aan nadenken en overdenken. Niet nadenken is onverstandig. Toegeven aan droefheid, als een beetje nadenken het zou kunnen voorkomen, is onverstandig. Of niet soms? Als deze twee discipelen waren gaan zitten en hadden gezegd: “De profeten hebben van de Messias gezegd dat Hij als een lam ter slachting geleid zou worden, en zo is het ook met onze Meester gegaan”, dan zouden ze bevestigd zijn in hun geloof dat Jezus de Messias was. Als ze gezegd hadden: “De profeet David heeft geschreven: ‘Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven’”, dan zouden ze hierin hun gekruisigde Heere hebben herkend. En als ze dan de andere gedeelten van de profeten opgeslagen zouden hebben, waar die spreken van de toekomende heerlijkheid van de Messias, dan zouden ze met nieuwe hoop vervuld zijn geworden. In de Schriften zouden ze voorbeelden, afschaduwingen en duidelijke woorden gevonden hebben, waarmee de dood en de wederopstanding, de schande en de verheerlijking van Christus met elkaar verbonden worden en Zijn kruis tot de weg naar Zijn troon wordt gemaakt. Als ze het getuigenis van de heilige vrouwen met de profetieën van het Oude Testament hadden vergeleken, dan zouden ze een basis voor hoop verkregen hebben. De vrouwen berichtten dat het lichaam niet meer in het graf lag en dat zij een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat Hij leefde. Twee apostelen gingen naar de spelonk en meldden een vergelijkbaar bericht. En dit kwam overeen met de woorden van de Heere Zelf, waarin Hij Jona tot Zijn type maakte, omdat deze op de derde dag uit de diepte bovenkwam. Zij vergaten de Schriften echter; zij dachten niet aan die belangrijke bron van hoop. Hun ogen waren verduisterd van de tranen, zodat ze niet zagen wat er duidelijk voor hen gebeurde.

			Hoeveel dierbare teksten hebben u en ik telkens opnieuw gelezen zonder hun heuglijke betekenis te bemerken, omdat onze gedachten door vertwijfeling vertroebeld waren! We nemen een telescoop en we proberen in hemelse zaken te blikken. We ademen met de hete adem van onze vrees op een glas totdat we niets meer kunnen zien. En dan concluderen we dat er niets te zien is. Denkt u niet, geliefden, u die vandaag terneergeslagen bent en treurt, dat u, als u meer zou denken aan de beloften, geopenbaard in Gods Woord, weldra alles anders zou zien en u uit uw neerslachtige staat zou oprijzen? U legt uw Bijbels weg en u leest niets anders dan de boekrol met uw moeilijkheden. Er zijn geen zakdoekjes voor de tranen van de heiligen, zoals die welke in het goudkistje van het Woord van God liggen opgevouwen. Degene Die dit boek inspireerde, is “de Trooster”. Wilt u zich niet tot Hem wenden in uw sombere momenten? O u, wier zwaarmoedigheid opkomt uit vergeetachtigheid van de woorden van uw hemelse Vader, van de toegenegen Heiland en van de goddelijke Geest, ik smeek u attenter te zijn! Denk aan Gods voorzienigheid, Zijn onveranderlijke liefde, Zijn macht, Zijn trouw, Zijn goedertierenheid. Denk aan de beloften. En als u daarover zit na te denken, zullen zij een zoete geur verspreiden, die u zal verheugen. Heilig nadenken zal u uit uw smart lokken. Wat voor dwaasheid is het dan dat we, bij gebrek aan nadenken, ons hoofd als een lisdodde zouden buigen, wanneer we als een zonnebloem naar het licht zouden kunnen kijken totdat we zelf zonnetjes werden!

			Ongeloof is onverstandig want het strookt niet met onze eigen belijdenis. De twee discipelen verklaarden dat zij in de profeten geloofden. En ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Het waren vrome Joden, die de Heilige Schriften als goddelijk geïnspireerd en daarom onfeilbaar aanvaardden. Toch handelden ze alsof ze de profeten helemaal niet geloofden. Staan wij ook niet vaak schuldig aan een soortgelijke tegenstrijdigheid? O toehoorders, het is een goede zaak om te zeggen: “Ik geloof de Bijbel”, maar het is iets heel anders om ook naar dat geloof te handelen! We hebben meer ogenschijnlijk geloof dan waar geloof. Het Boek is waarachtig en iedere belofte erin is waar, en ik weet en geloof dat dit zo is. Maar toch, als ik beproefd word, hoeveel geloof vervliegt er dan niet? En wat is het jammer dat mijn trillende hart aantoont, dat mijn geloof meer verbeelding dan realiteit was! In de beste gelovige zit meer ongelovigheid dan hij denkt. Wij denken dat we in het groot geloven. En toch, als het op het kleine aankomt en we in het alledaagse leven feitelijk met deze of gene belofte te maken krijgen, moeten we een kaars aansteken en het huis vegen om ons geloof te vinden. Wat is dit onverstandig! Als het Woord des Heeren waar is, en het is waar, zouden we ernaar moeten handelen. Als het niet waar is, waarom doen we dan belijdenis van ons geloof? Datgene wat ontwijfelbaar waar is, zal alle spanning en druk verdragen, die het leven en de beproevingen kunnen belagen. Het is aan ons om uit dit geloof te leven. Toehoorders, het past ons niet om te doen alsof we geloven. Laten we opmerkzaam blijven en serieus omgaan met datgene wat niet tot ons komt om ons te misleiden, maar juist om ons terdege te onderrichten. Het Woord des Heeren is in overeenstemming met Zijn voorzienigheid. En als we aan de ene kant in Hem geloven, moeten we aan de andere kant ook ons vertrouwen op Hem stellen. We mogen de last van lichaam en ziel, de tegenwoordige en de toekomende tijd, gegarandeerd op de vaste belofte van een getrouwe God laten rusten. Door onze belijdenis zijn we ook verplicht om dat te doen. Het is dwaas om onszelf Bijbelgetrouwe gelovigen te noemen en dan toch twijfelachtig en wantrouwig te zijn.

			Onverstandigheid kan ook duidelijk opgemerkt worden in ongelovige droefheid, want het bewijs dat ons zou moeten bemoedigen, is zo duidelijk. In het geval van de broeders die naar Emmaüs gingen; zij hadden een vaste grond voor hun hoop. Naar mijn mening spraken ze een beetje luchthartig over de heilige vrouwen als “sommige vrouwen”. Toch waren er op de wereld geen betere volgelingen dan deze vrouwen. Het waren zeker de besten van het geselecteerde gezelschap: Maria en Maria Magdalena. Ook de getuigenissen van Petrus en Johannes, de allervoornaamsten van de apostelen, worden niet voldoende gewaardeerd, want ze spreken over “sommigen van hen, die met ons zijn”. Ik zeg niet dat zij onbeleefd over hen spreken, maar hun getuigenis wordt veronachtzaamd door eraan te twijfelen. Wat deze godvruchtige vrouwen aangaat, zij laten een indruk op mijn gemoed achter alsof ze gezegd hadden: “Vrouwen zullen praten en deze vrouwen zeiden, dat zij een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen, dat Hij leeft.” Het wordt beschreven als horen zeggen van horen zeggen: zij zeiden dat zij hen gezien hadden die het gezegd hadden. Als zij recht op de man af gevraagd werden, zouden de twee discipelen het niet hebben toegegeven dat de getuigenissen van Maria Magdalena en de andere vrouwen, Petrus of Johannes niet geloofwaardig zouden zijn. En toch handelden ze door hun droefheid alsof de getuigen het mis hadden. Als diegenen die bij het lege graf stonden, geloofd moesten worden, waarom twijfelden zij dan? De tekenen die zij zelf uitvoerig beschrijven, hoewel wij het op deze plaats slechts beknopt weergegeven vinden, waren afdoende bewijs dat Christus het graf verlaten had. En toch twijfelden zij eraan. Welnu, geliefden, u en ik hebben zeer overvloedige tekenen van de getrouwheid van God ontvangen. En als wij ongelovig zijn, dan zijn wij onredelijk en onverstandig. Althans, ik sta hier om te belijden dat het, wanneer ik maar aan mijn God twijfel, een teveel aan ongehoorzaamheid van mijn kant is. Ik heb nooit enige reden gehad om Hem te wantrouwen. Deze vele jaren dat ik mijn vertrouwen op Hem gesteld heb, heeft Hij mij niet één keer beschaamd. Beproefde christenen, hoe kunt u in uw geloof wankelen? Is het geen onverstandigheid als we twijfelen? Als de Zaligmaker ons geen onverstandigen noemt, zijn we gedwongen ons zelf zo te noemen.

			We kunnen niet aannemen dat de belofte, het verbond en de eed van God zouden kunnen falen. Die veronderstelling kan geen moment gedoogd worden. Duizenden zielen laten alles rusten op de trouw van God en wensen geen andere zekerheid. Als God ontrouw zou zijn, wat zal er dan van hen geworden? Als het fundament weggenomen wordt, wat kan een rechtvaardige dan doen? Dan zijn zij die in Christus ontslapen zijn, omgekomen. Of als ze in de hemel zijn, welke zekerheid hebben ze daar dan, als God veranderlijk is? Ik voel me behoorlijk veilig aan boord van het schip van het verbond, want alle heiligen drijven in dit ene vaartuig. Als God zou falen, dan falen we allemaal samen en dan komt er een einde aan geloof, hoop en alle andere zaken. Laten we daarom niet zo onverstandig zijn dat we zondigen tegen het licht van de heldere waarheid. Laten we geloven wat we hebben beleden, gesmaakt en vastgegrepen. Laat onze bevinding uit het verleden ons, wat de toekomende dingen betreft, stevig verankeren.

			Ongeloof is onverstandigheid want het ontstaat heel vaak uit het feit dat wij zo’n haast hebben. Zij zeiden: “Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag.” Ik weet dat zij op die derde dag grote dingen verwacht hadden, en terecht. Maar de dag was nog niet voorbij en ze waren toch al in zo’n staat van grote opwinding alsof het al meer dan een maand geleden was. Hoewel de Heiland gezegd had dat Hij op de derde dag zou verrijzen, had Hij niet gezegd dat Hij aan hen allen op de derde dag zou verschijnen. Hij had hun gezegd naar Galilea te gaan en daar zouden ze Hem zien. Die ontmoeting was echter nog niet gekomen. “Wie gelooft, zal niet haasten.” Maar wie niet gelooft, is altijd rusteloos. Er staat terecht geschreven: “Gij hebt lijdzaamheid van node.” Gods beloften zullen precies op tijd nagekomen worden, maar ze zullen niet allemaal vandaag vervuld worden. Goddelijke beloften zijn soms net rekeningen die zoveel dagen na zicht betaald kunnen worden. En omdat ze niet op zicht betaald worden, twijfelen we eraan of het wel goede rekeningen zijn. Is dit redelijk? Zijn wij niet onverstandig als we twijfelen aan het zekere handschrift van een God Die niet liegen kan? Omdat de Heere niet uw uitleg van Zijn belofte zoals u het dicteerde uitgevoerd hebt, trekt u Zijn waarachtigheid in twijfel! Als het gezicht vertoeft, wilt u het dan niet verbeiden? Op de bestemde tijd zal het komen. Zou u het graag voor uzelf hebben bespoedigd? Wat komt er dan daarna? Moeten de zon en de maan hun loop versnellen om aan uw haast te voldoen? Moet God Zelf Zijn raad op uw bevel veranderen? Voorwaar, dan zou het een mooie boel worden! Bent u een mens of bent u God? Als u een mens bent, wacht dan op Gods tijd en bezit uw ziel in lijdzaamheid. Als u dat niet doet maar als een zeurderig kind alles nu wilt hebben, anders gaat u huilen en vechten, dan verdient u een pak slaag en kan de Heere terecht tegen u zeggen: “O onverstandige!”

			Toch denk ik dat we terecht van onverstandigheid beschuldigd kunnen worden wanneer we maar twijfelen, want we laten onszelf nodeloos lijden. Er zijn al genoeg bittere bronnen in deze woestijn dat we er geen meer hoeven graven. Er zijn al genoeg echte oorzaken voor droefheid dat we geen denkbeeldige hoeven verzinnen. Ik geloof dat het scherpste leed op aarde door de mensen zichzelf aangedaan wordt. Geen adder had Cleopatra ooit zo vreselijk gebeten als die ze zelf aan haar borst hield. Bepaalde vrienden van ons brengen al hun tijd met naaien door om voor zichzelf kleren te maken van zakken. Ik heb een schoenmaker met zijn klopsteen een mankement zien oplappen. En hij heeft zijn werk zo goed gedaan dat zijn voet in de schoen vele dagen lang pijn heeft gedaan. Het lijkt erg droevig, hè? Toch, broeders en zusters, zijn er mensen onder ons die zeer bedreven in zelfkwelling zijn. Ik denk niet dat u, toen u klein was, ooit het bos inging om voor uw vader een stuk hout te zoeken, waarmee hij u zou kunnen slaan. Maar dit doet u herhaaldelijk nu u volwassen geworden bent. Des te erger is het dat u zo onverstandig bent. Als deze twee reizigers nagedacht en geloofd hadden, zouden ze geweten hebben dat Christus uit de doden opgestaan was. En terwijl zij naar Emmaüs liepen, als ze die wandeling al genomen hadden, zou hun gezicht opgeklaard zijn bij het vooruitzicht dat ze Hem, Die ze zo liefhadden, weldra zouden zien.

			Ik wil verder dat u inziet dat het onverstandigheid was, want het was niets minder. Ik ben onze Heere zo dankbaar dat Hij dat woord gebruikt. Hoewel we ons eigen ongeloof met geheel ons hart dienen te veroordelen, is onze Heiland toch vol toegenegenheid. Hij vergeeft zo mild dat Hij onze overtreding als onverstandigheid ziet, en niet als moedwillige goddeloosheid. Hij vat onze twijfel niet als een belediging op, maar Hij noemt die onverstandig. Hij weet dat dit zo is bij Zijn kinderen, zoals het bij ons is, dat onverstandigheid vast in het hart van een kind zit. Hij schrijft dat toe aan kinderlijke onverstandigheid, wat Hij met een hardere term bestempeld zou kunnen hebben. Ik weet zeker dat ieder lief, gehoorzaam kind er dankbaar voor is als zijn vader zijn misstap met een lichtere term als onverstandigheid bestempelt. Dat toont aan dat hij hem liefheeft en zal proberen hem beter te onderwijzen. Het was geen boosaardige opstandigheid; er zat geen vijandschap bij. Zij hadden hun Heere lief, ofschoon ze bang waren dat Hij niet uit de doden opgestaan was. Ik wil niet dat u al te veel vertroosting uit dit tedere woord put, maar toch zou ik graag willen dat u niets kwijtraakt van de bemoediging die het bedoelt door te geven. U, die door uw eigen twijfels gekweld wordt, moet niet tot de conclusie komen dat de Heere u volkomen afwijst. Hij maakt een verschil tussen de onverstandigheid van een kind en de boosaardigheid van een opstandeling. Hij weet wat er in uw hart leeft en Hij weet dat u de Zijne bent. U bent als een schip dat vast verankerd ligt, en hoewel de vloed snel opkomt en uw boot heen en weer schommelt zodat u zelf op uw benen wankelt, wordt de boot toch niet van de trossen losgeslagen. U bevindt zich ook niet in gevaar. Uw geloof is op Christus geconcentreerd en dit Anker houdt u vast. Hoewel u enigszins heen en weer geslingerd wordt, zult u vanwege uw zonden geen schipbreuk leiden, maar veeleer vanwege uw onverstandigheid erg zeeziek worden. Tot zover de ongelovige droefheid als onverstandigheid.

			II.  In de tweede plaats verweet onze Heere hun TRAAGHEID VAN HART OM TE GELOVEN.

			Dit is een kwaad waar flink tegen gestreden moet worden, want het is geenszins een ongewone zonde onder het volk van God. Laat me proberen u van de aanklacht die de Heere tegen de twee discipelen inbracht te doordringen, aangezien ik vrees dat die op ons net zo van toepassing is als op hen. Ons hart is erg vaak lui om te geloven. Het mijne is dat althans wel en ik neem aan dat we veel op elkaar lijken.

			

			Allereerst zijn we traag van hart om onze God te geloven, want we zijn veel meer geneigd om anderen te geloven dan om Hem te geloven. Ik sta vaak verbaasd van de lichtgelovigheid van aardige mensen die ik meer verstand had toegedicht. Lichtgelovigheid jegens de mens en ongelovigheid jegens God zijn opmerkelijke dingen, die in een en dezelfde persoon te vinden zijn. We lezen in de krant hoe gemakkelijk de mensen beetgenomen worden. Stel een prospectus samen en een lijst namen als directeurs, inclusief een bedelaar met een titel, en het geld zal met bakken vol binnenstromen. Zwendelarij kan nog steeds met succes worden uitgevoerd. Eén oplichter hield het maandenlang vol om bij argeloze bejaarden in de hofjes aan te bellen en hun te vertellen dat een neef in Amerika gestorven was en hun een fortuin had nagelaten. Het was echter noodzakelijk dat er kosten aan de autoriteiten betaald werden. Daarna zou de erfenis onmiddellijk overhandigd worden. Keer op keer is het geld bij elkaar geschraapt. De schurk is zijns weegs gegaan en er is nooit meer iets van de neef in Amerika vernomen. Er leven zoveel sullen om ons heen dat schurken het hele jaar door vruchten kunnen plukken. En toch wordt aan de waarachtige God getwijfeld! Toch wordt het integere Woord gewantrouwd! Dit maakt onze traagheid van hart om God te geloven een des te droeviger teken van de innerlijke verdorvenheid van onze natuur. We kunnen wel geloven, want we geloven in de mens. Tijdens ons leven zijn we dom genoeg om tot onze schade in mensen te geloven. Het is in feite niet gemakkelijk om uit deze strik los te komen. En toch zijn we traag van hart om onze God te geloven. O geliefden, hoe kunnen we ons verontschuldigen? Moge de Heere ons vergeven en reinigen. Laten we van nu af aan iedere letter van Gods Woord als onfeilbaar aannemen, terwijl we ons ongeloof nu tot de mens met zijn opvattingen en trouweloosheid richten!

			Is het niet duidelijk dat we traag van hart zijn om te geloven, aangezien wij dit van anderen vinden als die wantrouwig zijn? Wanneer wij onze broeders in beproeving zien wanhopen en wantrouwen, dan zijn we gauw geneigd hen onnodig somber te vinden en schandalig traag om de beloften te grijpen. Maar toch zijn wij, als we in een vergelijkbare situatie geraken, in geen geval beter dan zij. Datgene wat wij afkeuren, begaan we zelf. De balk is net zo goed in ons eigen oog als de splinter in het oog van onze broeder. U bent thuisgekomen van een bezoek aan een diepbedroefde vriendin en u hebt gezegd: “Ik kan haar niet volgen. Ik heb de beloften voor haar uitgestald, maar ze is zo onverstandig dat ze weigert vertroost te worden.” Ja, en hieruit kunnen we leren hoe u misschien zelf wordt! Binnen een maand verzinkt u misschien in hetzelfde moeras. Een boos hart vol ongeloof kan aangetroffen worden bij menigeen bij wie het bestaan ervan het minst vermoed wordt. Als we echter de onverstandigheid in anderen zien, zullen we dan niet die van onszelf belijden? Durven we te begaan wat we veroordelen? Hebt u ooit van Job gezegd: “Het was jammer dat hij na al zijn geduld zo verbitterd sprak en de dag van zijn geboorte vervloekte”? Ik vraag me af hoevelen van ons beter zouden zijn geweest dan Job. Ik durf niet te denken dat ik waardig zou zijn om zijn schoenriemen te ontbinden. Als ik zo getroffen zou worden als hij, gepijnigd met brandende zweren en, het ergst van alles, geërgerd door critici met hun wrede openhartigheid en schadelijke medeleven, dan zou ik me niet zo groots hebben kunnen gedragen als hij. Laten we anderen niet te streng beoordelen. Natuurlijk dienen ze te geloven, opgewekter te zijn en hun last hen niet zo totaal te laten verpletteren. Maar als wij ook verzocht worden, zullen wij dan zoveel beter zijn? Ik ben bang van niet. Laten we onszelf zien in de zwakheid van onze broeders en belijden dat de woorden van de Zaligmaker waar zijn: wij zijn “tragen van hart om te geloven”.

			Er is nog een ander punt waarop we erg traag van hart zijn om te geloven, namelijk dat we wel geloven en toch weer niet. We moeten wel erg traag van hart zijn om te zeggen: “Ja, ik geloof die belofte”, en dan toch niet verwachten dat die vervuld wordt. We zijn snel geneigd om met het hoofd te geloven, maar we zijn traag van hart om in de praktijk te geloven. Juist ons hart om te geloven is traag. Onze beste vriend, mijnheer George Müller, moge God hem lang sparen, zegt dat een van zijn doelstellingen om op gevorderde leeftijd van de ene kerk naar de andere te trekken, is om Gods volk tot het ware geloof in de beloften van God proberen te leiden. Hij zegt: “Zevenenvijftig jaar lang heb ik gezien hoe erg weinig waar geloof er (in het algemeen gesproken) in de levende God is, zelfs bij oprechte christenen. Ik heb er met name in deze missionaire bezoeken van mij naar gestreefd hun geloof te versterken. Omdat gedurende mijn pastorale arbeid de gezegende uitwerkingen van een waar vertrouwen op God aan de ene kant en de ellende van Hem te wantrouwen aan de andere kant mij ter ore zijn gekomen.” Het doel van mijnheer Müller is zeer begerenswaardig. Wat zijn we echter onverstandig dat dit noodzakelijk is! Er zijn genoeg mensen die op een subtiele manier in een God geloven daarboven aan de rand van de maan of “achter de noordenwind”. Maar zij geloven de Heere niet in hun winkel, op hun bed en in hun keuken. Zij kunnen niet geloven wat betreft brood, kaas, de huur en kleding. Zij praten over geloven in de Heere voor de eeuwigheid, maar voor vandaag en volgende week zijn ze vol angst. Waar geloof is een alledaags geloof. Het geloof van de aartsvaders was een geloof dat in tenten verbleef en schapen weidde. Wij zoeken een geloof dat de tand des tijds zal verduren – een praktisch, toepassend geloof, dat van uur tot uur zijn vertrouwen op God stelt. Och, werden we maar van de schijn en de bluf bevrijd om in God te geloven, zoals een vrouw haar echtgenoot gelooft of een kind zijn vader! Ik hoor van schrijvers uit “de realistische school”: we zoeken gelovigen van de realistische orde. We hebben geloof nodig waarin een ruggengraat en structuur zit. We zijn schijngelovigen en daarom leiden we een schijnleven. De beloften van God spreken tot ons, zoals Jezus tot Zijn discipelen sprak toen Hij opstond uit de dood. Elke belofte roept: “Tast Mij aan, en ziet.” Gods woorden zijn geen kaf maar koren, geen lucht maar brood. We zijn tragen van hart. Terwijl we denken dat we alles geloven wat God ons gezegd heeft, blijkt het vaak dat ons geloven een en al rookdamp is.

			Verder moeten deze twee discipelen wel traag van hart zijn geweest om te geloven, want zij hadden zoveel uitnemend onderwijs genoten en zij hadden degelijke gelovigen moeten zijn. Ze waren jarenlang met Jezus Christus Zelf als Leraar opgetrokken en toch hadden ze de grondbeginselen van een eenvoudig geloof niet geleerd. “Och”, zegt u, “zij waren erg traag!” Bent u niet hetzelfde? Hoeveel jaar trekt u al met Jezus op? Misschien wel dertig jaar lang. Hij heeft u Zelf onderwezen, of niet soms? Laat me sommigen van u herinneren aan opmerkelijke gebeurtenissen uit uw leven. Wat een wonderlijke blijken van voorzienigheid hebt u gezien! Wat een unieke uitreddingen hebt u ervaren! Wat een goddelijke bevestigingen hebt u genoten! Wat een hemelse vertroostingen hebt u ontvangen! Als u aan de Heiland twijfelt, mag u wel “tragen van hart om te geloven” genoemd worden. Na wat u meegemaakt hebt, toehoorders, zou u nooit een greintje twijfel mogen overvallen! Hebt u niet menigmaal in een opwelling van dankbaarheid voor een buitengewone gunst gezegd: “Kijk nou, ik kan nu nooit meer aan mijn Heere twijfelen”? U was onverstandig toen u die bluffende opmerking maakte. Maar u bent nog onverstandiger om erop terug te komen. U bent door de Rode Zee gegaan en met uw tamboerijn in de hand hebt u tot de Heere gezongen. En toch, na een korte wandeling, hebt u misschien het bittere water van Mara gesmaakt en uw mond met murmureringen geopend. Alleen God is wijs en wij zijn onverstandig. Alleen Hij heeft verstand en wij zijn “tragen van hart”.

			Deze twee discipelen waren tenslotte erg traag van hart om te geloven, want er is zo veel in het Woord wat ze overtuigd had moeten hebben. Kijk hoe de Heiland het zegt: “Tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben.” Wat een omvangrijk “al” is dat! Geliefden, bent u zich halfbewust van de schat die in het veld van de Schrift verborgen ligt? Bent u zo bekend met uw Bijbel als u dient te zijn? Als dat zo is, dan zult u mij bijvallen in mijn spreken over de Heilige Schrift, dat zij een bijna overtolligheid aan bevestigende getuigenissen bevat. Er is hier voldoende rotsbodem waar we op kunnen bouwen. We hebben hier niet alleen gebod op gebod, maar ook belofte op belofte. En deze alle zijn bekrachtigd met een gelofte, een eed en een verbond van de Heere God, de Almachtige. Het onderwijs van de Schrift is zo ruim, zo veelkleurig, zo overtuigend dat we inderdaad tragen van hart zijn als ons geloof niet vast en onwrikbaar is. Geliefden, een gebrek aan bekendheid met het Woord van God is heel vaak de voedingsbodem van onze twijfels! De helft van onze angsten ontstaat uit verwaarlozing van de Bijbel. Onze geest verflauwt door een tekort aan dat hemelse voedsel dat in het geïnspireerde Boek opgeslagen is. God verhoede het dat u naar lichte kost vlucht om uw gemoed een opkikker te geven! Ga naar de degelijke literatuur van de beloften en sticht u met voedsel dat beter bij een onsterfelijke ziel past. Zegt met Luther: “Kom, laten we een psalm zingen en de duivel verdrijven.” Er bestaat geen betere bezwering om boze geesten uit te werpen dan door uw toevlucht te nemen tot het goddelijke Woord. Wanneer u meer begrijpt van wat God geopenbaard heeft, zult u uw twijfels en vrees ontstijgen, en uw traagheid van hart om te geloven zal van u wijken.

			Voordat ik dit punt afsluit, verzoek ik u op te merken dat de Zaligmaker niet zegt, dat zij “harden van hart” waren maar “tragen van hart”. Ik vind het goed dit op te merken. Al is Hij zeer streng, Hij is toch steeds liefhebbend oordeelkundig. “Tragen van hart” zijn we, maar er is geen vijandschap jegens Hem in ons hart. Het is traagheid, en dat is erg genoeg, maar onze Heere helpt ons genadig in onze gang. Ons gezicht staat in de goede richting en onze voeten gaan de goede kant op. We zijn echter traag van hart en kreupel in het geloof. Zoals David Mefiboseth spaarde en hem, hoewel hij kreupel aan beide voeten was, aan zijn tafel toeliet, zo heeft de Heere ons lief en spreek Hij met ons, hoewel we traag van hart zijn. Het is erg om een traag hart te hebben, heel erg. Maar het zou veel erger zijn om een onbekeerd hart te hebben. Met al onze twijfels en vrees hebben we niet langer een stenen hart maar een vlesen hart, dat treurt vanwege ons zondige ongeloof. De Heere kent het verschil tussen de zonde van een hekel aan de waarheid hebben en de onverstandigheid om eraan te twijfelen. Strijd tegen deze traagheid van uw hart. En laat de satan toch niet als aanklager binnen om u te veroordelen alsof u helemaal geen kind van God bent.

			Hier laat ik het bij. Daar is het milde verwijt van de Meester, niet bedoeld om u te ontmoedigen maar om u aan te moedigen. Hij noemt u onverstandigen opdat u dat niet langer zult zijn. Geloof dit en het zal u tot wijsheid strekken.

			Wil het volk van God alstublieft voor mij bidden nu ik me tot de onbekeerden wend? Vraag of ik Zijn zegen mag ontvangen, als ik probeer te spreken tot hen die de Heere wel zoeken maar nog niet in Hem geloofd hebben. Ik wil hun alleen dit zeggen: “O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven!” Sommigen van u zoeken de Heere oprecht, maar u zegt dat u niet kunt geloven, hoewel u ernaar hunkert te geloven. U lijkt niet op een spin, wiens motto is: “Ik haal alles uit mijzelf.” U verwacht niet de zaligheid uit uw eigen ingewanden te spinnen. U erkent dat de zaligheid uit het geloof in Christus is. Tot zover is alles in orde. Maar hoe kan het dan dat u niet in Jezus kunt geloven? Hij draagt u op om in Hem te geloven en Hij belooft dat u behouden zult worden. Vertrouw op Hem en u zult leven, zo waarachtig als Zijn Woord is.

			Luister! Dit ongeloof toont aan dat u onverstandig bent en traag van hart, want er zijn andere gedeelten van het Woord die u moeiteloos gelooft. Als er een dreiging of een veroordeling genoemd wordt, dan gelooft u die wel. Als er een tekst is die spreekt van het toekomende oordeel, dan gelooft u die wel. U hebt een scherp oog voor alles wat hard en somber lijkt. Heb ik u niet het Woord zien lezen en bij een gedeelte zien stoppen en zeggen: “Helaas! Dit maakt mijn situatie hopeloos. Ik heb een zonde gezondigd tot de dood”? U gelooft in meer dan God gezegd heeft, want u leest uw eigen gedachten in Gods Woord en u laat het meer zeggen dan het bedoelt. U bent gewillig genoeg om de bittere dingen in u op te nemen, maar de genadige beloften van een liefdevolle Christus wilt u niet geloven. Hoe kunt u dit rechtvaardigen? Wat bent u onverstandig! De beloften staan in hetzelfde Boek als de dreigingen, en als u het een gelooft, geloof dan ook het ander. Jazeker, de opbeurende woorden komen uit dezelfde inspiratie als de deprimerende. Als u gelooft wat donker lijkt, geloof dan ook wat licht lijkt.

			Verder bent u erg onverstandig, want uw bezwaren tegen het geloof zijn in alle opzichten zwak en kinderachtig. Ik denk dat ik er in mijn leven honderden gehoord heb. Maar van alle bezwaren die door verontruste zielen tegen het geloven in Jezus geuit zijn, is er niet een het waard om er serieus over te praten. De een kan niet in Jezus geloven omdat hij zich niet nederig genoeg vindt, alsof dat Christus’ macht om zalig te maken zou beïnvloeden. Als hij zich maar meer vernederd voelde, dan zou hij in Jezus kunnen geloven. Zou dat niet gewoon geloven in zichzelf en vertrouwen op zijn eigen nederigheid zijn, in plaats van zijn vertrouwen op Christus te stellen? Een ander kan niet in Christus geloven omdat hij niet op een bepaalde nobele vrome lijkt. Verwacht hij dat hij als een nobele vrome voor het eerst tot Christus komt? Is Christus niet gekomen om zondaren zalig te maken? Weer een ander zegt dat hij niet kan geloven, omdat hij de verschrikkingen van de wet en de angst der hel nog niet ervaren heeft. Denkt hij dat zijn verschrikkingen hem zullen behouden? Zouden zijn angsten en verschrikkingen Christus bijstaan om hem te behouden? Zou hij niet op zijn verschrikkingen vertrouwen, in plaats van op Christus? De Heere Jezus zegt: “Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, al gij einden der aarde!” Het evangelie moet aan alle creaturen gepredikt worden, en een ieder die gelooft, zal behouden worden. Maar deze mensen onttrekken zich eraan en beginnen redenen voor hun eigen ondergang te verzinnen. Wat lijkt dit bedroevend veel op zelfmoord! Laat de duivel maar redenen bedenken waarom ik niet behouden zal worden. Het is niet iets wat mij enig goed kan doen. Niets kan tegen de belofte van God standhouden. Hij beveelt mij om in Zijn Zoon Jezus te geloven, en ik geloof echt, en ik word behouden en zal behouden zijn, ondanks alle bezwaren die er misschien door een wereldse redenering tegenin gebracht worden.

			Al vindt u het zo moeilijk om in Christus te geloven, u vond het heel gemakkelijk om in uzelf te geloven. Niet zo lang geleden was uzelf nog iedereen, maar nu kunt u niet geloven dat Christus iedereen is. U dacht dat u zich erg goed voelde. U was wonderlijk kalm naar uw eigen mening, terwijl u juist bang had moeten zijn. Wat? Was het gemakkelijk om uw eigen waardeloze ik te geloven en kunt u het getrouwe Woord van een goed en genadig Heiland niet geloven, Die zegt dat u behouden zult worden als u uw vertrouwen op Hem stelt?

			Bovendien bent u nu gauw geneigd de satan te geloven, als die komt vertellen dat de Bijbel niet waar is, of dat Jezus u niet zal aannemen, of dat u hopeloos zwaar gezondigd hebt, of dat de genade van God u niet zal behouden. Natuurlijk gelooft u de vader der leugenen en u loopt al treurend en kniezend rond, terwijl u onmiddellijk had kunnen zingen en dansen als u uw Heiland zou geloven. Jezus vraagt u te geloven en te leven, en de satan zegt dat uw geloven geen zin heeft. U gelooft de satan en u behandelt uw Heere alsof Hij u had willen misleiden. “O onverstandigen en tragen van hart!”

			Verder weet u hoe gewillig u bent, u zoekers, om net vóór Christus te stoppen. Als u een preek hoort en enigszins vertederd wordt, naar huis gaat en een beetje bidt, dan wordt u behoorlijk ontspannen en zegt u: “Nu ben ik op de goede weg.” Welnu, uw vertedering en uw gebeden zijn niet de weg naar de hemel. Jezus zegt: “Ik ben de Weg.” U bent niet op de goede weg als u Hem niet bereikt. U bent in goedgunstig gezelschap geweest en u hebt heilige liederen gezongen. U voelt zich goed en u bent erg ingenomen met uzelf. Wat voor recht hebt u om zelfs één seconde kalm te zijn? Hoe durft u te dralen als u de Vrijstad, die Jezus Christus is, nog niet bereikt hebt? Tenzij u in Christus gelooft, hebt u geen recht op één moment vrede, hoop of blijdschap. En toch krijgt u een soort vrede en een soort hoop, die slechts vonken van uw eigen ontbranding zijn, die in de duisternis zullen wegsterven. Omdat u tevreden bent om in iets te geloven wat geen Christus is, zeg ik u: waarom rust u niet in Jezus? O onverstandigen en tragen van hart! U neemt uw toevlucht tot leugens, maar de ware schuilplaats van het volbrachte werk van Jezus Christus zoekt u niet. Waarom toch?

			En verder zijn sommigen van u onverstandig en traag van hart, omdat u God zulke dwaze eisen stelt. U zou wel willen geloven als u een stem kon horen, als u een droom kon dromen, als er iets ongewoons in uw familie zou gebeuren. Wat? Moet God gebonden zijn aan uw grillen, dat u Hem niet wilt geloven tenzij Hij deze of gene buitensporige zaak doet? Als Hij verkiest om sommigen met bijzondere middelen tot Zich te brengen, moet Hij dan bij u hetzelfde doen, of anders wilt u liever in de hel geworpen worden? U bent zeker gek. Wie bent u dat u de Heere wilt commanderen en Hem zeggen dat Hij dit of dat moet doen, want anders weigert u Hem te geloven? Zo zult u het bloed van Jezus met voeten treden en u van het Koninkrijk der hemelen afwenden, tenzij er een engel tot u gezonden wordt of u een stem uit de hemel hoort! O onverstandigen en tragen van hart, om deze absurde eisen aan de eeuwig heilige God te stellen!

			U bent onverstandig en traag van hart, want u negeert in belangrijke mate het Woord van God en de toepasselijkheid ervan op uw situatie. Als een ziel in nood de Bijbel pakt en die doorbladert, zal hij niet lang hoeven zoeken voordat hij een passage tegenkomt die hemzelf als het voorwerp der genade tekent. “Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.” Slaat dat niet op u? “Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de HEERE, zo zal Hij Zich over hem ontfermen, en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig.” Slaat dat niet op u? “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Is dat niet op u van toepassing? Welnu, als u het Woord alleen maar doorkijkt, zult u passages vinden die zozeer op uw omstandigheid betrekking hebben, dat zij wel voor u gemaakt lijken te zijn, zoals een sleutel in een slot past! Die twee discipelen beseften een tijdlang niet hoe de gekruisigde en opgestane Christus de profeten vervuld heeft. Maar toen zij het wel inzagen, was hun hart brandende in hen. Als ook u beseft hoe God in Zijn Woord, in Zijn verbond, in Zijn Zoon in uw situatie voorzien heeft, dan zal uw droefheid verdwijnen.

			Ik sluit af met een waarschuwend woord aan diegenen van u die diep bedroefd zijn en zich aanwennen om te zoeken naar redenen waarom zij niet in Christus zouden geloven. Ik bid u om met deze domme gewoonte op te houden. Geef het op als iets dodelijks, voordat u niet meer los komt van dit kwaad. De mensen kunnen zich wel naar beneden redeneren, maar ze kunnen zich niet weer omhoog redeneren. Als u een deur open ziet staan, haast u dan in Gods Naam naar binnen, want vandaag of morgen bent u misschien zo blind dat u die open deur niet meer ziet. Grijp deze kans. Terwijl Christus u nodigt: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt”, kom er dan aan. Als u tegen Christus gaat zitten redeneren, laat Hij misschien uw conclusie tot uw eigen ondergang zijn. Zij die zo dwaas zijn dat ze vandaag twintig sluwe redenen vinden, zullen dwaas genoeg zijn om er volgend jaar tweehonderd te vinden. Een mens kan doen alsof hij invalide is, totdat hij hopeloos kreupel wordt. Bedenk wel waar u mee bezig bent. U kunt een deur sluiten en die na vele jaren weer opendoen. Maar op een dag beschadigt u het slot misschien zo dat het niet meer open wil. Och, moge u terstond in Jezus Christus geloven tot het eeuwige leven!

			Ik ben voor mijzelf tot deze conclusie gekomen: als ik omkom, zal ik omkomen terwijl ik in Jezus geloof. Als ik verloren moet gaan, zal ik verloren gaan terwijl ik me aan Zijn kruis vastklem. Kan enig mens daar verloren gaan? Nee, hoe “onverstandig en traag van hart” we ook mogen zijn, we weten dat niemand die tot Christus komt, zal omkomen, want dat zou de Naam van de Zaligmaker grotelijks te schande maken. God zegene u!  

			Amen.
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